“Bazığ Sıkıyönetim Komutanlığının açıklamasına göre, 


H.Kurtuluşu, D.Yol ve D.Solcular 8kişiyi öldürüp 12 kişiyi yaraladılar 


„Ve koyunlar kurşunladılar 


ELAZIĞ (ÖZEL) ©Sıkıyöretim 8 kişiyi yakaladı 


Elazığ'da bir süredir 
yapılan operasyonlarda 8 
kişiyi öldürüp, 12 kişiyi yaralayan, çeşitli yerlere patlayıcı madde atan ve birtren istasyonundaki koyunları kurşunlayarak telef eden Halkın Kur tuluşu, Dev-Sol ve Dev- 
Yol gruplarına mensup 8 
kişi yakalandı. 

Sekizinci Kolordu ve Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi bu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, yakalananların Halkın Kurtuluşu örgütünden Nazim Bostancı, Seycan Ardıç, Gülabi, İlhan, Yusuf Ardıç, Sabahattin Yılgın, 

(Devamı sa.7, sü.1'de) 


DEN, E 


( 

| KOYUNLARDA | 

l ANLADI l 

| Küçük kuzu an- l 

| nesine sordu: | 
—“Anneciğim, 

l bunlar kurt değil, 

l neden bize saldırdılar?" 

| —"Yavrucuğum, 

l bunlar klaşinkoflu 

bozkurtlar" 


NİŞANCI j 


eski başkanı tutuklandı 


ANKARA (ÖZEL) 

Ülkü Ocakları ve 
Ülkücü Gençlik Derneği Eski Genel Başkanlarından Muhsin Yazıcıoğlu, "hükümetin manevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif" etme suçundan Ankara Sıkıyönetim Mahkemesince tutuklandı. Yazıcıoğlu'nun bu suçu, çektiği bir telgrafla işlediği bildirildi. Bu dosyanın, Muhsin Yazıcıoğlu hakkında daha önce açılan Dernekler kanununa muhalef davası dosyası ile | leştirildiği öğrenildi 

Muhsin Yazıcıoğlu 
21 Temmuz günü Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınca gözaltına alınmıştı. 


eApocularla H.Kurtuluşçuları arasındaki çatışmada da bir kişi öldü 


Erzurum’ daki çatışmanın ardından 27 kişi gözaltına alındı 


HABER MERKEZİ 
Erzurum'un Horasan İlçesine bağlı Pirhasan köylülerinin önceki cün pusuya düşürülmek istenme.yle 


“çatışma çıkması ve sekiz kişinin ölmesiyle ilgili olarak 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alı — nanlar arasında Sekman köyü muhtarı AliRıza Koçak da bulunuyor. 

Pirhasan köylülerini ot biçmekten dönerken pusuya düşürülmek istenen Sekman ve Saçlı köylüleri ile Pirhasan köylüleri ve yanlarında bulunan jandarmalar arasında çıkan karşılıklı çatışmada ölen sekiz kişiden yedisinin kimlikleri belirlendi. 
Çatışma sırasında ölenlerin kimlikleri söyle: Reşit Genc, Devamı sa.7, sü.8'de) 


ADI SOYADI: ŞEVKET UNAL. Sakarya ve Yenimahalle katliamı sanığıdır. Katliam öncesi Ökkeş Akkuş'un evinde yapılan gizli toplantıya katılanların arasında yer aldı, görev bölüşümünde bulundu. Milcan ve Ahmet Çokuçkun'ların kamyon ve otomobiliyle getirilen silah, dinamit ve gazyağını evine depoladı. 
Sakarya ve Yenimahalle olaylarında sevk ve idare edenlerin arasında yerini aldı. brahim Bilmez adlı Alevi yurttaşın evinde 5 kişinin katledilmesi sırasında faal rol oynadı, Verilen emirleri olduğu gibi yerine getir- 


di. 


Yunanistan'da yayınlanan ”Ta Nea” gazetesi 


“Kıbrıs” tan kalkan U-2' ler Türkiye üzerinde uçuyor” 


ve kabadayılara 


İsmail Bilen'i yanlış anlamışsınız! 
Doğu Perinçek 


ÜRXİYE İşçi Köylü Partisi Merkez Komitesince, mayıs sonunda toplanan Parti Meclisine sunulan raporda şöyle deniyordu: 

"Sahte TKP, gittikçe daha fazla ite kopuğa dayanmaktadır. İ. 
dışardan kışkırttığı maceracı çizgi ile nispeten ihtiyatlı bir çizgi izlemeyi savunanlar arasındaki çelişmeler keskinleşmekte ve patlama noktası- 


LEFKOŞE (ÖZEL) Yunanistan'da yayınlanan "Ta Nea" gazetesi, "Kıbrıs'tan kalkan U-2 uçaklarının, Ecevit" in izniyle Türkiye semalarında dolaştığını ileri sürdü. 

Lefkoşe çıkışlı olan haberde, "Kıbrıs hükümetinin elinde, Kıbrıs İngiliz üssünden , kalkan U-Z2 Uçaklarının Ecevit hükümetinin sessiz izniyle Türkiye üzerinde uçtuklarına dair deliller vardır" deniliyor. Haberde, Ankara'nın Türkiye üzerinde böyle uçuşlara izin verilmeyeceği şeklindeki açıklamalarına da değiniliyor ve bu durumun 


Bilen'in 


Teşkilat/ın ordudan istihbarat elde 


etmesini sağladım 


EE ESEN O. SAYFADA amwa 


na ilerlemektedir." (Türkiye Gerçeği dergisi, sayı: 5 s. 6) 

Nitekim patlama oldu. İsmail Bilen, Doğu Berlin'deki radyodan kendi sesiyle yayınlanan konuşmasında İngiltere hizbini "serüvencilikle"' suçladı ve Partinin resmi görüşü olarak bizzat ortaya Sürdüğü "zayıf halka" teorisini inkar et- 


ti. (Devamı sa.7 sü.9'ğe) 


açıklamalarla çeliştiği belirtiliyor. 
Ecevit hükümetinin U- 
2 Uçakları. konusunda 
ikili oynadığını söyleyen "Ta Nea", Agratur'da bulunan o İngiliz . üssünde ABD askeri varlığının da arttığını, Orta Doğu olayları nedeniyle de bu artışların devam ettiğini (Devamı sa.7, sü.6'da) 


a m 


Kurucusu: ŞEFİK 


x 


Aşiretler arası çatışmadan medet umuyorlar 


giriştikleri saldırı, bölgede çeşitli parti ileri gelenleri tarafından protesto edildi 


$ 


Kuruluş yık: 1921 


HUSNU 


yolini 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


Apocular Hilvan” da Celal Bucak' | vururken, Siverek te de klaşinkotlarla bildiri dağıttılar 


"Topluca adam vurac diyorlar 


@Apocuların AP Milletvekiline karşı 


kd 

e Önce “kendisine solcu diyen sömürgecilerin işbirlikçilerini temizleyecekler "miş 

© Siverek'te saatlerce terör 


esüren Apocular, 


K.MARAŞ OLAYLARI DURUŞMASINDA 


Tanık Yeşilkaya: 
“Türkeş burada, 
Ecevit nerede, 

diye bağırıyorlardı” 


© Yaralılar solcu olduğundan hastaneye alınmamış 


ADANA (ÖZEL) 

K. Maraş olayları duruşması tanıkların dinlenmesiyle sürüyor. Dün de Yenimahalle ve Sakarya Mahallesi olaylarının şahit- 


mel atma ve işletmeye açma gezilerini sürdürüyor. 


Ecevit: “Sahte solungölgesini demokratik solun üstüne 


düşürmem” 


lerinin dinlenmesine devam edildi. 
“TÜRKEŞ BURADA ECEVİT NEREDE" 
Dinlenen tanıklardan Mustafa Yeşilkaya, saldırganların, "Bölük Emin" lakabıyz la tanınan Durdu Mehmet Özdemir'in hı- 


(Devamı sa.7. sü.3'de) 


Dün çeşitli tesislerin temelini atmak üzere Konya ve çevresine giden Başbakan Bülent Ecevit, Ereğli'de yaptığı konuşmada "Sahte solun gölgesini, demokratik solun üstüne düşürmem"' dedi. 

Ecevit, sahte solcu grupların konuşmasını engellemek istemeleri üzerine, "Halkın teferruatı denilen bu parazitlerin yaptıklarına kimlerin sevindiğini yarın göreceğiz"' dedi. 

Ecevit, Konya Ereğlisi Şeker Fabrikasının temel atma töreninde konuşurken sahte solcu bir grubun sı sık "Tek Yol Devrim" diye slogan atması üzerine, "Halkın teferruatı denilen bu parazitlerin yaptıklarına kimlerin sevindiğini yarın göreceğiz" şeklinde konuştu. 

Sahte solcuların olay çıkarma girişimlerinin önlenmesi üzerine de Başbakan, "Sahte solun gölgesini demokratik solun üstüne düşürmem”" dedi. 

Şereflikoçhisar'ın yakınında bulunan Taşhan Ka- 


(Devamı Sa. 7; Sü: #'te) 


trik verileceğini, elektrikli 


“Kürdistan işçi Partisi'ni kurduklarını ilan ettiler 


URFA (ÖZEL) 

Siverek'te Klaşinkoflarla bir bildiri dağıtan Apocular, "artık tek tek kişileri hedef almayacaklarını, topluca adam öldüreceklerini" ilan ettiler. Bildirinin dağıtıldığı saatlerde bir grup Apocu da Hilvan'da AP Urfa Milletvekili Celal Bucak ile ailesinin içinde bulunduğu evi kurşun yağmuruna tutuyordu. 

Önceki gece Siverek'in çeşitli yerlerine dağılan Apocular halkta büyük bir tedirginlik varattılar. 
Yüzleri maskeliydi, hepsinin de ellerinde klaşinkoflar bulunuyordu. Apocular gece geç vakitlere kadar ilçede terör estirdiler, 

Apocuların" Siverek'te dağıttıkları bildiride, "artık 


| Kürdistan'da milli kurtuluş mücadelesini başlattıkları, 


bu amaçla da Kürdistan İşçi Partisini kurdukları" açıklanıyor. 

“Bugüne kadar yürüttükleri faaliyetlerin sömürgecilerin uşaklarını hedef aldığını"! öne süren Apocular, bildiride, "bundan sonra yürütecekleri mücadelede artık tek tek kişileri hedef almayacaklarını, Kürdistan çapında da topluca milli mücadeleyi başlatacaklarını'' söylüyorlar 

Bildiride son olarak da bu mücadeleyi başlatan Kürdistan İşçi Partisinin öncelikle, kendisine solcu diyen emperyalizmin ve sömürgecilerin işbirlikçilerini temizleyeceği açıklanıyor. 

BUCAKLARA 
YAPILAN SALDIRI VE AŞİRETLERİ 
BİRBİRİNE DÜŞÜRME 
PLANI 

Apocuların Hilvan'da evlerini kurşunladığı Bucaklar yörede geniş etkisi olan büyük bir aşirettir. 
Apocuların Bucaklara saldırırken, çevredeki aşiretlerı birbirine düşürme- 


(Devamı sa.7,sü,8'de) 


TPAO ilk kez 


5 bin metrenin 
altında petro! 
arayacak 


ANKARA (AA) 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal, Türkiye'de ilk kez bu yıl TPAO'nun 5 bin metrenin altında petrol arama çalışmaları yapacağını açıkladı. 

Bakanlığının çalışmaları hakkında bilgi veren Deniz Baykal, ağustos ayı içersinde 330 köye elek- 


köy sayısının 2 bine ula- 
(Devamı 82.7, sü.9'da) 


Kendisi ortadan kaybolunca 


MHP, Türkeş” in 
” konserve” 
demeçlerini 


PERŞEMBE 


2 


Ağustos 1979 
500 KURUŞ 


FKÖ Türkiye 
Temsilciliği kuruluyor 


ANKARA (ÖZEL; 
Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı bir açıklama ile Ankara'da FKÖ bürosunun kurulması için bir heyetin geldiğini ve büro kurulmasına ilişkin ayrıntıların Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle heyet arasında ele alınacağını bildirdi. 

1976 İslam Ülkeleri 
Dışişleri Bakanları Konferansında, 3 Şubat 1977 
tarihli ortak bildiride ve son İslam ülkeleri Dışişleri Bakanları Konferansı sırasında yapılan temaslarda, FKÖ'nün Ankara' da bir temsilcilik açması, konusunda ilke mutabakatına varılmıştı. 


TIKP Genel 
Başkanı 
Doğu Perinçek hakkında MİT” e hakaret iddiasıyla bir dava daha açıldı 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye İşçi Köylü Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında MİT'e hakaret ettiği iddiasıyla bir dava daha açıldı. Doğu Perinçek'in ceşitli yerlerde yayınlanan yazılarından dolayı açılan dava ve soruşturmaların sayısı da yirmiyi aşmış bulunuyor 


TİKP* Genel Başkanı 
Doğu Perinçek'in Aydınluk gazetesinde yayınlanan başyazısında, kontrgerilla diye bir kuruluşun olup olmadığı, MİT ile birlikte hangi suçları işlediğiyle hükümetin suçlular hakında kanunları uygulayıp uygulamadığı sorulmakta ve halkın bu sorulara cevap beklediği belirtilmekteydi. Bu sözlerle MİT'e hakaret edildiğini iddia eden İstanbul basın savcılığı, Doğu Perinçek'in TCK'nın 159. 
maddesine göre cezalandırılmasını istiyor. 

Son açılan dava ile birlikte TİKP Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında çeşitli yazılarından dolayı açılan dava ve soruşturmaların sayısı yirmiyi aşmış bulunuyor. 


Halk kuşku içinde. 
Bomba patlayacak mı? 
Valizdeki bombayı imha etmeye çalişan bir polis. (Fotoğraf: Zafer Başar) 


Sahte solcular bu defa pankartı asamadan kaçtılar 


İSTANBUL (ÖZEL) 


, Eminönü'nde dün saat 19.00 sıralarında Yeni Caminin önüne Dev-Solcular tarafından bırakılan bir 


yayınlıyor 


HABER MERKEZİ 


Uzun süredir yurtdışında bulunan ve kendisinden haber alınamayan MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'in MAYA isimli dergiye verdiği demeç, dün MHP Genel 

(Devamı sa.7, sü.10 da) 


pankart ile teypli bir bomba halk arasında paniğe yol açtı. 

Akşam saatlerinde bir grup Dev-Solcu beraberlerinde getirdikleri pankartı halkın tepkisi sonucu asamadan kaçtılar. Bu sırada meydana bırakılan büyük bir valiz içindeki teypten bir sahte solcunun halkı silahlı savaşa çağıran sesi duyuldu. Önce ne olduğunu anlayamayan yurttaşlar, binlerce kişinin işdönüşü yaptığı alanı, valizde bomba olabileceği ihtimali üzerine bir anda boşalttılar. 

Bir süre sonra olay yerine gelen bomba imha e- 

(Devamı sa.7, sü. 6'da) 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t 


(2 Aydi 


meclisi 


BiR PAKET YAĞ iÇİN 


Bir paket yağ, eski hesapla, yani yokluklar başgöstermeden önceki durumla düşünürsek, iki, bilemediniz üç pişimlik yemek demekti. Yemekler yenir, paketin kağıdı atılır, lafı bile edilmezdi. Ancak hayat pahalılığıyla ilgili konuşmalarda bir paket margarinin adı geçerdi. Ateş pahası denirdi. Eskiden öyle miydi ya, Aslına bakarsanız her zaman bir önceki zamana göre ateş pahasıydı, Artık ateş pahası demiyor insanlar. 
Margarin dediniz mi, dolmuşta, otrende yanınızda oturan “dağıtılıyor 


tobüste, hemen  soruveriyor, muymuş, nerede?" 


Neredeyse oraya hücum. İsterse kaf dağında olsun, gidecek herkes. 
Gecenin bir yarısında da dağıtılacak 


olsa gidiyor herkes, Konya'nın .... 


DİYARBAKIR 


İlçesinde bir stokçunun elindeki. yağlara el konmuş. 
Çevrede baskını görenlerin konuşmasından ta uzak mahalleli de duymuş. Yağa hücum olmuş. Ve işte bir paket yağ için orada ölmüş kimliği bilinmeyen bir vatandaşmız. 

Bir paket yağ almak için canını 


rüyormuş. 


veren vatandaşımızın ölüsü kuyruk- ta üç saat beklemiş. Kimse sahip çıkmamış. Üç saatin sonunda götürmüşler ölüsünü, Soruşturma sü- 


İsterseniz tartışalım bu konuyu "Değer miydi a ihtiyar, bir paket yağ için diye. Yemeyeydin de ölmeyeydin. Yağ sana ne lazım, et senin neyine, tuz almazsan ölür müsün, şeker zaten sana dokunur '' ve unutalım olayı. 

Ama Neba unutabilir mi? Adı bir yağ markası. Hayatı boyunca soracaklar Neba ne demek, niye koy- 


diyelim 


muşlar bu adı diye, Ve anlatacak 


Neba. Annem yağ kuyruğunda bekliyormuş, daha yağ alamadan beni doğurmuş. Hani baharda doğana 


Bahar, Ramazanda 'doğana Rama- 


gidecek? 


çekilecek? 


HALKIN SESİ 


zan adı verildiği gibi, benim de adım Neba olmuş. 

Kuyruklarda ölünüyor, kuyruklarda doğuruluyor. Bu düzen kuyruklu sürüp İleti Ne zamana kadar 

te kuyruklarda bunu tartışalım. Dizerin kuyruğundan nasıl 


FGANISTAN'da 

27 Nisan 1978 tarihinde kanlı bir askeri darbe ile başa gelen Moskovacı kukla hükümet iyice köşeye sıkışmış bulunuyor. Afganistan'dan ve komşusu bulunan ülkelerden gelen haberlere göre, Moskova'nın askeri ıktisadi ve propaganda alanındaki desteğine rağmen, Taraki-Amin rejimi yikilmanın eşiğindedir. 
Başşehir Kabil'in 70 km kuzeyinde bulunan ve silah yüklü Rus uçaklarının inip kalktığı Begram askeri havaalanı halk kuvvetleri tarafından kuşatılmıştır.Her gün yüzlerce asker ve subay, Rus sosyal-emperyalizmine hizmet etmeyi reddederek, bağrından çıktığı halkının saflarına geçmektedir. Özellikle kırsal <esimlerde kukla hükümetin otoritesi kırılmıştır. 
Direniş şehirlere yayılmaktadır. 

Buna karşılık, Taraki-Amin rejimi Afganistan tarihinin en büyük zalimlik o örneklerini vermektedir, Kabil'deki Pul- i Karki hapishanesi siyasi mahkumlarla dolup taşmaktadır. 6 bin kişi için inşa edilen hapishanede 
15 bin kişinin bulunduğu gazetelerde yer almaktadır. Gazeteler, hahishanenin yetmediğini, çevredeki özel evlerin de hükümet tarafından hahishane haline getirildiğini yazıyor. Bu konuda, Uluslararası Af Örgütünün görevlisi olarak geçen yıl Afganistan'a giden Prof. Miimtaz Soysal'ın bilgi sahibi oldugunu düşünüyoruz. Sayın Soysal'ın bu konudaki bilgilerini yazı yazdığı gazetede açıklaması, sosyalist maskeli bir zulüm rejiminin tanınması açısından çok yararlı olacaktır. 

İsviçre'de yayınlanan sosyal-demokrat eğilimli Tages Anzeiger 


AFGANİSTAN 


Ahmet Özdemir İsviçre-Zürich gazetesi, her gün 20 ile kın elinden kurtaramadı- len Amin Vakman bir 
50 arasında siyasi tu- lar. Zulmün başsorumlu- konuşma yaptı. Vakman, 


tuklunun idam mangaları tarafından kurşuna dizildiğini bildiriyor. Aynı gazete, geçen ekim ayında Kandahar'daki olaylardan sonra 390 din adamı ve demokratın önce Kabil hapishanelerine getirildiğini, daha sonra da onar kişilik gruplar halinde kurşuna dizildiklerini yazmaktadır. Kurşuna dizilenlerin cesetleri, kitle mezarlıklarına atılmaktadır. 


Ancak, siyasi tutuklular, idam mangalarının karşısında dahi mücadelelerini sürdürüyorlar. 2 ay kadar önce idam edilmek üzere İnfaz meydanına götürülen 12 kişilik bir siyasi tutuklu grubu, faz mangasıyla çarpışmış ve hapishanede büyük bir isyan patlak vermiştir. 


Taraki-Amin rejiminin vatan hainliği 


Afganistan'daki halk mücadelesinin en şiddetlisi, ülkenin 3. büyük şehri olan Herat'ta verildi. 


Geçtiğimiz 19 Martta halk, siyasi tutukluların serbest bırakılması 


için hapishaneye doğru büyük bir yürüyüş düzenledi. Topluluk hapishaneye yaklaştığında, asker ve polis ateş açtı. 
Yüzlerce yürüyüşçü öldü. 
Halk, eline geçirdiği her türlü silahla karşılık verdi. Direniş kısa sürede bütün Herat'a yayıldı. Revizyonist partinin bürolari ateşe verildi. Halka zulmeden emniyet müdür yardımcısı ve revizyonist şefler, yakalarını hal- 


Belediye Başkanından ne umduk ne bulduk 


Belediye seçimlerinin başlamasına az bir zaman kaldı. Mehdi Zana çıktı, yürüdü. Halka "Ben halkın adamı olacağım" diyordu. 

Tabii ki halk artık ağaların, tefecilerin, soyguncuların baskılarına dayanamayacağını (anla - mıştı. Bir Belediye Başkanı seçmeliydi ki, halk- tan kopmamalı, halkın derdine ortak olmalıydı. 
Halk bunları düşünerek, proleter devrimci bilerek 


KARS 


yağmuruna tuttular. 


melerini yin Akbulut 


/çişleri Bakanlığının dikkatine!.. 


IĞDIR BELEDİYESİ KOMANDOLARIN 
KARARGAHI DURUMUNDA 


Iğdır'da komandolar yoğun saldırılara başladılar. Ellerinde bulundurdukları bölgeleri kendi saldırılarının merkezi haline getirmişler. Önceki giinlerde kendi bölgelerinde olan hir düğüne gelen şahıslara saldırarak onları düğiinden kovmak istediler. Ayrıcalğdır Atatürk Ortaokulu Müdürünün arabasının önüne keserek kendilerine dioloma vermesi için müdürü tehdit ettiler. Müdür böyle bir şeyi reddedince de arabasını kurşun 


MHP yanlıları ilçede kendi fikirlerinden olmayan herkesi fırsatı buldular mı dövüyorlar, sonra da ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar, Son olarak adam ödürmekten gıyaben tutuklu bulunan Ekber Yeşil adlı komando polisler tarafından yakalanmak isterken polislere engel olan diğer ülkücüler bir komandonun ölümüne, bir polisin yaralanmasına yolaçtılar. 


Komandoların bu saldırganlıklarını sürdüren çok Iğdır Belediye Başkanı Hüsedestekliyor. 
komandoların karargahı haline getiren Hüseyin Akbulut'u Iğdır halkı lanetliyor. 
kalabalık gruplarla gövde gösterisi ya) hesapıl- ka gözdağı verivorlar. Geçenlerde Abdi Ipekçi olayını tartışan bir arkadaşımıza bir komando şöyle diyordu: "Bir Türk bir Yahudiyi öldürürse bundan gurur duymalısınız `' 


Mehdi Zana'yı seçmeyi kararlaştırmışlardı. Tabii ki Mehdi Zana da zaman kaybetmiyordu. Hep halk arasında, halkın anlayabileceği dilden, Kürtçe konuşuyordu. 
Maalesef o konuşma: 


larla halkı kandırdı. Ne yazık ki artık halk onu seçmişti. 


Seçim konuşmaların- da hep Şehitlik Semtin- den bahsediyor, oradaki 


bütün lağım sularını kanalizasyon yoluyla kuru- 


Iğdır Belediyesini 


Komandolar 


Iğdırlı Devrimciler 


tacağını, o sularda oynayan çocuklara bir belediye halk havuzu açacağını söylüyordu. 
Kendisini başkan edecek bütün oyları Bağlar ve Şehitlik semtlerinden toplamıştır. Ama ezilen, hor görülen, semtler de buralar olmuştur. 
Cereyanlarımızın voltaji bir gün tam olarak bırakılmıyor. Bu voltaj düşüklüğü de buzdolaplarının motorunun yanmasına ve binlerce lira zarara sokmaya neden oluyor. Televizyonların bo-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AYDINLIK 


zulmasına da yol açmaktadır. Zaten elektrik- 


ler bir gün doğru dürüst 


devam etmiyor. Bu elektrik kesilmeleri ve voltaj düşmelerini söylediğimizde bizi arıza var diye baştan savuyorlar. Her gece en az on defa cereyanları keserler. Geldiği zaman da bizi geldiğine pişman ediyorlar. Bazen voltajlar çok düşük, bazen de fitili ateşlenmiş, 


iSTANBUL 


patlamaya hazır bir bomba gibi oluyor. Diğer bir husus da sularımızın geceleyin hiç akmamasıdır. 
Gündüzleri de artık onlar kendi isteklerine göre hareket ediyorlar. 
Elektriklerimizin devamlı, sularımızın düzen- li akmasını bütün semt sakinleri olarak istiyoruz. 
Bağlar Semti Sakinleri Adına 
M.Evren 


BU KADARI DA 
OLMAZ Kİ 


Aklıma herşey gelirdi de sahte solcuların gece yarısı sokağı aydınlatan bir elektrik lambasını taşlayacakları aklıma gelmezdi. 

Bu olayın ilginç olmayan ama ibret verici kısa öyküsü şöyle: 

Sözü edilen sokağın ismi Nardink. Yıldız semtinin bir sokağı. Sokağın hemen başında bir cami var. Adı Ihlamur Camii. 
Minaresi olmasa cami demeye bin şahit ister. 
Duvarları yazboz tahtasına dönmüs. 

Bir sabah uyanıyorsunuz, kocaman bir “Partizan'' imzası. Bir sabah ise "Dev-Sol"'. Sanki yarış ediyorlar. Kimin ismi çok kalacak duvarda diye. Caminin müezzini de kova kova boyalarla her sabah duvarları temizliyor. 

Neyse... o Geçtiğimiz günlerde bir gece, hava sıcak mı sıcak, bir çok kişi gibi bende sıcaktan uyuyamadım. Saat 03.00 
sıralarında tın tın diye öten demir sesleriyle ayağa kalktım, pencereye yaklaşıp perdeyi araladım. Bir de ne göreyim: Görebildiğim kadarıyla altı kişi ellerinde taşlar, 


e 


elektrik direğinin tepesindeki lambaya nişan almış, taş atıyorlar. Bu taş atma işi 15 dakika sürdü, lamba patladı ama yine sönmedi. Bir grup daha gelerek, duvara yazı yazmaya başladı. Tabii bu arada taş atma işi de devam ediyordu, Lamba sönmedikçe kızgınlık arttı, Ve yerden daha büyük taşlar toplanma- ya başlandı. Lambaya isabet etmeyen taşlar, hemen arkadaki caminin damına düşüyor, büyük bir gürültü çıkarıyordu. Tam bu sırada, sonra- dan iki kat üstümüzdeki komşumuz olduğunu öğrendiğim bir erkek iki kez öksürdü. öksürük bitmeden patır patır ayak sesle“ duyuldu ve onca “militan"' kişi 5-10 sani- ye içinde ortalıktan kayboldu. 

Ertesi gün elektrik işletmesinden bir emekçi ekibi, hem küfretti, hem de kırılan lambayı değiştirdi. 

Bu olay için ne söylenebilirki? Söylense söylense bir şarkınıniilk satırı söylenebilir; 

"Olur ama bu kadarı olmaz ki" 


Mine Çakır 


ları arasında olan Rus askeri ve sivil uzmanları da gereken cevabı aldılar. 
Direnişin ikinci günü Herat'taki piyade tümenine ve jandarma birliğine bağlı asker ve subaylar halk saflarına geçtiler. 
Herat garnizonunun sila. deposu halkın eline geçti. Bunun üzerine hükümet, Herat'ı Rus pilotlarının kullandığı MİG uçaklarına bombalattı. Bu uçaklar, sınırın 120 km. 
ötesindeki bir Rus hava üssünden (o kalkmışlardı. 
Bombardıman şehri harabeye çevirdi. Halkın bir kısmı korunmak için camilere sığındı. Ancak camiler de MİG'lerin hedefi oldular. Toplam olarak 
30 bin kişinin öldüğü 
tahmin edilmektedir. 

Kendi halkını, kendi toprağını emperyalist uçaklarına bombalatan işbirlikçiler tarihte az görülmüştür. Taraki ve Amin, böylece bunların 
arasına katıldılar. 2500 
üyeye sahip bir parti, 17 
milyon insan üzerinde faşist diktatörlük uygulamaya kalkarsa sonuç bu olur. 


Afganistan 
Sosyal Demokrat Partisinin mücadelesi 


Afganistan'da Rus sosyal-emperyalizmine ve onun kuklası Taraki-Amin rejimine karşı verilen mücadelede Müslüman gerillalar, sosyal-demokratlar ve devrimciler ortak cephede yer alıyorlar, Paragrafa "Sosyal-demokratların mücadelesi" başlıgını koymamızın nedeni, Müslüman gerillaların veya devrimcilerin mücadelesinin önemsiz oluşu değildir. Tam tersine hem Müslüman gerillalar, hem de devrimciler ortak düşmana karşı büyük fedakarlıklarla savaşıyorlar. Yurdumuzda- ki sosyal-demokrat hareketin Rus emperyalizmine ve revizyonizme karşı izlediği teslimiyetçi siyasetle, Afganistan Sosyal-Demokrat Partisinin verdiği mücadele arasındaki fark iyice göze çarpsın diye bu başlığı koyduk. 


Afganistan Sosyal De- 


mokrat Partisi 1969'da kuruldu. Parti özellikle öğretim üyeleri, hakim- 


ler, öğretmenler ve genç subaylar arasında etkinlik sağladı. Partinin girişimiyle 2 sendika kuruldu, Moskovacı faşist darbeden sonra parti yöneticilerinin bir kısmı katledildi, bir kısmı da tutuklandı. o Avusturya sosyal-demokratlarının gazetesi Arbeiter Zeitung 
28 Haziran günkü yayınında, halen 400'den fazla Sosyal Demokrat Parti üyesinin hahishanelerde idam cezalarının infazını beklediğini yazmaktadır. Bu idam mahkumları arasında Afgan Mellat gazetesinin başyazarı, sosyaldemokrat önderlerden Kuadratullah Hadad da bulunmaktadır. 


Parti, bundan bir süre önce Peşavar'da (Pakistan) bir kongre topladı. Delegeler, Kabil" den, ülkenin doğusun- daki savaş cephesinden ve dış ülkelerdeki Afganlılardan oluşuyordu. 
Taraki'nin radyosu, kongrenin yapıldığını doğruladı ve kongrenin etkisini azaltmak için haberi "ölü bir partinin kongresi'' şeklinde verdi. 


Kongrede, partinin genel sekreterliğine getiri- 


sosyal-demokratların mücadeleyi daha da güçlü bir şekilde sürdüreceklerini belirtti. Vakman konuşmasının bir yerinde şunları söylüyordu: "Sovyetler Birliği artık Taraki-Amin rejimiyle, Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı kurmayı planladığı Asya İçin Kollektif Güvenlik Sistemini gerçekleştirebilir... Bu sistemin Batı- daki halkası Afganistan, Doğudaki ise Vietnam' dır," 


Rusya yeni kışkırtmalarnın pususuna yatmıştır 


Rus  sosyal-emperyalizmi, Hint Okyanusu bölgesine büyük önem vermektedir. 1974 yılın- dan beri Rus peyki Kosmos 637 Hint Okyanusu üzerinde bulunmakta ve Afrika kıyısı ile Singapur su yolu arasındaki tüm deniz ulaşımını kontrol etmektedir. 
Ayrıca Rus donanmaları sürekli olarak bu bölgede bulunmakta, zaman zaman manevralar düzenlemektedir. 

Öte yandan Pakistan toprakları içinde bulunan Belucistan bölgesi, kuzeyden Afganistan'a, güneyden ise Hint Okyanusuna sınırdır. 
Taraki-Amin rejiminin bu bölgede hak iddia ettiği ve çeşitli kışkırtmalara başvurduğu bilinen bir gerçektir. Rusya'nın bu meseleyi kullanması kuvvetle muhtemeldir. Ruslar, Özbekistan'dan Belucistan'a doğru inen 680 km.lik Torgundi-Herat-Kandahar yolunu 7 m.genişlikte ve betondan yapmışlardır. Bu yolun "Rus Tank Yolu" olarak yapıldığından kimsenin kuşkusu yoktur. Rusya, bu yolla Belucistan'a, oradan da Hint Okyanusuna inmeyi planlamaktadır. 
Karl Marks, bundan 100 
yıl kadar önce, Çarlık Rusyasının Hint Okyanusuna inebilmesi için kuzeyden güneye doğru bir yola ihtiyacı olduğunu belirtmişti. Bu yolun yapımı eski çarlara nasip olmamış, ancak 
Yeni Çarlar yolun yapı- 


mini 1965'te tamamlamışlardır. 

Rusya'nın bölgeye verdiği önem gözönünde tutulursa, Afganistan' daki beşinci kollarının 


yenilgisini sineye çekeceğini sanmak hatalı olur. Yeni Çarlar şu anda Afganistan üzerinde yeni planlar hazırlamakta ve bunları uygulamaya hazırlanmaktadırlar, Öte yandan, onlar Pakistan ve bölgedeki diğer ülkelerde yeni kışkırtmaların pususuna yatmışlardır. Bu planlarını 


boşa çıkartmak için, öncelikle Orta Doğu ve Yakın Doğu ülke ve halk- 


larının uyanık olmalari ve kararlı bir siyaset 


izlemeleri zorunludur. 
Sonuç 


Afganistan bugünkü duruma bir günde gelmemiştir. Afgan hükümetleri, 1950 ortalarından başlayarak, Rusya'ya karşı teslimiyet çizgisi izlemişlerdir. Bu durum kendisi- 


ni, siyasi, iktisadi, askeri ve kültürel alanlarda göstermiştir. Ayrıca Paktu- 


nistan ve Belucistan sorunları sık sık alevlendirilmiş, Pakistanla ilişkiler sık sık bozulmuştur. Bu durum, ülkenin daha fazla Rusya'nın denetimi altına girmesi sonucunu 


doğurmuştur. Bu şartlar altın- 


da, Rusya devlet vc or; du içinde Kendine bağımlı beşind kollar örgütleyebilmiştir, 1950 ortalarından 1974'e kadar ülke "Finlandiyalaştırılmıştır"'. 
1974-1978 dönemi içinde ise, Afgan hükümeti Moskova'dan bağımsız bir siyaset izlemeye çalışmıştır. Çıkarlarının tehlikeye düştüğünü gören Rusya, 27 Nisan darbesini tezgahlayarak Afganistan'ı dolaylı olarak “'Çekoslovakyalaştırmıştır" 1978'den bu yana ise Afgan halkının, başına bunca felaketler getiren Rus (o emperyalizminden hesap sorma dönemini yaşıyoruz. 


Türkiyemizin, o Afganistan'daki acı deneyleri yaşamamasını samimi bir şekilde isteyen partiler, kuruluşlar ve kişiler Afganistan olayından ders çıkarmalıdırlar. o AP'nin 1960'ların o ortalarından başlayarak, özellikle iktisadi alanda, izlediği Rusya'ya teslimiyet çizgisini gözden geçirmesi gerekir. CHP'nin, "'iktisadi alanda AP'nin çizgisine devam, siyasi ve kültürel alanlarda da teslimiyet'' çizgisini gözden geçirmesi gerekir. MSP' nin, Afganistan'da MİG bombardımanı altında hayatlarını kaybeden on binlerce Müslümanın acısını yüreğinde hissetmesi, buna uygun olarak da siyasetine açıklık getirmesi gerekir, Kıbrıs'a ve Yunanistan'a karşı fetihçilik, Rusya'ya karşı ise teslimiyet temelinde kendisine kur yapan, ittifak teklif eden bazı çevrelerin, Herat'ta 30 bin insa- nın Rus Migleri tarafından katlini memnunlukla karşıladıklarını , gözönünde bulundurması gerekir. Son olarak da, çeşitli nedenlerle Rus sosyal-emperyalizminin çıkarlarına alet olmuş kişilerin Afganistan olayını önyargısız bir şekilde incelemeleri gerekir. Bu ön yargısız inceleme sonunda, revizyonizmin insanı halka ve vatana ihanete götürdüğü; yalın bir gerçek olarak ortaya çıkacaktır. ` 


Halkını ve vatanını seven insanlar için Afganistan olayından çıkartılabilecek çok ders vardır. 
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Olmaz olmaz!.. 


"Yetmiş beş.. Yetmiş dört.. Yetmiş üç..." 

Geriye sayış başladı işte. 

14 Ekim kapımıza dayandı. 

Seçmen kütüklerinin yazımı da tamamlandı. 

Ve son söz ekimdeki kısmi seçimlere kaldı. 

Tamam mı, devam mı? 

Aşağı yukarı yetmiş üç gün sonra durum belli olacak. 

Bugünkü hükümetin işbaşında kalıp kalmayacağı da ancak o zaman anlaşılacak. 

Hükümetin işbaşında kalması, meclisteki kıl payı farkı korumasına bağlı. 

Acaba koruyabilecek mi? İşte bütün mesele bu soruda saklı, 


AP lilere bakarsanız, koruyamaz. 

Zira CHP, ekimdeki seçimlerde tek milletvekilliği dahi kazanamaz. 

Kazanamayınca da, işbaşında kalamaz. 

Kalamaz çünkü, o zaman muhalefetin meclisteki sandalye sayısı 226'ya ulaşacak. 

Dolayısıyla da, bugünkü hükümetin sandalyesi,altından kayacak! 

Kayacak mı? 

CHP lilere sorarsanız , AP'lilerin dediklerinin aksi vuku bulacak. 

Kısmi seçimlere kadar, CHP'nin sandalye sayısı yeni transferlerle artacak. 

Üstelik CHP, ortadaki beş milletvekilliğine de ortak olacak. 

Öyle olunca da, 81'e kadar işbaşında kalacak. 

Dahası, 81'de de tek başına iktidar koltuğuna oturacak... 

AP'liler öyle diyor, CHP'liler böyle diyor,ya MSP'liler ne diyor? 

Onlar da; örneğin Konya'da olduğu gibi, AP' ye bir mektup göndererek "Bu ilde seçimlere girmeyin, MSP yi destekleyin" diyor. 

Tabii bu teklifleri AP'lilerce anında reddediliyor. 

Belli ki, muhalefet cephesindeki işbirliği girişimleri güne gidecek. 

Aksine, "'sen-ben"' lenecek. 

Her üç muhalefet partisi de, ekim seçimleri öncesinde, birbirlerinin kirli çamaşırlarını ortalığa dökecek... 

Birbirlerinin oylarını bölecek. 

Fırsattan istifade CHP'de, ortanın solunda güçlü tek parti olmanın keyfini sürecek. 

Sol seçmen istese de, istemese de ekim seçimlerinde CHP'yi destekleyecek. 

Seni gidi CHP seni... 

Keyifli, keyifli gülersin değil mi? 


kavgası giderek şiddet- 


Dedik ya; CHP'nin bu keyfini 81'e kadar sirdürebilmesi için, meclisteki kıl payı farkı yitirmemesi gerekli. 

Gerçi yitirsede, gündeme getireceği yeni hükümet formülü şimdiden belli; 

“'Bağımsızlar-CHP 4MSP.,.. 

Belki bu formülün CHP'yi de, MSP'yi de zor durumlara düşürme ihtimali var, ama olmaz olmaz demeyin. 

Şimdiye kadar olmaz zannedilen neler olmadı ki? 


Mao Zedung 


CME on 
ESERLER V 


Genel Dağıtım: 
TUR.DA 

Hamam Sokak, No:4 Cağaloğlu/İstanbul 


X, 


YAYINLARI 


SOLDAN SAĞA: 1) 19. 
yy. da İtalya'da kurulan, bugün dünyanın birçok ülkesinde her türden yasa dışı faaliyet yürüten gangster örgütü-Direnme, dayanma. 2) Kü çük yapılı anlamında bir deyim-Bir nota, 3) Tarım-Tersi 'üst' karşıtı 4) Çok iri yapılı bir Balık Seçkin 5) Tersi ince perde-Genişlik-Hazır 6) Bir ilimiz. 7) Ya da- 


Kimyada 
Alüminyum'un simgesi, 8) Alaturkamüzikte bir makam YUKARIDAN AŞAĞI; 1) Rodezya'da ırkçı beyaz azınlık yönetiminin kuklası durumundaki siyah başbakan. 2) Argoda caka, gösteriş-Tersi bir harfin okunuşu, 3) Varsayım (eski dil). 4) Tersi Akdeniz İklimine 


özgü bodur bitki örtüsü-Bunaltıcı bir rüzgar. -5) Selçuklularda şehzade eğitmeni, lala. 6) Hayvanlarda ana ile dölüt arasında kan alış verişini sağlayan organ. 
7) Tersi san, nam, 8) Voleybolde karşılaşmanın herbir bölümü-Adaletle ilgili 9) İle etme 10) Denizcilikte 'açıktan geç' anlamında bir deyim. 11) Utanma duygusu-Tersi ut çalan. 12) Başörtü ve benzeri şeylerin kenarına yapılan ince örgü, dantel. 


m ŞA 


Somoza'nın toprakları yoksul köylülere 


MANAGUA(THA) Nikaragua'da kurulan yeni Devrim Hükümeti, ülkede sadece diktatör Somoza ve ailesinin topraklarına el konduğunu, özel mülkiyete ise gereken saygının gösterileceğini açıkladı. 

Açıklamada, Somoza ve ailesinin topraklarının ülkede ekilebilir toprak alanının yüzde 25'ini kapsadığı, bu topraklarn hükümet tarafından topraksız köylülere dağıtılacağı belirtildi. Ayrıca her türlü özel mülkiyetin korunmasına dikkat edileceği ve garanti altına alınacağı da açıklamada yer alıyor. 

Bu arada bankaların millileştirilmesinden sonra, para dağıtımına başlanacağı, ancak bankada parası olanların bütün paralarını çekme yoluna gitmemeleri de istendi. 

Hükümet, ülkede basın üzerine olan tüm sansürün kaldırıldığını da açıkladı. 

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, Nikaragua'daki yeni hükümetten, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri yenilemek konusunda başvuruda bulunmasını beklediklerini açıkladı. 

Ayrıca Nikaragua hükümeti, diktatör Somozâ'nın iadesi için bütün asal yolları deneyecek- 


erini yineledi. 
Nikaragua'da Somoza'yı yargılamak ama- 


cıyla bir grup avukat, "Somoza Dosyası"'nı hazırlamaya başladı. 


Moritanya 
Batı Sahra’ da savaştan çekiliyor 


Moritanya Batı Sahra'da savaştan çekilmeye karar verdi. BBC Radyosunun 
1 Ağustos tarihli 
haberine göre, Moritanya kendi denetimi altındaki bölgeyi, orada yaşayan halk kendi kaderini tayin edene kadar yönetmeye devam edecek, 

Öte yandan Fas'ın bu konuda Cezayir'in yürüttüğü kampanyaya karşı çıktığı ve savaşı sürdüreceği bildirildi. 

Bu arada Moritanya Başbakanı Yarbay Uld Haydala'nın açıklamasının, Fas'taki siyasi çevrelerde büyük şaşkınlık yaratmadığı belirtildi. 

Moritanya Başbakanı açıklamasında ülkesinin sorunun toptan çözülmesinden yana olduğunu, ancak bunun uygulanmaması halinde Polisario ile doğrudan temasa geçebileceklerini söylemişti. 


Rodezya'da 
Sithole de 


parlamentoya katılma kararı verdi 


SALİSBURY 
"Zimbabve Afrika Ulusal Birliği" Başkanı Rahip Sithole, partisinin yeni Rodezya Parlamentosunu boykot etmekten vazgeçtiğini ve nisan seçimlerinde partisinin kazandığı 12 milletvekilinin parlamentoda yer alacağını açıkladı. 


Sithole, parlamentoya katılma kararlarına rağmen nisanda yapılan seçimlerin geçersiz kılınmasını istemekte direteceğini bildirdi. Bu seçimlerin Abel Muzoreva lehinde yasal olmayan yollardan yapıldığını tekrarladı 


dag 


MM 


tılacak 


ZMMMMM 


Iran'da cuma günü yapılacak 


Kurucu Meclis seçimlerinden önce siyasi ortam gergin 


©Marivan' da durum gergin 


@ isviçre, devrik Şah’ a ait bir villanın belgelerini 


Iran’ a vermeyi reddetti 


TAHRAN 


Ayetullah Homeyni Anayasa Taslağını incleyecek Kurucu Meclis için cuma günü yapılacak seçimlerde halkı “Sağcılara ve solculara değil, İslamiyete inananlara" oy vermeye çağırırken, Ulusal Cephe lideri Dr. 
Kerim Sencabi üstü kapalı bir şekilde din adamlarını eleştirdi. Sencabi, hiç kimsenin iktidarı tekeli altına alma hakkı olmadığını ileri sürerek, "Biz askeri diktatörlüğe ve yabancı sultasına karşı mücadele verdik. 
Fakat biz Müslümanlığı kabul etmeden önce İranlıydık ve İranlı kalacağız"' dedi. 


Sencabi'nin sert çıkışına karşılık veren Homeyni, Kurucu Mecliste kabul edilecek Anayasd Taslağında, İslamiyete ters düşen bir tek kelime dahi bulunması halinde, halk oylamasda aleyhte oy kullanacağını söyle- 

i. 


Bu arada bir grup aydın, seçim kampanyasının demokrasi ilkelerine ters düşmesi halinde, Kurucu Meclis pyama mia katılmayacaklarını açıkla- 

i 


İran'da düzenlenen ilk Kurucu Meclis seçimlerine Kürdistan ve Ku - 


I 


zistan bölgelerinde katılma oranının az olacağı yapılan tahminler arasında. 


MARİVAN'DA DURUM 


Marivan'da Kürtlerle hükümet kuvvetleri arasındaki çatışmalar durulmuş gözükürken, resmi makamlar tutuklu bulunan 16 Kürdü serbest bıraktı. 


16 kişinin serbest bırakılmasını 
sağlamak amacıyla bir kaç gün önce Sanandaj'dan Marivan'a hareket eden 
5 bin kişilik bir kalabalık halen kent 
dışında bulunuyor. Halk, Devrim Muhafızları kentten çekilmedikçe, Marivan'a gitmeyeceğini yineledi. Hükümetin bölgeye asker göndermesiyle durumun gerginleştiği, ancak yeni bir çatışma olmadığı bildirildi. 

ISVIÇRE'NİN REDDİ 

İsviçre, Iran hükümetine, devrik Şah'ın St, Moritz Kayak Merkezindeki villası ile ilgili belgeleri vermeyi reddetti. 


Açıklamayı yapan bölge valisi, bu 


belgelerin ancak bir mahkeme kara- 


rından sonra verilebileceğini bildirdi. 
İran'ı temsil eden avukatlar, devrik Şah'a ait 1,5 milyon dolar değe- 


rindeki villa ile ilgili belgeleri istemiş- 


lerdi. 


Siyonistlerin 

gayrı iğ hin 

uygulamaları sürüyor 


TEL AVİV (THA) 
İsrail o hükümet kaynaklarının bildirdiklerine göre, İsrail parlamentosunun bir komitesi, İsrail işgali altında bulunan 
Arap topraklarında yeni yerleşim merkezleri kurulması için 13,5 milyon dolar ödenek ayrılmasını onayladı. ë 

Bu ödenek, İsrail gerçekleştirmeyi başarırsa, Şeria'nın Batı yakasında 9, Ur- dün Vadisinde 2 , 
Golan (o Tepelerinde 
2, Gazze Şeridinde bir yerleşim merke- 
‘zinin kurulmasını sağlayabilecek. 


BADRSTOWN 
Başkan Carter, 31 
Temmuzda Badrstown halkı ile yaptığı sohbet toplantısında, petrol şirketlerine olan eleştirisini yineledi ve yürüttüğü dış ,politikayı savundu. Car- 
“ter, Vietnam ile ilişkileri normalleştirmeyi neden reddettiği şeklindeki bir soruya "'Vietnam, binlerce yurttaşını denize gönderir, Kambocya'yı işgal eder ve uluslararasi sınır ları ihlal ederken, bu ülkeyle ilişkileri normalleştirmenin sırası değildir" şeklinde cevap verdi. 
Carter 2 bin kişi önün de yaptığı konuşmada, popüler olmasa da 
SALT—2 Anlaşmasını savunduğunu söyledi. 


Carter, daha sonra enerii bunalımı nedeniyle petrol şirketlerine çattı, petrol şirketlerinin kazançlarını kötüye kullandığını belirtti. Carter, "baskı gruplarının" Kong 


ingiliz BP şirketinin hisselerini 


millileştirdi 
© Ihatcher kararı buyük bir öfke ile karşıladı © Nijerya hükümeti Ingiliz persnnelinülkeyi terketmesi için 


bir ay süre tanıd 


© Nijerya, Rodezya' ya uygulanan ambargonun kaldırılması halinde Ingiltere ve ABD” ye yaptırım uygulanacağını belirtti 


© Willileştirmeden dolayı BP 12 milyon ton petrol kaybedecek 


LAGOS 

Nijerya hükümeti, ırkçı Güney Afrika'ya petrol satışına devam eden "British Petroleum" (BP) 


şirketinin yüzde 20 hissesini millileştirdiğini ve şirketin ülkedeki bütün çıkarlarına el koyduğunu ilan etti. Nijerya hü- 


CARTER: 

" Kamboçya’ yı işgal eden, binlerce yurttaşını denize döken Vietnam’ la ilişkileri 


normal 


$ Kissinge 


leştiremeyiz” 
r SALT-2' den yana 


e Temsilciler Meclisi bazı 


$ hallerde e bağlanm 


re üzerindeki nüfuzunu da kınadı. 


KİSSİNGER'İN 
AÇIKLAMASI 

ABD Dışişleri eski Bakanı Henry Kissinger, SALT—2 Anlaşmasının onaylanmasından yana olduğunu,ancak ABD'nin önemli bir askeri program uygulamasının, anlaş ma metninin açıklığa kavuşturulmasının ve anlaşmanın Sovyetler Birliği'nin "jeopolitik" tutumuna bağlı olarak uygulanmasının şart olduğunu belirtti. Kissinger askeri dengenin ABD aleyhine kaygı verici bir durum almaya başlaması nedeniyle SALT-2'nin onaylanmasını desteklediğini bildirdi, 

Anlaşmanın Rusya ile görüşmelerin yeniden başlamasına yol açacak şekilde değiştirilmesi yolunda tüm çabalara karşı olduğunu söyleyen Kissinger, Senatoda, bazı ki- 


benzinin karneye asını kararlaştırdı 


şilerin Sovyetler'in SS— 
18 füzelerinde indirim 
yapılması yolundaki önerilerine katılmadığını söyledi. 


TEMSİLCİLER 
MECLİSİNİN KARARI 


ABD Temsilciler Meclisi, Carter'in, enerji tasarruf programında değişiklikler yapma kararının tepkiyle karşılanması üzerine, Carter, programın acil durumlarda benzini karneye bağlama yetkisi veren bölümünü onayladı, ancak programın geri kalan kısmını, görüşmeyi erteledi. 

Temsilciler Meclisi yine de programda bir değişiklik yaptı ve Carter'e, benzini karneye bağlama vetkisini sadece yakıt darlığı yüzde 20'yi bulduğu zaman vermeyi kararlaştırdı 

Temsilciler Meclisinde karar, 189'a karşı 
234 oyla alındı. 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


Batı Sahra sorunu güncelliğini koruyor. Şu sıralar, ilgili tarafların soruna çözüm bulma çabalarına rağmen Batı Sahra'da durum gergin. 


Son gelen haberlere göre Moritanya savaştan çekilme kararı aldı. Öte yandan POLISARIO bir süredir Faslı birliklere karşı saldırılar düzenliyordu. 
Gerillalar daha önce de Fas'ın Tan Tan kentine saldırmışlardı. 


Afrika Birliği Örgütü'nün (ABö) Batı Sahra ile ilgili özel Komisyonu 23 Haziranda Hartum'da ikinci kez toplandı. Toplantıya katılanlar daha ilk günden bölgede kalıcı bir barışın kurulması için, acil girişimlerin gereğini vurguladılar. Savaşçı giniim i durdurulması için taraflara çağrıda bulunuldu. 


ABÖ Özel Komisyonu, 1978 Temmuzunda Hartumda yapılan 15. ABÖ zirvesinde kuruldu ve ilk toplantısını 30 Kasımda yaptı. 


BATI SAHRA SORUNUNUN KISA TARIHÇESİ 


7. yüzyıl başında Batı Sahra'ya gelen Araplar burada yerleşip Moritanya Krallığını kurdular. 16, ve 17 yüzyıllar arasında Batı Sahra Fas rn hakimiyeti altında kaldı ve 1884'ten sonra da İspanyol sömürgecilerinin işgali altına girdi. İspanyol sömürgecileri bölgeyi 1958 yılında kendi eyaletleri ilan ettiler. 


1975 Mayısında İspanyolların Batı Sahra'dan, 
çekilmeye zorlanmasından sona, hem Fas hem de Moritanya bölgeye sahip çıkmaya kalktılar. Cezayir de Batı Sahra sorununda taraf olduğunu ilan “etti ve serbest seçimler yapılarak bağımsızlığın sağlanmasını savundu. 


Aralık 1969'dan beri konuyla ilgili girişimlerini sürdüren Birleşmiş Milletler Örgütü, Mayıs 1975'te İspanyolların çekilmeye zorlanmasından sonra ayni yılın ekim ayında yayınladığı bir raporda, Ba- 


tı Sahra halkının kendi kaderini kendisinin tayin etmesini savundu. Yetkili uluslararası kuruluşlar da Fas'ın ve Moritanya'nın Batı Sahra'da hak iddia edemeyeceklerini belirttiler. 


1975 yılında aralarında anlaşan Fas ve Moritanya, Batı Sahra'yı bölerek, paylaşmayı denediler. Bu povaama göre 170 bin kilometrekarelik, Kuzey bölgesi Fas'ın, 90 bin kilometrekarelik Güney bölgesi de Maritanya'nın olavaktı, Cezayir bu denemeye sert bir şekilde karşı çıktı ve Batı Sahra'nın bağımsızlığı için savaşan POLİSARİO örgütünü destekledi. 

POLISARIO 1976'da "Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti'nin kurulduğunu ilan etti, Cezayir'in yeni ilan edilen Cumhuriyeti tanması üzerine, iki ülke, Cezayir'le olan diplomatik ilişkilerini kesmek yolunu seçtiler. 


BÖLGEDE ÇATIŞMALARIN BAŞLAMASI 


„POLISARIO örgütü, 1968'de kurulmuş olan "Sahra Kurtuluş Cephesi"'nden oluştu ve 20 Mayıs 


1975'te kuruldu. İspanyol hakimiyetine karşı si- . 


lahlı mücadele içinde gelişen örgüt, daha sonra bölgenin paylaşılmasına karşı mücadeleye devam etti. 1976 Şubatındanitibaren Fas ve Moritanya'ya saldırılar düzenleyen POLİSARTO her iki ülkeye de ağır kayıplar verdirdi. İki ülke Cezayir'in desteğindeki POLISARIO'yaya karşı koyabilmek için Temmuz 1976'da bir savunma anlaşması imzaladılar, 


10 Temmüz 1978'de Moritanya'da Daddah rejiminin yıkılması üzerine, bu ülkeye karşı saldırılarını durduran POLISARIO örgütü Fas'a büyük kayıplar verdirmeye devam etti. 


1979 yılının ilk aylarında Fas birliklerine karşı 
240 saldırı düzenleyen POLISARIO şubat ayında 
Tan Tan kentini bir süre elinde tutmayı başardı 


BÖLGENİN ÖNEMİ 


Batı Sahra, Afrika'nın Kuzeybatı sahilinde, Güney Atlantik deniz yolları üzerinde önemli bir yere 


Attantik 


MORİTANYA 


Batı Sahra ve Afrika'ya göre yer aldığı konum 


sahip. BU önemli konumu nedeniyle iki süper devletin iştahını kabartıyor 


ABD'nin Akdeniz kıyılarında ve Guney Atlantik'in doğu sahillerinde hava ve deniz üsleri var. Bu üsler,deniz yollarının kontrolu bakımından önem taşıyor. 


Sovyetler Birliği de Akdeniz'in Batısında ve Güney Atlantik'in doğu sahillerinde hava ve deniz üsleri elde etmek istiyor. Bundan amacı, ele geçirmek için uğraştığı Avrupa'nın ablukasını daha sağlam bir hale getirmek. 


Süper devletlerin işe karışması, Batı Sahra sorununun çözümünü büyük ölçüde zorlaştırıyor. 
Üç yıldır süren silahlı çatışma bütün taraflar için olumsuz sonuçlar doğurdu, bölgede ve Afrika'da barışı tehlikeye düşürdü. . 


1976 Temmuz ayında toplanan Afrika ülkelerizirvesi, Batı Sahra sorununun barışçı yollardan çözülmesi için girişimlerini yoğunlaştırdı, taraflara bu yönde çağırılarda bulundu. 


POLİSARIO temsilcileri ilk kez eylül 1978'de Paris'te, Moritanyalı temsilcilerle görüştüler, Daha sonra Afrika'nın: çeşitli kentlerinde görüşmeler devam etti, ABÖ özel Konseyine mensup temsilciler, taraflar arasındaki gerginliği giderebilmek için gayret ediyorlar. Taraflar halen birbirinden çok farklı tezler savunuyorlar. Fakat buna rağmen barışçı bir yoldan çözüme ulaşmak mümkün görünüyor, - 


kümeti, ''Shell-British Petroleum-Nigeria"' ortak yatırım şirketinde görevli tüm İngiliz teknik personeline, ülkeyi terketmeleri için bir ay süre tanıdı. Millileştirme haberi Londra'da olduğu kadar, Zambiya'nın başkenti Lusaka'da toplanan İngiliz Uluslar Topluluğu (Commonwealth) zirve toplantısında bir bomba gibi patladı. 


Nijerya hükümeti, Ro- 


dezya'ya karşı uygulanan ambargonun kalhalinde,İngil- 


a re ile beraber Amerika'ya da yaptırımlar uygulayacağını bildirdi. 
Nijerya, diğer Afrika ülkeleri gibi Rodezya'daki ırkçı rejime karşı mücadele eden Yurtsever Cepheyi destekliyor 

Nijerya hükümeti, BP' nin hisselerini, bu şirketin, Kuzey Denizi ile diğer yerlerde ürettiği petrolü, Güney Afrika'ya satmayı tasarlaması nedeni ile millileştirdiğini belirtti, Nijerya BP'nin yüzde 20 hissesini millileştirmekle, şirketteki kendi hissesini yüzde 60' dan yüzde 80'e çıkardı. 

BP, Nijerya'daki çıkarlarının elden gitmesinden sonra yılda 12 
milyon tonluk bir petrol gelirinden yoksun kalacaktır. 


DIŞİŞLERİ 
BAKANLIĞININ 
TEPKİSİ 

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın millileştirme için öne sürdüğü gerekçelerin yetersiz ol- 


duğunu iddia ederek, şöyle dedi: 

"Kararın Commonwealth zirvesi arifesinde alındığı göz önünde tutulursa, gerçek nedenin tamamen farklı olduğu anlaşılır. 


BASININ TEPKİSİ 

"Financial Times" gazetesi Nijerya hükümetinin kararının BP için ağır bir darbe olduğunu belirtti. 

"Daily Mail" gazetesi, Lusaka'da bulunan Baş bakan Bayan Margaret Thatcher'in Nijerya hü kümetinin kararını büyük bir öfke içinde karşıladığını vazdı. 

Londra'daki 


siyasal gözlemciler, Nijerya hükümetinin BP'nin hisselerini millileştirme ka- 


rarının tamamen Rodezya sorunu iile ilgili oldugunu ileri sürüyorlar. Gözlemciler İngiltere'nin irkcı Rodezya hükümelini tamamen tanıması halinde, diğer bir çok Afrika 


ülkesinin de İngiltere'ye karşı benzer eylemlere girişebileceklerini belir tiyorlar 

BP, İran'daki Şubat 


Devriminden sonra bu ülkedeki çıkarlarını da yitirmişti. 

Nijerya hükümetinin kararı, Afrika ve diğer ücüncü Dünya ülkelerinde memnunluk yarattı 


Irak'taki darbevi 

düzenleyenler arasında 

Libya da varmış 


KAHİRE (THA) 
Orta Doğu Haber 
Ajansı, (MENA), Irak' 
ta başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardında Libya'nın da bulunduğunu bildirdi. 
Ajans, Bağdat'tan verdiği haberde, darbeyi hazırlayanların itirafların- dan darbeyi düzenleyenler arasında, Suriye'den başka Libya'nın da olduğuna ilişkin işaretlerin bulunduğunu kaydetti. 
Ajan, Irak hükümetinin Suriye'nin darbede- ki rolüne derhal tepki göstererek, bu ülkede yaz tatilini geçirmekte olan 
60 bin Iraklıyı geri çağırdığını da haberlerine ekledi. 


Şahpur Bahtiyar önceki gün aniden Paris'te ortaya çıkıverdi. Şubat ayının o hareketli günlerinde, Şah'ın generallerinin darbe girişimi bozguna uğradığı sırada kayıplara karışmıştı. 

Bahtiyar Paris'te bir de demeç verdi. Demecinde İran'ın bugünkü durumundan çok üzüntü duyduğunu, ekonominin Şah zamanından da kötü olduğunu söylüyor. Aynı açıklamayı iki üç günde bir Rıza Pehlevi de yapıyor. Bu bakımdan Bahtiyar'ın söylediklerinde yeni bir şey yok. 

Yalnız Bahtiyar'ın demecinin önemli bazı yanları var. Birincisi Bahtiyar'ın söylediklerinden gelecekle ilgili neler plarladığı kesin olarak anlaşılmıyor. İkincisi kendi tutumunun İran halkına verdiği zararı anladığını gösteren bir belirti de yok. 

Bahtiyar 27 yıl Şah rejimine karşı mücadele etmiş bir siyaset adamı. Ama 'alkın Şah'a karşı mücadelesinin son derece kes cinleştiği ve zafere doğru yürüdüğü bir sırada korktu, yalpaladı ve Şah'la uzlaştı. 

Bahtiyar buna gerekçe olarak, valk hareketinin önderliğine duyduğu güvensizliği, İslam hareketinin ülkeyi Orta Çağa geri götüreceğini öne sürüyordu. Kendisinin ise laik ve liberal olduğunu söylüyordu. 

Oysa o gün İran halkı nefret ettiği bir rejimi yıkmak, kendisine yıllardır kan kusturan bir zalimi devirmek üzere birleşmişti. Buna karşılık Bahtiyar Şah'la uzlaşarak, Amerika'yla anlaşarak, halkın önüne dikildi. İran halkı bunu affetmedi ve Bahtiyar'a "hain" damgasını vurdu. 

Çünkü İran halkı için Bahtiyar, Şah'ın ve Amerika'nın seçtiği, Şah'ın parlamentosunun onayladığı ve Şah'ın generallerine dayanarak iktidarını sürdüren bir adamdı. 

Bahtiyar'ı Amerika, Şah olmadan, Şahlik rejimini biraz yumuşatıp sürdürmek üzere seçmişti. Amerika Bahtiyar'ı kabul ettirmek için İran'ın içişlerine doğrudan müdahale etti. 
Generallere Bahtiyar'ı destekleme talimatı verdi. Sonunda çaresiz kalınca Homeyni'ye bile “Rica ederim, bırak da Bahtiyar biraz iktidarda kalsın'' demek zorunda kaldı. 

Bu şartlarda kimse Bahtiyar'ın niyetinin iyi mi yoksa kötü mü olduğunu tartışmıyordu bile. Bunun fazla bir önemi de yoktu. Çünkü o şartlarda Bahtiyar istifa etmediği sürece Şah' ın öteki Daşbakanlarından farklı davranamazdı ve davranamadı da. O da sonunda İran halkının üzerine ateş açılması emrini verdi. Son ana kadar istifa etmemekte direterek, bazı generallerin darbe girişimine zemin sağladı. Hatta o sırada Hava Kuvvetleri Komutanı olan ve sonra- dan idam edilen General Rabii, Bahtiyar'ın bazı fabrikaların bombalanması için bizzat emir verdiğini bile öne sürdü. 

Daha sonra konuştuğumuz İranlı yetkililer, Bahtiyar 24 saat önce dahi istifa etse ordu böyle bölünmez, bu kadar kargaşa ortamı doğmazdı diyorlardı. 

Bahtiyar iktidarda kalabildiği bir aylık süre boyunca da bütün gücüyle halkın güçlerini bölmeye çalıştı. Çünkü iktidarı hiç bir haklı zemi- ne dayanmıyordu. O sırada kendisini generallerden ve Amerika'dan başka destekleyen yoktu. 
İktidarda kalabilmesi ancak Homeyni etrafında , birleşen halk muhalefetini bölmesiyle mümkündü. 

İranlı yetkililere Bahtiyar'a niçin "gayrımeşru" diyorsunuz diye sorduğumuz zaman, "Bunu biz söylemiyoruz. Bahtiyar kendisi 27 yıl bu rejime, bu parlamentoya gayrımeşru dedi. Şimdi neden halkın önünden çeki!miyor”" diyorlardı. 

Bahtiyar, halkın önünden çekilmek yolunu seçmedi. Böyle bir iktidarı korumak için halk içinde bölücülük, güvensizlik tohumları ekmekten kaçınmadı. Oysa o gün halkın yanında yer alması ve 27 yıllık tecrübesiyle halka yararlı olması olanağı var, Belki o zaman "Ben demokrasiden yana, liberal laik bir adamım” demesinin bir değeri ya da yararı olabilirdi. 

Ne var ki, bugün Azhari'nin Oveysi'nin olduğu gibi, onun da ellerine bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi veren İran halkının kanı bulaşmış durumda 


Yukarıda A if 
Pannach , Biermann (müzisyen), ve Fuschs, 


Doğu Almanya'da yeni baskı kanunları yürürlüğe girdi 


Ikinci yasa ise, "yapıtlarını dışarı kaçıran 


“devlete zarar veren" ve “yapıtlarını dışarı kaçırarak yabancı ülkelerde bastıran" ların şiddetle 


cezalandırılmalarını öngören iki yasa yürürlü! 
ğe gırdı 

Birinci yasa, "devlete zarar veren propaganda yapanlara" beş yıla kadar hapis öngörüyor. 


lar, ülke içindeki örgütlere zarar verenler, zararlı bilgiler sızdıranlar için" 12 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. 

Öte yandan yasaların yürürlüğe girmesiyle birlikte, Batı Berlin İnsan Hakları Grubu, yasaları “Soğuk savaş dönemine giriş" olarak niteledi ve şiddetle kınadı. 


2 Ağustos 1979 


BATMAN (ÖZEL) 
Petrol-İş Sendikasıam en büyük şubelerin- den biri olan Batman Şubesinin &ylül ayında yapılacak kongresi için bütün gruplar yoğun bir hazırlığa giriştiler. 

5 binüyesi olan bu 
sendikanın eskı yönetimi daha önce Genel Yönetim Kurulu tarafından fesih olmuş ve eylül ayında 


Batman'da petrol işçileri Apocu cinayet şebekesinin faaliyetlerinden huzursuz!.. 


olağanüstü kongreye gidil mesi kararlaştırılmıştı. 
İGD VE DDKD'NİN 
ORTAK TUTUMU 
Seçimlere katılacak olan gruplardan bazılarının işçilerin menfaatlerini savunmayan programlarla ortaya çıktıkları öğrenildi. Seçimlere katılacak olan gruplardan İGD ve DDKD'nin ortak liste çıkartacakları 


Süre, ağustosun ilk haftası... 
Emekli işçilerin tazminatları ödenmezse Yol-iş direnişe geçecek 


ANKARA (THA) 
Yol-İş Federasyonu bundan bir süre önce Karayollarından emekliye ayrılan 1400 işçi- 


nin tazminatları Ağustos ayının ilk haftasına kadar ödenmediği takdirde direnişe geçeceğini açıkladı. 


Açıklamada Karayolları Genel Müdürlüğünün Maliye Bakanlığını suçladığı belirtiliyor Genel Müdürlüğü ve Maliye bakanlığı her ay. 
başı 2 milyon lira vermezse tazminatları ödemeyeceğini bildirdiği söyleniyor. Buna karşılık Yolİş'in Maliye Bakanlığına başvurması üzerine Bakanlığın ilk ağızda 1 milyon 200 bin lira vermeyi taahhüt ettiği açıklanıyor. 


öğrenildiğine göre Federasyonun çeşitli Bakanlıklar nezdinde yaptığı girişimler sonucu Genel Müdürlük tazminatların bu ay içinde ödeneceğini bildirdi, ancak bu konu henüz kesinlik kazanmadı. 

Yolİş Federasyonu açıklamasında süre olarak Ağustosun ilk haftasını koyuyor ve bu tarihe kadar ödeme yapılmazsa direnişe geçeceğini belirtiyor. 


Kamuoyunda destek-buluyor 


© iskandinav ülkeleri, Türkiyeli işçilerin pasaportsuz dolaşımının önlenmesi 


içim karar aldı ği 
Işçi Servisi 


Danimarka'da yeni bir uygulama ile Danimarka dilini bilmeyen yabancı işçilerin işsizlik yardımı kesilmeye başlandı. 

Kopenhag Türkiye Halk Birliğinin bu uygulamaya karşı başlattığı mücadele Danimarka kamuoyunda geniş yankı uyandırdı, Danimarkalı aydınlar bu uygulamaya tepki gösteriyorlar ve bunun yabancı işçilerle Danimarkalı işçileri sosyal haklar açısından eşit sayan Anayasa maddesine aykırı olduğunu belirtiyorlar. 

Yeni uygulama, Kopenhag'da çalışan 6 Türkiyeli kadın işçimizin işsizlik fonundan aldıkları yardımın dil bilmedikleri gerekçesi ile kesilmesi üzerine ortaya çıktı. Bu haksız li maruz kalan kadınlar kocaları ile birlikte Kopenhag Türkiye Halk Birliğine gelerek durumu anlattılar. Halk Biriğinden bir tercümanla birlikte İşçi Bulma Kurumu Müdürlüğüne gidildi. Müdür bu uygulamanın yeni olduğunu ve giderek dil bilmeyen herkese uygulanacağını söyledi. 


MÜCADELE KOMİTESİ ` KURULDU 


Daha sonra Kopenhag Halk Birliğinde bir toplantı düzenlendi ve bir Komite kuruldu. Komite bir basın açıklaması ve ajanslar aracılığı ile durumu Danimarka kamuoyuna duyurdu. 


Kopenhag Halk Birliği ayrıca bir bıldırı yayınlayarak pu uygulamaya karşı bir imza kampanyası başlattı. Toplanan imzalar daha sonra Adalet Bakanlığına ve Çalışma Bakanlığına gönderilecek: 

Komite, Çalışma Müşavirliği ve Konsoloslukla da temas kurarak, meselenin ciddi olduğunu bu uygulamaya anında tepki gösterilmezse dil bilmeyen diğer işçilerimize de uygulanacağını belirtti. 


Danimarka dilinde de bir bildiri yayınlayan Komite bu uygulamanın Danimarka demokrasisi- ne darbe vurduğunu açıkladı.Ve bütün & demokrat yazarları, sendikacıları, avukatları ve partileri dayanışmaya çağırdı. 


Dil bilmeme gerekçesi ile işsizlik yardımının kesilmesi 'lurkıyeli işçiler arasında geniş tepkilere yol açtı 


Işçiler "Biz Türkiye' de Danimarkaca biliyorduk mu ki, bizi buraya çağırdılar. Böyle şey olmaz. Biz vergi ve sendika aidatımızı ödüyoruz Danimarka halkının yarar landığı bütün sosyal haklardan yararlanmak bizim de hakkımızdır. Uygulama durdurulana kadar bütün yasal haklarımızı kullanacağız" diyorlar. 


söyleniyor. Bu grupların çabaları (o revizyonizmin bölücü politikasını şube- de hakim kılma noktasında toplanıyor. 
İGD-DDKD ortak ittifakının adayının işletme- de uzun süre muhasebe servisinde çalışmış olan Kenan Tüzün olduğu belirtildi. Bu arada özellikle (O İGD'lilerin Arap- 


Kürt çelişmesini kullana- 


rak işçileri bölmeye ve bu yolla güç toplamaya çalıştıkları görülüyor DDKD'liler ise bölücülük propagandasını yoğunlaştırarak güç toplamaya ve ittifaklarını güçlendirme- ye çalışıyorlar. 

Bilindiği gibi, Petrol-İş rafineride Siirt ve Mardin İl merkezlerinden gelen Arapça konuşan işçilerle diğer yörelerden gelen Kürt işçiler birlikte çalışıyorlar. 


APOCU CİNAYET 
ŞEBEKESİ DE 
SEÇİMLERE 

HAZIRLANIYOR 

Apocular adıyla bilinen cinayet şebekesinin de eylül ayında yapı lacak seçimlere bağımsız bir liste ile katılacağı öğrenildi. Bu nedenle bölgedeki bir sürü olaya adı karışan ve halen cinayet işleme suçlarından aranan bazı Apocu katillerin Batman'da toplandıkları bildiriliyor. 

Apocuların seçimde kendilerine oy vermeleri için işçileri ve seçimden çekilmeleri için de seçime katılacak adayları 


ı tehdit etmeleri yüzünden 


işçiler arasında huzursuzluğun arttığı belirtildi. 


iskandinav ülkeleri, Türkiyeli işçilere karşı tedbir alıyor! 
Danimarka'da, Danimarkaca bilmeyen Türkiyeli işçilerin işsizlik yardımı kesilmeye başlandı 


© Köpenhag Halk Birliğinin yeni uygulamaya karşı başlattığı protesto hareketi 


eApocular, Petrol-Iş Batman Şubesini ele geçirerek saldırı ve cinayetleri için paravana olarak kullanmak istiyorlar 


© IGD ve DDKD bölücü propagandalarını sürdürüyorlar 


Apocuların tehdit ve zor- Bilindiği gibi bu kişi- Bu arada AP ve MSP' 


balıklarla sendika şubesini ele geçirerek saldırı faaliyetleri için bir paravana yaratmaya Çalıştıkları görülüyor. Bu taktiklerinin propagandasını ise Apocular şöyle yapıyorlar: 

"Biz bu sendikayı ele geçirirsek işletmeyi de ele geçiririz. Bu da Kürdistan devrimi için sömürgeci güçlere karşı önemli bir adım olacaktır 

Öte yandan 10 gün kadar önce Batman'da Mazharoğulları adıyla bilinen bir şahsın evinin bombalanması ve makinalı ile taranmasının da sendika seçimleriyle ilgili olabileceği de söyleniyor. 


KATİLLER 
BATMAN'DA 
DOLAŞIYOR 

Apocuların bütün faaliyetlerini sürdüren ve çevrede tehditler savurarak" Bu sendikayı silah zoruyla da olsa ele geçireceğiz. Buna karşı olan herkes öldürülecektir"" diyen kişilerin içinde Asım Korkmaz, Veysi Güzel ve Osman Ergin adlı Apocu şeflerin de bulundukları öğrenildi. 


Danimarka'da Danimarkaca bilmediklerinden işsizlik yardımı kesilen Türkiyeli işçiler geçen yıl kalaıkları evlerden çıkartılmalarını protesto etmek ve yeni konutlara yerleştirilmeleri için miting sırasında görülüyorlar. 


İSKANDİNAV 
ÜLKELERİNDE 
DENETİM 
SIKLAŞTIRILIYOR 


Öte yandan 5 kuzey z 


düzenledikleri 


Norveç Finlandiya ve 


mavı kararlaştırdılar. 


Bu anlaşmaya göre 26 Ağustos tarihinden itibaren yabancı işçilerin bu ülkelerde pasaportsuz dolaşması engellenecek. Ayrıca altı ay ile bir yıllık süreler içinde pasaport denetimi yapılacak. 


.. Ru uygulamanın özellikle Danimarka'da oturma 

izni alarak daha sonra İsveç'e geçen Türkiyeli işçileri hedef aldığı bildiriliyor. Yeni yasaya göre bu işçiler transit geçtikleri ülkeye iade edilecekler 


ülkesi (Danimarka İsveç, landa) ortak bir anlaşma imzalayarak yabancı işçilerin özellikle Türk işçilerin İsveç'e girmesini önleyecek tedbirler al- 


ler daha önce de birçok bombalama ve adam öldürme eylemleri düzenlemiş, son olarak da gazetemizin bir okuyucusunu kurşunlayarak komaya sokmuşlardı. Batmanlı yurttaşların Apocu katillerin ellerini kollarını sallayarak dolaşmaların- dan huzursuz oldukları ve "Sıkıyönetim Batman'da ne yapıyor.. Neden bu canileri yakalayıp bizi bu canilerden kurtarmiyor?"' diyerek mem- 


nuniyetsizliklerini dile birliğinin sağlanmasını isgetirdikleri görülüyor. tiyorlar. 
işçileri memurlaşmaya 


zorlamak için yeri biryöntem!.. 


"SSK işçilerine fazla mesai verilmiyor” 


ANKARA (ÖZEL) 
SSK'da çalışan 30 bin işçiyi memur yapma politikası bu defa bazı işçilere fazlamesaiyaptırmama şeklinde ortaya çıktı. 
Bölge Çalışma Müdürlügünün yılda 270 saat fazla mesai yaptırma yetkisi olduğu ve ayrıca kurum- da çalışan memurlarla fazla mesai ödendiği halde Genel Müdürlüğe bağlı olmayan işçiler aynı haktan yararlanamıyor. 

İşçileri istifaya zorlayan diğer bir uygulama ise, 1975-1977 arasında memur yapılan işşilerin, bu süredeki kıdem tazminatlarından yararlandırılmaması. 

1975 Aralık ayında 
1500 işçi, memur 
olmamak için direnişe geçmiş, o dönem yetkili olan sendika Sosyal-İş direnişin 5. gününde işçile- 


Nazilli'de 351 işçi Tekstil'den TEKSİF'e geçti 


NAZİLLİ (THA) 


TEKSİF Sendikası 
Nazilli oOŞube Başkanı Osman Yurtsever, 351 işçinin Tekstil Sendikasın- dan TEKSİF'e geçtiğini açıkladı. 

Osman Yurtsever bir işyerinde iki sendika bulunmasının işverenin işine yaradığını bu yüzden işyerinde (o huzursuzluğun doğduğunu söyledi. 


“Birlik Mensucat'ta bir işçi daha . komandoların saldırısına uğradı 


KAYSERİ (ÖZEL) 
Birlik Mensucat Fabrikasında çalışan işçilere komandoların baskıları devam ediyor. Önceki gün MİSK'lilerin saldırısına uğrayan Seyfettin Tokgöz adlı işçi bıçakla alnından yaralandı. 
Fabrikada işçilere zorbalık uygulayanlardan MİSK'li Şerafettin Yüksel, Seyfettin Tokgöz ad- 


Transitko Beynelmilel Nakliyatta grev başladı 


ANKARA (AA)} 


Iransitko Beynelmilel Nakliyat Şirketinde çalışan işçiler 30 Temmuz günü grev uygulamasına başladılar 


Özellikle Avrupa ve 
Orta Doğu ülkelerine meyve, sebze ve sigara 


nin de seçimlere ortak bir liste ile katılmaları bekleniyor. 

Ayrıca yurtsever kişi ve grupların da seçimlere hazırlandıkları haber veriliyor. 

Batman'da yurttaşlar huzur içinde ve demokratik bir şekilde seçimlerin yapılması için Apocu canilerin etkisiz hale getirilmesini ve İGD-DDKD ittifakının yaymaya çalıştğı bölücü pro pagandaya karşı işçilerin 


re "işsiz kalmaktansa gidin memur olun" demişti. 

Bu başarısız direnişin sonunda memur olan işçiler, 1977'de çıkan bir kararla tekrar işçi statüsüne geçtiler. Ancak işçiler o dönemin işçi haklarından 'İş akitleri 17. 
maddeye göre feshedildiği’ gerekçesiyle yararlandırılmıyorlar. 


Halen toplusözleşme görüşmelerini sürdüren Tez Büro-İş'e bağlı işçiler, hükümeti eleşirerek “MC Hükümeti bizi memur yapmak isterken muhalefet edenler, şimdi neyi değiştirdiler? IMF" nin isteğine uyarak ışçi sayısını azaltmaya çalışanlar, bir heyet gönderip, 20 yıllık işçinin 
4200 lirayla nasıl geçindiğini araştırsnlar" diyorlar. 


Osman Yurtsever açık lamasında Sümerbank'ta işçi sağlığı açısından gerekli tesisatların da bozuk olduğunu söyledi. 
"İşçi arkadaşlarımız kışın yağmur suları içinde çalışmaktadır” dedi Yurtsever bu konuda Başbakanlığın İşletmeler Bakanlığnın ve Sümerbank Genel Müdürlüğünü uyarıldığını da sözlerine ekledi. 


li işçiyi önceki gün kendi makinasında çalıştırtmak istedi. Bu isteğe karşı çıkan Şerafettin Tokgöz saldırıya uğradı ve bıçakla alnından yaralandı. 
Yaralanan işçi SSK'dan 
5 günlük rapor aldı. 

Fabrikada komandoların saldırılarını yönlendirenin, İplik Kısım Şefi İzzet Oğuzhan olduğu bildiriliyor. 


özleşme yürüten ş Sendikası, anlaşma o sağlanamadığından greve gitli. 


ş 


Sendika yetkilileri, işverenin sendikaya karşı tutumunu değiştirmesini, sendikalaştıkları gerekçesiyle işten allığı 50'ye 


t 


[Aydınlık E] 


Cebeci Kız Meslek ¿isesi mutemedi soyuldu 


Ankara'da cinayet ve patlayıcı madde atmak suçlarından Dev-Yol taraftarı yakalandı 


HABER MERKEZİ 


Ankara'da 23 Haziran 
1979 günü, Ulubey yöresinde Mustafa Türköne adlı sağ eğilimli bir genci öldürmekten sanık Mustafa İplikçi (15) Çetin Koçak (19) Sadık Yerdelen (17) ve Şahin Elçi (13) adlı DEV-YOL yanlıları emniyet müdürlüğü 2. Şube ekiplerince yakalanarak sıkıyönetim makamlarınca gözaltına alındılar. Yaşları küçük olan eylemcilerin elebaşısı olduğu ve bunların eylemlerini planlayarak silah sağladığı saptanan Yılmaz Adem adlı kişi ise kaçmayı başardı. 

Sanıkların ilk olarak Hacıbayram camii yöresinde dini kitaplar satan Ahmet Türköne adlı şahsın Şirintepe Vahallesindeki evini kurşun yağmuruna tuttukları ortaya çıktı, DEV-YOL taraftarı sanıkları bu olaydan altı gün sonra da Ali Türköne'nin oğlunu Mustafa Türköne'yi Şirintepe camii .tuvaletinde kıstırarak kurşun yağmuruna tutmuşlar, Mustafa Türköne aldığı kurşunlarla olay * yerinde ölmüştü. 

Eylemcilerin cinayet olayı dışında, Siteler yöresinde bir eczaneye, Mehmet Altınbaş'a ait bir kıraathaneye, Rıza Turgut'a ait yolcu salonuna, Dede Abdioğlu' 
na ait Neşe Kıraathanesine de patlayıcı madde attıkları saptandı. 

Hüseyin Yılmaz adlı bir şahsın evinde Kemal Özkan adlı şahsa da ateş açtıkları anlaşılan sanıklardan birinin üzerinde 
bulunan kol saatinin, 23 
Temmuz günü Siteler Çahm Sokakta Ali Bostancı adındaki kişiden gaspettikleri saat olduğu da ortaya çıktı. 

Verdikleri ifadeler ve olayların görgü tanıklarının onayıyla da suçları belirlenen DEV-YOL yanlısi sanıklar Çetin Koçak, Mustafa İplikçi, Sadık Yerdelen ve Şahin Elçi sevkedildikleri Ankara Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi Adli Müşavirliğince gözaltına alındılar 


KIZ MESLEK LİSESİ MUTEMEDİ SOYULDU 

Dün sabah saat 9.00' 
da Cebeci Kız Meslek Lisesi çalışanlarının ağustos ayı mâaşları olan 658 
bin lirayı Merkez Bankasından aldıktan sonra kızı ile birlikte okulun önüne gelen mutemet Necdet Ceylan'a iki kişi Gl kapısında saldır 

P 

Mutemet Necdet Ceylan'ın ifadesine göre, bir uzun diğeri kısa boylu olan saldırganlar, mutemetin elindeki para dolu çantayı aldıktan sonra havaya üç el ateş ederek kaçtılar. 

Bu arada Ceylan'la kısa bir süre boğuşan söygunculardan birinin gözlüğü mulemetin elinde kaldı. Kaçan saldırganların aranmasına başlandığı ve olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi. 


SAMSUN'DA BİR 
HALKEVİ İLE 

BİR ÖĞRETMENİN 

EVİ BOMBALANDI 

Samsun'a bağlı Çar-Samba, İlçesinin Halkevi binasına gece saat 24.00 sıralarında patlayıcı madde atıldı. Patlama sırasında Halkevi binasının karşısında bulunan Kız Meslek Lisesi ve PTT binalarının camları kısmen kırılırken, Halkevi binasmda da geniş maddi hasar meydana geldi. Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor, 

Öte yandan yine Samsun'un Kavak İlçesinin Mahmutbeyli köyü İlkokulu Müdürü'nün evine de gece dört komando tarafından patlayıcı madde atıldı. 

İlkokul Müdürü Alaaddin Sarı'nın evine atılan patlayıcı madde can kaybına yol açmadı, Olaydan sonra yakalanan dört komando sevkedildikleri mahkemece ilk sorgularından sonra tutuklandılar 


ADANA'DA BİR MEMUR ÖLDÜRÜLDÜ 
Adana'da dün Vakıflar Bölge Müdürlüğünde çalışmakta olan Yaşar Çekici dındaki bir memur, evin- 


@tŁyiemc'lerin tümünün yaşı 1X“ den küçük 


eEylemlere elebaşılık 


yapan, kişi aranıyor 


© Samsun” da iki yere patlayıcı madde atıldı 


Mustafa Türköne'yi Şirintepe camii avlusunda 


öldüren 


DEV—YOL'cular, 


yakalandık- 


tan sonra olay kesfi sırasında görülüyorlar. 


lan yaylım ateşi sonucu vurularak öldü. 

DEV SOLCULAR 
BİR BÜROYA BOMBA 
BIRAKTI 

Silahlı dört DEV— 
SOL'cu önceki gün Türk Otomotiv Ensdüstrisinin Ankara Selanik Caddesindeki irtibat bürosunu önce bastılar, sonra bombaladılar. 

Öğlen saatleri sırasında büroya gelerek, içerde bulunan dört kişiyi etkisiz hale getiren DEV-SOL'cular işyerinin duvarlarına sloganlar yazdık- tan sonra bir bomba bırakarak kaçtılar. Silahlı saldırganların bürodan kaçmasmdan sonra patlayan bomba can kaybına yol açmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

KİMLİK SORAN 

BEKÇİYE SALDIRIP SİLAHINI ALDILAR 


İstanbul'un Harbiye semtinde, kendilerine kimlik soran Yusuf Mersin ve Musa Güzel adındaki bekçilere silahlı altı kişi saldırdı. 

Bu arada bekçi Yusuf Mersin'in beylik tabancasını alan saldırganlar olay yerinden uzaklaştılar. 
Daha sonra sürdürülen takip sonucu aynı saldırganlar Kabataş Setüstü" nde ekipler tarafından sa- 


MISK, MHP, 
UGD, ETKO 


İSTANBUL (ÖZEL) 


İstanbul'un Erenköy semtinde oturan MHP t komandolar, İstasyona yazdıkları sloganların altına ortak bir imza atıyorlar: 
ÜGD, MİSK, ETKO, Hergeçen gün biraz daha tecrit olmanın verdiği tedirginlikten kendilerini böyle kurtarmaya çalışıyorlar. MHP, MİSK, ÜGD gibi kuruluşların yöneticileri ise başları sı sıkıştıkça bizim birbirimizle bir alakamız yok diyorlar. 


(FOTO: THA) 


rıldılar. Burada polisle silahlı çatışmaya giren altı saldırgan olay yerinden kaçtılar. 


BİR GENCİ ÖLDÜREN HÜR-GENÇ ÜYES 
YAKALANDI 


Hüseyin Yılmaz adlı sol -eğilimli kişiyi öldürmekten sanık HÜR- 
GENÇ derneği üyesi İbrahim 'Piro ile çeşitli hırsızlık suçlarından aranan Mehmet Emin ünal ile Veli Güler dün Manavgat' ta Jandarma tarafından yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındılar. 

Antalya Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında HÜR“GENÇ derneği- ne üye olduğu saptanan İbrahim Piro'nün -"Hüseyin Yılmaz'ı sol görüşlü olduğu için öldürdüğü, AP'li İbrahim Dikmen' ninde eylemlerinde kullanmak üzere kendisine silah verdiğini" itiraf ettiği belirtildi. 

öte yandan yakalanan sanıklar Tes-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Osman Kırmık'ın sakladığı ve Manavgat işçi lokalinde barındırdığı açıklandı. z 

Olayla ilgili olarak İbrahim Dikmen ve Osman Kırmık'ında gözaltına alındığı ve HÜR-GENÇ üyesi Hasbi ünalan'ında 


, 


MHP, 


arandığı bildirildi. 


TÖB-DER 
KURŞUNLAYAN 
KOMANDO 
TUTUKLANDI 


Balıkesir o TÖB-DER binasına tabanca ile ateş ettiği ve bir kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına ahnan Veli Bozkurt adlı sağ görüşlü sanık Balıkesir Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. 

Sanığa silah sağladığı iddiasıyla gözaluna ahnan Atalay Çakır ise sorgusunun bitiminden sonra serbest bırakıldı. 

MİHALIÇÇIK ÜGD 

BAŞKANI 
TUTUKLANDI 

Eskişehir (Mihalıççık İlçesinde önceki gün TÖB-DER, Kültür Derneği ve bir lokantayı basanlar arasında bulundugu belirlenen Mihalıççık ÜGD' Başkanı Nazmi Sağdilek ve dokuz arka-- daşı yakalanarak tutuklandı. 


DİĞER OLAYLAR 

Artvin'in Borçka İlçesinde önceki gece Emniyet Amirliğini kurşunlayanlardan biri dün güvenlik kuvvetlerince çatışma sonucu yaralı olarak yakalandı. 

Borçka Kaymakamı 
Yahya Kütük'ten alnan bilgiye göre önceki gece Emniyet Amirliğini kurşunlayanlar güvenlik kuvvetlerinin takibi sonucu dün sat 11.30 sıralarında ormanlık bir arazide sıkıştırıldı. Sanıkların güvenlik kuvvetlerinin “teslim ol" çağrısına ateşle cevap vermesi üzerine çıkan çatışmada 'l'emel Koçak yarah olarak yakalandı. Koçak'ın daha sonra tedavi için Ankara'ya gönderildiği ve hakkında daha önceden- de patlayıcı madde bulundurmak ve tabanca taşımak suçundan gıyabi ` tutuklama kararı bulunduğu bildirildi. 

BATMAN'DA bir süre önce polis lojmanları ile bir polis otosunu tabancayla yaylım ateşine tutarak kaçan Ahmet Kanat, önceki gün polis tarafından yakalandı. Ahmet Kanat'ın evine yapılan baskında, 1 adet Klaşiri 
kof otomatik tüfek, 6 
adet şariör,1 tabanca,152 adet de mermi bulundu. 
Soruşturma sürüyor. 


eminiz, sezme e İnn 1 İÜ hb in T ` G 


2 Ağustos 1979 


Döviz transferleri bugün açılıyor 


Federal Almanya 380 
milyon markı Türkiye”nin kullanımına verdi 


MEM-DER, PTT Tesellüm ve Depo Müdürü ile şefinin görevden 


Yedi uyuyanlar alınmasını istedi 


ne alemde? 


(K. MARAŞ DAVASI) 

K. Maraş katliamı davasının sorgulama safhasını mahkemeden izleyerek yazdığım için, okuyucular gerek mektupla gerekse sözlü olarak davanın ne durumda olduğunu, nasıl gittiğini soruyorlar. (o Tanıkların dinlenmesi safhasını mahkemeden izleyemedim ama, Adana'daki arkadaşlarımızdan öğrendiğim kadarıyla bu sorulara cevap vermeye çalışacağım. 


© Şef Cemil Tamer'in personele keyfi baskı uyguladığı ve yolsuzluk yaptığı açıklandı 


yahnamesi vererek o tarhten bu yana ayda 500 TL.aile yardımı almıştır. Böylece yalan beyanda bulunma ve 'devlet kasasından zimme- te para geçirme suçlarını işlemiştir. 

"Aile yardımı konusunda yalan 


Ş İSTANBUL (ÖZEL) MEM-DER İstanbul Şubesi Başkanı Feyzullah Öztürk, PTT Tesel lüm ve Depo Müdürlüğünde Müdür Burhan Cahit Aykal ve Şef Cemil Tamer'in personele uyguladıkları 


keyfi baskı ve yolsuzluklarından beyanda bulunanlar hakkında anın- ANKARA (ÖZEL) ilgili olarak Senato ve Maraş davasında 17 temmuzdan beri tanıklar dolayı görevden alınmalarını istedi. e iş a İki buçuk yıl kadar Temsilciler Meclisinde dinleniyor. Yani Maraş halkı dinleniyor. Yakın-Öztürk baana yaptığı açıklama- Kirken Müdür Burhan Cahit Ayka önce döviz darboğazı - z P 5 pi H kabul edilen farklı metin- ları katledilen, evleri yakıp yıkılan halk. 
da Burhan, Cahit Aykal ve bilala Foer OPELI halde andeb T /duklunilr AT regar EE ERAI iis milyon leri bağdaştırmak idin Hak Könlumayal metr OaE ef Cemil Tamer'in, 5 ü- ey j ed 7 döviz transferleri bugün dolarlık anlaşma yarn Ankara’ a imzalanıvor çalışmalarını sürdürüyor. tek ortaya dökülüyor. 
yeleri Gürbüz Ceryan ve Yılmaz Yu Kek balayi a açılırken, Federal Alman- Carter'in Türkiye'ye “Görmedim, duymadım, bilmiyorum” sa- 


nak'ın bölücülük yaptıkları gerekçe- 


siyle işyerinden 


yazdıklarını bildirdi. 


MEM-DER İstanbul Şubesi Başkanı Öztürk, Şef Cemil Tamer'in yaptığı bazı yolsuzlukları ve Müdür B. Cahit Aykal'ın tutumunu şöyle 


açıkladı: 


“Şef Cemil Tamer Aralık 1976' da eşi Gülşen Tamer'den boşanmasına rağmen Mayıs 1979'a kadar idareye bildirmemiştir. 
saları açıkça ihlal ederek vergi kaçakçılığı yapmıştır. Ayrıca Ekim 1978'de evli olduğuna dair aile be- 


sürülmeleri 
Malzeme Dairesi Başkanlığına yazı 


için 


vardırân şef Cemil Tamer'i medeki tüp gazları ve Müdürlük a- 


İşlet- 


raçlarının akülerini evine götürmesi, 


oto parçalarını gaspetmesi hemen tüm personel tarafından bilinmektedir. Ve bu karakterdeki adam halen Müdürlük personelinin yüzde ellisine 


amirlik yapmaktadır." 


Öztürk 


Böylece ya- 


belirtti. 


açıklamasının sonunda, PTT Genel Müdürünü, Şef Cemil Tamer'i ve onu koruyan Müdür B. 
Cahit Aykal'ı görevden almaya çagırdı ve bu kişilerin yaptığı diğer yolsuzlukları 


ortaya sereceklerini 


PTT yöneticileri suçu birbirinin üzerine atmaya çalışıyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Seçmen kütüklerinin yazım günü PTT şehirlerarası memurlarının aralıksız 24-saat çalıştırılması sonucu yirmiden fazla görevlinin hastaneye kaldırılması olayının basına yansıması üzerine, PTT yöneticilerinin huzursuz oldukları bildirildi. Öte yandan, çalışanların yöneticilerin tutumuna tepki göstermesi ve olaya gazetelerde geniş yer verilmesi sonunda şehirlerarası PPT santralinde demo krasi havası esmeye başladı. 


Olayın kamuoyunda duyulmasından iyice tedirgin olan yöneticilerin sorumluluğu birbirlerinin üzerine atmaya çalıştığı bildirildi. Daha önce sorumluluğun valilikte: olduğunu öne süren yöneticiler, valiliğin çeşitli açıklamalarından sonra suçu birbirlerinde ve çalışanlarda aramaya başladılar. PTT işletme müdürünün bu işin sorumlusu olarak işletme müdür vekili Enver Erdoğan ve 
2. grup amiri Mualla İnce oğlu'nu gösterdiği, Erloğan ile İnceoğlu'nun 


Belediye Başkanı Macaristan'a giti Kotil:” Eylül ayından itibaren 


Macaristan'dan 


otobüs alacağı” 


İSTANBUL (AA) 


İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil, 


Macaristan'dan alınacak 330 otobüs ile ilgili işlemleri tamamlamak üzere dün Macaristan'a gitti. Dün hareketinden önce bir açıklama yapan Aytekin Kotil, "İstanbul halkının ulaşımaala çilesini sona erdirmek için gidiyorum“ 

i. 

Kendisi ile birlikte Merkez Bankası yetkililerinin de Macaristan'a gittiklerini bildiren Kotil, "Anlaşmamız halinde eylül ayından itibaren otobüsler kısa sürede parti parti belediyemize teslim edilecektir. Kış mevsimine otobüs sorunu çözülmüş olarak girebileceğimizi ümit ediyorum," 


ise çalışanlar arasında suçlu aom öğrenildi. 
Erdoğan ve İnceoğlu bazı memurları tek tek sorgu- ya çektiler ve "'Gazetelere haberi kimin verdiğini tespit edeceğiz. Haklarında başmüdürlük işlem yapacak" diye baskı yaptılar. 


Bir yandan sorgulama sürerken, diğer yandan da santralde demökrasi havasının estiği, isteye- nin doktora gönderildiği çalışanlara şefler ve amirler tarafından iyi muamele edilmeye başlandığı belirtildi. 


Yazım günü 24 saat çalışmaktan kanama geçirerek hastaneye kaldınlan Kıymet Özbay isimli memur ise halen hastanede bulunuyor. 


GARİPAĞAOĞIU: 
"OLAYI MÜFETTİŞLİK 


SORUŞTURUYOR" 

PTT Genel ; Müdürü 
Bekir Garipağaoğlu muhabi rimize, yazım günü memurların nöbet değiştirmemesine valiliğin izin vermemesinin neden olduğunu tekrarlayarak, buna rağmen görevini yapmayan yönetici hakkında işlem yapılacağını belirtti ve "'olayı müfettişlik soruşturuyor." 
dedi. 


Emekli Bekçi Kemal dayının maaşı Adana'dan İstanbul” a 8 ayda gelemedi 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İnsanlar yataklarında mışıl, mışıl uyurlarken, yaz, kış demeden elinde düdük sokakları arşınlayan Bekçi Kemal İnan emekli olunca üç aylık maaşı bile kendisine çok gördüler 
1979 yılına kadar emekli maaşını Adana Ziraat Bankasından alan Kemal İnan, evini İstanbul üsküdar semtine naklettiği için dilekçe ile başvurarak, maaş çeklerinin de Üsküdar İş Bankasına naklini istedi. Aradan 8 aya yakın bir süre geçmesine rağmen hālä parasını alamayan emekli bekçi, "Bu süre içerisinde Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne, Mali- 


ye Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına, Ulaştırma Bakanlığına, Ziraat Bankası Müdürlüğüne sayısız dilekçeler yazarak derdimi anlatmaya: çalıştım. 
Hiçbirinden cevap çıkmadı, 

“Mahallede uçan kuşa borç yaptım, insan içine çıkacak o yüzüm kalmadı. Konu komşunun bana hayır için verdiği üç, beş kuruşla geçinmeye «çalışıp, aç karnma oruç tutuyorum. Daha fazla dayanacak halim kalmadı, ilgililerden Allah rizası; için benim çekimle ( ilgilenmelerini rica ederim" diyerek, bürokrasi çarkına takılan maaşlarının bir an önce ödenmesini istedi. 


Emekli Bekçi Kemal l- 


nan: “8 aydır borç almaktan kimsenin yüzüne bakacak halım kalmadı.” 


Cesi Erdal yakalandı 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Beyoğlu Arzum Kulüpte geçen yıl 22 Ağustos günü Mustafa Hayta adlı şahsı bıçakla öldürme suçundan 11 aydır tüm yurlta aranan veyeraltı dünyasında "Cesi" takma adı ile tanınan Erdal Kılıç İzmir'de açmış olduğu gece kulü- 


bünde yakalandı. 


12 yıldır kaçakçılıkla uğraşlığını, Tarlabaşı'n 
da viski ve sigara kaçakçılığı yaplığını ancak arkadaşlarının yakalanması üzerine kaçakçılığı bıraktığını söyleyen Cesi Erdal ayrıca Muslafa Hayta'yı içki masasında etliği küfre dayanamayarak bıçakla öldürdüğünü itiraf etli. 


“miştir "dedi. “© 


Ankara’ da 

eczacılar 

üç günlük direnişe başladı 


ANKARA (ÖZEL) 
Ankara'da eczane sahipleri üç günlük boykot kararı aldılar. Ankara Eczacı Odası Başkanı Necati Boyacıoğlu, üç günlük boykot süresince halkın ihtiyaçlarını karşıla- 


mak için nöbetçi eczanelerin açık olacağını söyledi. 


Necati Boyacıoğlu, açıklamasında, "İlaç fiyatları, yasaya göre Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca saptanır Oysa bu yıl fiyatlar Türkiye İlaç Endüstrisi İşverunleri Sendikası ve benzeri bir dernek tarafından hazırlanmış ve bakanlıkça (o benimsenmiştir. 
Bu devir sonundu ilaç ile emekçi yoksul halkın sömürülmesinde çok uluslu tekellere olanak sağlan- 


ya'nın da 380 milyon marklık krediyi Merkez Bankasının emrine verdigi öğrenildi. 

Böylece Merkez Bankasına acil yardım olarak gönderilen döviz miktarı 141 milyon dolar ve 380 milyon markı bulmuş oluyor. 

Markların hepsi Federal Almanya'dan geliyor. 
Dolarların 90 milyonu IMF'den, 30 milyonu İsviçre'den, 11 milyonu Norveç'ten, 10 milyonu altın satışlarından sağlandı. 

İNGİLTERE İLE 

GÖRÜŞMELER 

OECD çerçevesinde Türkiye'ye 30 milyon dolar yardım yapmayı kararlaştıran ngiltere, Londra'da iki gündür sürdürülen görüşmeler sonunda bu miktarı 35 milyon dolara yükseltti. Bu 


artış İngiliz lirasının dolar karşısında değer kazanmasından kaynak- 


landı. Bu miktarın karşılığı olan 15 milyon İngiliz lirasının bir kısmı Merkez Bankasının emrine verilirken, bir kısmı dışalım için kullanılacak. 

Bu konudaki görüşmelerde Türkiye'yi temsil eden Hazine Genel Müdürlüğü Başyardımcıların- 


©ita'ya, Danimarka ve Japonya ile görüşmeler sürüyor 


© Belçika ve Hollanda ile görüşmeler 


bugün başlıyor 


© Merkez Bankasına acil yardım olarak gelen para 
741 milyon dolar ve 380 milyon mark 


©4A4BDileanlaşma ise 15 Ağustosa kadarimzalanacak 


dan Tuna Özaygen bugün Türkiye'ye dönüyor. Anlaşmanın ise önümüzdeki günlerde Ankara'da imzalanacağı öğrenildi. 
DİĞER ANLAŞMALAR 
Öte yandan İtalya'nın vereceği 40 milyon dolarlık kredi için görüşmeler Ankara'da sürüyor. Görüşmelerin sonuç aşamasna geldiği öğrenildi. 
animarka'nın açacağı 5 milyon dolarlık kredi için ise temaslar yazışma yoluyla sürüyor. 
Belçika'dan sağlanacak 75, Hollanda'dan sağlanacak 20 milyon dolarlık krediler için görüşmeler bu hafta sonuna 


doğru başlıyor. 
Japonya ile anlaşma- 


nın ilkeleri üzerindeki görüşmelerin sürdüğü, anlaşmanın on güne 


kadar ortaya çıkabileceği belirtildi. 

Avusturya ile ise görüşmeler yakında başlayacak. 

Acil yardım çerçevesinde çeşitli ülkelerle yapilan temaslar sonunda Isviçre, Norveç, Fransa, Federal Almanya ile anlaşmalar imzalanmıs, İsveç'le anlaşma ise parafe edilmişti. İsveç'le 10 milyon dolarlık anlaşmanın 
2 Ekimde İsveç parlamentosunda onaylanması 


ve paranın Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor. 
ABD İLE TEMASLAR 
Öte yandan Birleşik Amerika'nın da acil yardım çerçevesinde vereceği 248 milyon dolar için anlaşmanın, Ağustosun ilk yarısında imzalanması bekleniyor Böylelikle acil yardım fonu çerçevesinde yapılması gereken bütün anlaşmalar, Ağustos ayı sona erme- den sonuçlanmış olacak. 
Bu arada ABD Kongresi uzlaştırma komis yonu, Türkiye'ye 50 milyon dolar tutarındaki ek askeri yardımın yapılması konusundaki öneriyle 


CHP K.Maraş Merkez 
Ilçe Başkanı Avukat 
Ali Şahin üç MHP'li katiifamcının 

davasını aldı 


CHP'li avukatların MHP'li sanıkları savunmaları sürüyor. Hasan Batuman'dan sonra evvelki gün de CHP K. Maraş eski Merkez İlçe Başkanı Avukat Ali Şahin üç MHP'li sanığın savunmasını üzerine aldı, Bilin 

diği gibi katliam sırasında avukat Ali Şahin canını kurtarmak için askeri birliğin yardımıyla kendini hükümet hinasına zor atmıştı. Şahin, bu durumu olaylardan sonra yapılan CHP Merkez İlçe Kongresi de 


şöyle dile getiriyor: "Arkadaşlar, MHP'li fasistler yalnız sizin mii 


canınızı yakmak istedi. Öldürecek- 


leri adam listesinin başında ben Ali Şahin vardır. Her tarafı yakıp yıkıp öldüren bu faşist güruhu evimin bu u yere nerde Ali Şahin'in.evi' diye sormamışlar mı? Yine ben canımı kurtarmak için askeri birliğin yardımıyla hükümet binasına sığındım. Ya çocuklarım, onlar da aynı sizin gibi her an 


bulunduğu yere gelip, 


katledilme korkusu içinde yaşadılar. 


m 


ALİ ŞAHİN KİMDİR? 

Üç MHP'li katliam sanığının savunmasını üstlenen Ali Şahin CHP'nin yıllanmış gediklisidir. Aşırı menfaatçi ve zamparalığı ile tanınan Şahin, işe girmek isteyen bir çok CHP'li yurttaş'tanırüşvet aldığı şehir halkı arasında dillere destan. Daha çok büyük arazi davalarına bakar. çoğu zaman çevresinde silahlı pavyon kabadayıları besler, Hatırlanacağı gibi, Maraş katliamı sırasında Adana yolunu keserek bir çok in sanı katleden, CHP'den MHP'ye geçen muhlar Ahmet Yıldız, Bekir Yıldız ve Mehmet Çoban gibi pavyon kabadayıları da Ali Şahin'in kiralık adamlarıydı. Particiliği sadece menfaat aracı olarak gören Ali Şahin, 


her seçim dönemi aday oldu. Buna karşın CHP'li seçmenlerden erekli tokadı yedi 


TANIK HABİBE ÖZDEMİR: 


laylar içinde tanıyabildi iğ 


alandı. O: 


50 milyon dolarlık askeri 
yardımın bağış şeklinde yapılması önerisini Senato kabul etmiş, ancak 


«Temsilciler Meclisi bunun 


kredi olarak verilmesini istemişti. 


AÇILAN 
TRANSFERLER 


3 Şubat 1977'den bu 
yana yapılamayan döviz transferleri ise bugün açılyor. Merkez Bankası yetkililerinin verdikleri bilgiye göre, iki aylık bir program olarak ele alınan bu ilk parti transfers için ayrılan para 195 milyon dolar. 


Bunun 10 milyon doları sanayicilere tahsis edilirken, 23,5 milyon doları petro-kimya, 67 milyonu demir celik ürünleri, 
32 milyonu kimyasal 
maddeler, 21,8 milyonu yedek parça,'213 milyonu tarımsal ilaçlar ve hammadeleri, 27,8 milyonu da diğer malların ithalatı için kullanılacak. 

Transferler konusunda öncelik sıralamasını Merkez Bankası, Maliye ve Ticaret Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı ortaklaşa düzenliyorlar. 


Seçim yasakları cuma günü başlıyor 


ANKARA (AA) 

14 Ekim 1979 Pazar 
günü yapılacak Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi ara seçimleri için yasaklar, 3 Ağustos Cuma günü başlayacak. Yasaklar seçim süresi sonuna kadar devam edecek. 


Yüksek Seçim Kurulu, “Seçim yapılmayacak bir yerde seçmenlerin oylarıni etkileyebilecek nitelikteki siyasal bir olayın haberleşme ve ulaştırma araçlarının sağladığı olanaklarla kısa zamanda seçim yapılacak yerlere ulaşması olasılığını" gözönünde bulundurarak, seçim yasaklarının tüm yurtta uygulanmasını kararlaştırmıştır. 

Seçim yasakları uyarınca, umuma açık veya herkesin görebileceği açık ve kâpalı yerlere duvar ilanları asılamayacaktır. Yasak süresince, memur ve görevliler, ilan dağıtamayacaklardır. 

Yasalar uyarınca, seçim süresi sonuna kadar yasaklanan işlere ilişkin hükümler şunlardır: 

“Memur ve resmi hiz 


metli sayılanlarla, umu-” 


mi menfaatlere hadim cemiyetler ve bunlarda görev almış bulunan memur ve hizmetliler seçimlerde, de tarafsızlı- 


ğını muhafaza etmek zo rundadırlar. Bunların seçim süresince siyasi parli lere veya adaylara her ne nam ile olursa olsun bağış ve yardımda bulun maları, memur ve hizmet lileriyle her türlü ve gereç ve imkanlarını bir siyasi partinin veya adayının emrinde veya herhangi bir siyasi faalıyette çalıştırmaları, kul lanmaları veya kullandırmaları yasaktır." 


araç 


Yasada aynca, Bas bakan ve bakanların se çim yasakları başladık tan sonra yapamayacak ları işler şöyle hükmu bağlanmıştır 

"Seçimin baslanıu tarihinden secim so nuçları ilan edilincow 


kadar olan Süre içind: Başbakan ve Bakanlar la, milletvekilleri ve Cum huriyet Senatosu üyeleri yurt içinde vapacakları gezileri, makam Eleme billeri ve resmi hizmete tahsis edilen yapamazlar. Her ne mak stla olursa olsun vapa cakları gezilerde protokol icabı Karşılama uğurlamalarla, törenler yapıla maz ve resmi ziyafet ves rilemez.". 


vasıtalarla 


ihia 


vunmasının iler tutar yeri kalmiyor. 

Daha Sakarya ve Yenimahalle olaylarının tanıkları tamamlanabildi. Ama suç örgütü,halkın tanıklığıyla hemen hemen ortaya çıkmış bulunuyor. 

Ökkeş Kenger'in Çiçek « sinemasına bomba attığını telefonla Ankara'ya bildirmesi ve görevi yerine getirdiğini söylemesi tanık ifadesiyle saptandı 

.Yürükselim; Mahallesindeki saldırıyı MHP'lilerin tertiplediği, halkın katilleri teşhisiyle kanıt landı. 

Bu arada kılıktan kılığa girerek paçayı kurtar maya çalışan Motorcu Hoca (Mahmut Doğan) da sonunda teşhisten kurtulamadı. Sakalını kesmiş, kılık kıyafetini değiştirmişti ama, köylüler tarafından tanındı. Judocu Güngör de aynı şekilde tanınmaktan kurtulamadı. 

Sorgulama sırasında hakimler sanıklara ısrarla takma isimleri olup olmadığını soruyor, sanıklar da ısrarla bunu söylemekten kaçınıyorlardı, 

Takma isimlerini neden saklamaya çalıştıkları, tanıklar dinlenirken anlaşıldı. Halk bu kişilerin çoğunu başka isimlerle, takma isimlerle tanımaktaydı. Yürükselim saldırısının iki elebaşısından Mahmut Doğan'ı "Motorcu hoca” veya "kötü Mehmet", Güngör Gencay'ı da''Judocu Güngör" veya "Sucu Güngör" adıyla. Sanıklar bunun için saklıyorlardı takma isimlerini. 

Kimin elinde tabanca vardı, otomatik silah vardı? Kimin elinde et satırı vardı? Musa Suna' nın ailesini kimler katletti.? 

Katliamdan önce Ökkeş Akkuş'un evinde gizli toplantı yapılıp cinayetler nasl tertiplendi? 
Muhtar Mehmet Yemşer saldırının başını nasıl çekiyordu? Katliamdan önce öldürüleceklerin evleri nasıl işaretlenmiş, dokunulmayacakların üstüne nasıl MHP yazılmış veya üç hilal çizilmiş ti.? 

Bir tanık yüzü maskeli saldırganların ellerinde üç hilalli MHP bayraklarının olduğunu anlatınca , katliamın tablosu tamamlandı, Bir tanık da katillerden biri için "Türkeşçi"' deyince katilin adı da konmuş oldu. 

Üstelik daha dinlenecek bir sürü tanık var. 


*** 


Sorgulama safhasında hakimler sordukça sanıklar akla gelmedik efsaneler uyduruyorlardı. 
Bir tanesi de "Ben uyuyordum, birşey duymadım"' demişti, Bu sanık Maraş'ta katliam sürdükçe dört gün dört gece uyumuştu. 

Yedi uyuyanlar efsanesinde olduğu’ gibi! 

Orhan Duru'nun derlediği Kısas-ı Enbiya'da yer alan Ashab-ı Kehf (yedi uyuyanlar) efsanesine göre Melik Dakyanus'un beş veziri kaçar. 
Yemliyha, Meksilmina, Meclislemiyna, Martuş, Hastus, Sadinus adlı vezirler, yolda rastladıkları bir çoban ile Kıtmir adlı köpeğini de yanlarına alarak bir mağaraya kapanıp uyurlar, Bu uyku- dan uzun yıllar sonunda uyanırlar. Değişen dünyaya şaşkın şaşkın bakarlar. 

Adana'daki mahkemede sanıkların anlattığı efsaneye göre de Maraş katliamı sırasında bazıları uyuyormuş: Türkeşliyha, Sazakmina , Güner lemiyna, Okuyanus, Somuncunus, Özbaşus, Balcıyanus ve Kengermir. 


ii 


Ama 14 gündür mahkemede artık halk konuşuyor."Görmedim, duymadım, bilmiyorum" efsanesi çöküyor. Yedi uyuyanlar rahatsız bir şekilde kalkıp etraflarına şaşkın şaşkın bakıyor. 


Uygulamadaki aksaklıkları gidermek için 


Tam Gün Yasasıyla ilgili yeni yönetmelik hazırlandı 


ANKARA (AA) 

Tam Gün Yasasının uygulamasında ortaya çıkan aksamaları gidermek amacıyla hazırlanan bir yönetmelikle yeni uygulamalar getirildi. Yeni yönetmelikle yasa kapsamındaki sağlık personeline verilen tazminatlar eşel-mobil sistemine göre düzenlenecek, 3 aydan fazla raporlu olan sağlık personeline de tazminatları ödenecek, mahrumiyet puanları yükseltilecek ve hizmete göre prim sistemi getirilecek. 

PRİMLER 

YÜKSELTİLİYOR 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yönetmelikle, personelin, yaptığı işin ağır - lığına göre prim alması esası benimsendi. Ayrıca nöbet ve acil vakalar- da da pirimler yükseltilecek. 

TAZMİNATLAR VE EŞEL-MOBİL 
SİSTEMİ 

Tazminatlar en yüksek devlet memuruna verilen maaş ve katsayı durumu na göre, eşel-mobil siste mine uygun biçimde düzenlenecek. Ayrıca yapılacak mesailere de prim verilecek, Doğu ve Güneydoğuda bazı bölgelerde geçici görevli çalısan- sağlık personeline de 


| kk 


«lerin 


tazminat ödenecek., 


MAAŞ VE 
TAZMİNATLAR 
AYRI AYRI VERGİLENDİRİLECEK 

Yeni yönetmelikle getirilen maaş ve tazminatların ayrı ayrı vergilendirilmesi hükmü ile. de personelin aldığı ücretlerde bir miktar daha artış sağlanacak, Ayrıca mevcut yasadaki,’ sağlık personeline 3 aya kadar raporlu oldukları dönemler için tazminatlarının tam olarak ödenmesi hükmü de değiştirilerek bu süre artırılacak. 

Öte yandan yasa kapsamına giren personel daha önce ellerinde bulundurdukları alet ve malzemeleri Bakanlığa göndererek, bu malzemeparalarını alabilecekler. 

Yetkililer ayrıca, yasa kapsamına girmeyerek özel olarak çalışanların, yılda 700 bim liradan az gelir göstermeleri halinde haklarında tahkikat açılması için Maliye Bakanlığına başvuruda bulunduklarını da açıkladılar. 

Bu arada Tam Gün Yasasının yürürlüğe girmesinden bu yana Doğu ve Güneydoğuda çalışan döktor Sayısında yüzde 35-50 oranında bir artış olduğu da açıklandı. 


5 Kalemde 14250 Metre 
Konveyor Bant Satın Alınacaktır 


istanbul ili YSE Müdürlüğü Emanet Komisyonu Başkanlığından 


Vilayetimiz hudutları dahilinde ve 1979 yılı icraat programında bulunan 


800.000.-TL keşif bedelli Çatalca-Kabakça ve Silivri-Selimpaşa köyleri ema- 


Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1-İSKENDERUN'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğü, 

2- İSTANBUL'da Sirkeci Yalıköşkü Cadde 

Yalıköşkü Han Kat:4-5'deki Mümessilliğimiz, 3- ANKARA'da Küçükesat Büklüm Sokak No: 

22'deki Mümessilliğimiz, 

İSTEKLİ'lerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 79-0375 No.lu dosyayla ilgilidir, meşruhatlı kapalı teklif mektuplarının, ge çici teminatlarıyla birlikte en geç 21.8.1979 günü saat 14.30'a kadar İskenderun Demir ve Çelik Fab. Müessesemiz/Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilan olunur. 


net içmesuyu inşaatı 6200 sayılı kanunun 34. maddesi gereğince 22. maddesi esasları dahilinde kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır 

1 - Eksiltme 21.8.1979 Salı günü saat 15.00 de YSE İl Müdürlüğü içmesuları yapım şefliğinde yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait eksiltme dosyası İl Müdürlüğü içmesuları Şefliğinde mesai saatleri dahilinde görülebilir. 

3 - Bu işe talip olanlar 22500.TL geçici teminat yatırmış olmaları şarttır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için aranan şartlar: 

a) 1979 yılında vize görmüş ticaret ve sanayi odası vesikası. 

b) En az keşif bedeli kadar içmesuyu inşaatına ait iş bitirme belgesi veya 

C grubundan müteahhitlik karnesi 

5 - En son müracaat 15.8.1979 günü mesai saati sonuna kadar. 

6 -Bu işe talip olanlar 20.8.1979 günü mesai saatlerinde emanet komisyonundan iştirak belgesi almaları şarttır. 


7 - Zarfların ihale saatinden 1 (bir) saat önce komisyona verilmesi veya 


gönderilmesi şarttır. 


(Basın: 18861-770) 


8 - Postada gecikmeler, telgrafla müracaat kabul edilmez. 


9 - Vekalet ve iş temliki kabul edilmez. İlan olunur. 


6. sayıda  * o 


Sfk Partimiz, Cinayet orgütlerinin önünde Boyun Eğmez! 
> Türkiye işçi Köylü Partisi" nin Onerdiği 

Milli Birlik Hükümeti Programı > Milli Birlik Hükümeti Üzerine 


Gün Zileli 
Yeni Parti Örgütleri Kurmaya Hız Verelim! 
Partiye Çok Sayıda Yeni Uye Kazanalım! 


X$ Çin-ABD Ilişkileri Ve Tayvan Sorunu 


$ 1965-1970 Arasında Mao Zedung’ un Ve Çu Enlay'ın Dünya Durumuna Bakışları 


SK TIKP' den Haberler 
” Amerikan U-2 Uçaklarına Ve Rusya’ ya Teslimiyete Hayır” Kampanyasının Kısa Bir Değerlendirilmesi 


Kamulaştırma Duyurusu 


Mülkiyeti Yervant oğlu Antuvan Komidas Pekmez ve Zare oğlu Albert Pekmez'e ait Zeytinburnu, Kazlıçeşme mahallesi, Tulumba Tarla Sokak. 395 pafta, 1846 ada, 38 parsel sayılı 1368. 30 m2. yüzölçümlü taşınmazın 62.52. 
m2.lik bölümünün irtifak hakkının kamulaştırılmasına 6830 sayılı Yasanın 4. maddesi uyarınca İdare Encümenimizin, 7.11.1978 tarihli toplantısında 13229 sayı ile karar verilmiş, kararın kamu yararına uygunluğu ilgili Bakanlıkça, 5.3.1979 tarihinde onanmış olup Zeytinburnu Takdiri Kıymet Komisyonunca kamu- 


(Basın: 18710-767) 


İ.E.T.T. işletmeleri 


Genel Müdürlüğünden ın 


AP Hükümetinin 1970'dehazirlattığı 


MHP 
Raporu 


laştırılan bölüme 125.040.-TL, değer biçilmiş- 


tir. 


Kamulaştırılan bölüm için maliklerin tapuda İşletmemiz lehine ferağda bulunmamaları halinde 


yargı yolu ile yazım işlemi yaptırılacak olup, kamulaştırma nedeniyle dava açılmak istendifi takdirde husumet İstanbul Belediyesi İ.E.T.T 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


şletmeleri Genel Müdürlüğüne yöneltilecektir. 


Adresi saptanamayan ilgililere 6830 sayılı 


Yasanın 


Genel Dağıtım: TUR-DA Ham Sokak No:4 Cağaloğlu-Istanbul 


13. maddesi uyarınca duyurulur. 
(Basın: 18837-769) 


Türkiye Emlak Kredi Bankası A.0.Genel Müdürlüğünden 


Bankamızın aşağıda keşif bedelleri belirtilen inşaatlarımız Bayındırlık Bakanlığı 1979 yılı birim fiyatları essaları üzerinden, aşa- 


gıdaki şartlarla ihaleye konulmuştur. 
Keşif B. 
1— Bursa-Garajlar Ş. ve konut İnş. 


2— Maltepe Şb. ve konut inşatı 3— Turgutlu Şb. ve konut " 


9.856.287.58 
25.076.737.13 
71.366.734.05 


Geçici Tem. 


308.000 — 
764.500 — 
233.000. — 


,4— Eksiltme dosyasında belirtildiği gibi inşaat betonarme demir bedeli Bankaca yatırılacaktır. 


5— Senelere sari fiyat uygulaması 7/15765 sayılı kararname esaslarına göre yapılacaktır. 
6— Kati teminatın yarısı sözleşme anında alınacak bakiyesi ara hakedişlerden tamamlanacaktır. 


7- Birim fiat ekli listesi dışındaki sair inşaat malzemelerine de gerektiğinde ihzarat ödenebilecektir. 
8— Eksiltmeler belirtilen tarihde saat 16.00 da yapılacağından teklif zarfları eksiltme dosyasındaki eksiltme şartlarına göre hazırlanarak aynı günde saat 14.00'e kadar Genel Müdürlüğümüz Haerleşme Müdürlüğüne verilmiş veya gelmiş bulunmaları şarttır. Pos- 


tadaki gecikmeleler kabul edilmez. 


9— Yukarda isimleri bildirilen inşaatlarımızın ihalesine iştirak edecekler en az keşif bedeli kadar | Bayındırlık Bakanlığı "B" gurubu Müteahhitlik karnesi, ayrıca 1979 yılı ticaret odası vizesine havi belge ve Banka referans mektubu ibraz edecek ve bu işleri yaptırdıklarına dair iş bitirme belgeleri ile beraber engeç ihale tarihinden 3 gün önce mesai saati sonuna Kadar yeterlik belgesi için baş vurul- 


ması gerekmektedir. 


10— İştirak belgelerinin verilip verilmiyeceği ihale tarihinden engeç 1 gün evvel iştirakçiler tarafından Bankamızın İnşaat ve Proje 


TE E öğrenilecektir, ve belge alınacaktır. 
11- İş 


lere ait ihale dosyası Genel Müdürlüğümüz İnşaat ve Proje Müdürlüğümüzden 1000. —TL. mukabilinde temin edilebileceği 


gibi inşaatların bulunduğu Bursa-Garajlar ve Turgutlu Şubelerimizden temin edilebilecektir. 


Bankamız 2490 sayılı yasaya tabii değildir. 


(Basın: 18599-766) 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Suişleri Genel Müdürlüğünden 


1. TC. Enetji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Su Işleri Genel Müdürlüğünce (DSİ), Ankara DSİ V. Bölge Müdürüğü sınırları içerisinde bulunan "Çamlıdere Barajı-Ankara İsale Hattı 3. 
No. lu tünel (Kınık Tüneli) İkmal İnşaatı" işi teklif alma süretiyle Türk Müteahhitleri arasında ihaleye çıkarılmıştır. 


2. İşin Yeri: Giriş ağzı Kızılcahamam İlçesine bağlı Çeltikçi bucağı civarında Aşağıada Köyü yakınında, çıkış ağzıda Ankara-İstanbul Devlet yolunun 35. KM. sinden takriben 10. KM. uzaklıkta Kınık Köyü yakınında olan tünelin kapsadığı alandır. 

3. İşin Tarifi: 15742 metre uzunluğunda ve temiz 3,40 metre iç çapında atnalı kesitli sünelin ikmali işidir. 

4. İşin Durumu: Tünelin yaklaşık olarak aşağıdaki kısımlarının kazı işleri yapılmıştır. 

— Giriş ağzından (1000) metre 

— 178 metre derinliğindeki bacadan (şaft) giriş ve çıkış istikametlerinde (150) şer metre olmak üzere toplam (300) metre, 

— 1980 metre uzunluğunda olup ana tünele doğru % 12 meyille inen yaklaşım II. tünelinden giriş yönünde (400) metre, çıkış yönünde (600) metre olmak üzere toplam (1000) metre. 

— 1327 metre uzunluğunda olup ana tünele doğru % 12 meyille inen yaklaşım III tünelinden giriş yönünde (300) metre, çıkış yönünde (1100) metre olmak üzere toplam (1400) metre, 

— Çıkış ağzından (2000) metre 

Kazı işleri yapılmış olan toplam (5700) metrelik bu bölümler- de (850) metre betonarme kaplama yapılmıştır. 


Yapılacak İşler: 15742 metre uzunluğundaki tünelin yukarıda 
4. maddede yapılmış olduğu bildirilen işler dışıda kalan kısımlaaan ikmali olup yaklaşık olarak aşağıdaki işleri kapsamaktair. 

— 10.042 metre uzunluğundaki tünelin, giriş , baca, yaklaşım, II, Yaklaşım III ve çıkış ağzılarından toplam (262.000) m3 tünel kazısının yapılması. 

— 14.892 metre uzunluğundaki tünelin takriben (220.000) m3 hacminde betonarme kaplaması ve beton işlerinin yapılması. 

6. İş için gerekli makina ve teçhizat: 

Müteahhit tarafından bu işte kullanılmak üzere iş programına 

uygun olarak şantiyede çalışır vaziyette en az: 6.1. Kompresör Toplam 5000 cfm kapasitede yeter adette 6.2. D—8Dozer — 1 adet 6.3. Dranglin Ekskavatör 1—1,5 Yd3 1 adet 6.5. Yükleyici 1,5 Yd3 10 ade: 6.6. Su pompaları: (Emme, basma boruları, yedekleri ve elektrik techizatı ile berabber) 


12 adet 
20 adet 
8 adet 
8 adet 


6.6.1. 40 KW 
6.6.2. 45 KW 
6.6.3. 60 Ps. 
6.6.4, 100 Ps. 


250 KVA 
30 M3 /saat 


4 adet 
4 adet 


Jeneratör t. 


6 
6 Beton Pompası: 


le 
8 


6.9. Agrega yıkama eleme tesisi: 60 m3 / saat 2 adet 6.10. Otomatik beton karma tesisi: 30 m3 / saat 2 adet 6.11. Yeteri kadar kaynak makinaları, havlandırma boruları imal edecek ekipmanı, profil demiri bükme ekipmanı, vibratör, kamyon tünele özgü kazıcı kesici makinalar ve nakliye araçları, vantilatörler ve gerekli diğer ekipmanı bulunuracaktır. 


7. İsteklilerde aranan şartlar: Sözkonusu işin ihalesine iştirak etmek isteyen aşağıda belirtilen şartalara sahip müteahhitlerin teklif istemek üzere ön seçimlerinin yapılması için 15.8.1979 Çarşamba günü saat 17 ye kadar aşağıda belirtilen belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile müracaat ederek ihâleye iştirak belgesi istemeleri şarttır. 


7.1. Bayındırlık Bakanlığından alınmış (A) grubundan her miktarda müteahhitlik karnesinin aslı ve bir sureti, 


7.2 İsteklinin bu güne kadar yapmış olduğu ve halen yapmakta bulunduğu işlerin listesi (İşverenin ismi, keşif bedeli, ihale bedeli, işin kapsamı, tamamlanma süresi, son hakediş tutarı vs. bilgiler . 


7.3. İsteklinin tünel veya yeraltı kazısı yapmış veya yapmakta olduğunu kanıtlayan belge, 


7.4 Yukarıda 4 maddede istenen makina ve teçhizatın kendisine ait olduğunu kanıtlayan belgeler veya kiraya veren şahıs veya firmadan alınmış noterden onaylı taahhütname ile ön kira sözleşmesi, makina ve teçhizatın kiraya ‘verene ait olduğunu kanıtlayan belgeler ve iş programına uygun olarak şantiyede çalışır vaziyette buluduracağına dair usulüne göre düzenlenmiş taahhütname. 


7.5 Firmayı idare eden kilit mevkiindeki idari ve teknik personelin öz geçmişleri ve bu işte çalıştıracağı teknik personele ait bilgiler, 

7.6 İsteklilerin son üç yıldaki yllık hakediş cirosunu gösterir noterden resmi defter tasdikli belge ve firmanın mali durumunu gösteren banka referansları (üç yıllık cirodan bir yılının 300.000,000 - Üçyüzmilyon-TL. dan fazla olması şarttır.) 

8. İsteklilerin özel ortaklık şeklindeki mücaraatları kabul edilmiyecektir. 

9. o Müracaatı müteakip önseçimi yapılarak ihaleye iştirak belgesi verilen müteahhitlere iş hakkında detaylı bilgi ve ihale evrakını bedeli mukabilinde alması ve teklif vermesi için Genel Müdürlükçe ayrıca davetname gönderilecektir. 


10. Telgrafla yapılan başvurular ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 


Adres: 
DSİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 
Kat, 5 İnönü Bulvarı Yücetepe— ANKARA 
Basın: 18784-768) 


Akdeniz Oyunlarında 


Basına büyük önem veriliyor 
2100 sporcu yarışacak 
1315 madalya dağıtılacak 


ANKARA 

Akdeniz ülkelerini bir birlerine daha yakınlaştıracak ve dostluk bağlarını pekiştirecek olan 8. 
Akdeniz Oyunları hazırhk çalışmaları canlı bir şekilde devam ediyor. 


YUGOSLAVYA'DAKİ HAZIRLIKLAR 
15-30 Eylül tarihleri 

arasında yapılacak olan 

oyunlarda basın mensuplarının rahat bir şekilde 


çalışabilmeleri için Yugoslav yetkilileri her türlü kolaylığı sağlamaya çalışıyorlar. 


Basın yolu ile yapıla propagandaya oldukça önem veren Yugoslavlar, basın mensuplarının tüm dün ya ile haberleşebilmeleri için imkan sağladılar ve ayrıca 21 yerdeki müsabakaları, gazetecilerin tek bir odadan izleyebil- 


meleri olanaklarını hazırladılar. 


OYUNLARDA 2700 
SPORCU YARIŞACAK 


Elde edilen bilgilere göre oyunlarda yarışmak için şimdiye kadar 15 ülkeden 3061 sporcu O: yunları Düzenleme Komitesine kayıt yaptırdı. 
Bu rakam yarışmanın başlayacağı günlerde 
2700 olarak tekrar ayar- 


Dünya Şampiyonasına katılacak Serbest ve Greko-Romen Milli akım seç- 


melerinden birer görün tü. 


Dünya Şampiyonasına katılacak güreşçilerimiz belli oldu 


İSTANBUL (ÖZEL) Şampiyonasına katılacak Serbest ve Greko-Romen Milli Takım 


Dünya 


seçmeleri yapıldı. 


28 Ağustosta San Diego'da başlıyacak dünya şampiyonasına katılacak 


güreşçilerimiz şöyle: 


SERBEST GÜREŞ TAKIMI: 52 
kilo: Fahrettin Ceylan, 57 kilo: İbra- 


him Akgün, 62 kilo: Yusuf Cambaz, 
68 kilo: Mehmet Sarı, 74 kilo: Ercan 
Cengiz, 82 kilo: Mehmet Uzun, 90 


kilo: İsmail Temiz, 100 kilo: Mehmet 


Güçlü. 


GREKO-ROMEN GÜREŞ TAKI-MI: 48 kilo: Salih Bora, 57 kilo: Nev- 


zat Köz, 74 kilo: Celal Taşkıran, 82 


Mutlu, 


Dr. Donike:” 
Doping kontrolü 


konusunda bizim 


durumumuz 


kanun koyucudan farklı deği 


SORU: Doping tehlikesinin boyutları sizin söylediğinize göre çok 


büyük. Öte yandan çok az doping kontrol enstitüsü var. Bu yüzden az 


kilo: Mustafa Suzan, 68 kilo: Erol 
62 kilo: Hamdi 


Sancaklı. 


sayıda olan doping kontrol o enstitülerine çok yük binmiyor mu? 


Eddy Merckx'de bir defasında doping yaptı. Yasaklar listesinde yer almasına rağmen burun damlası kullandı. Uzun mesafeli etaplarda bisiklet sporcuları çok sık olarak yasak olmasina rağmen doping maddeleri kullanmaktadırlar, Bu yüzden Dünya Bisiklet Sporcuları Birliği geniş kapsamlı bir yasaklar listesi hazırlamaya Çalıştı ve yasaklar listesine uyulup uyul- 
,madığını sürekli olarak kontrol etmeye ba$ladı. 


lanacak. Çünkü yetkililer yarışmalara katılacak sporcu sayısını resmi olarak 2700 ile sınırlıyorlar. 


1315 MADALYA 
DAĞITILACAK 


Yetkililerin yaptığı hesaplara göre oyunlarda 
en az 1060 en fazla 1315 
mgdalya dağıtılacak. 


RUGBY İLK KEZ 
OYNANACAK 


Oyunlarda Rugby branşında ilk-kez müsabakalar yapılacak. Bunun dışında yarışmalar Atletizm, Kürek, Basketbol, Boks, Bisiklet, Esk- 


rim, Futbol, Jimnastik, Halter, Eltopu, Hokey, Judo, Güreş, Yüzme, 


Atlama, Binicilik, Tenis, Masa Tenisi, Atıcılık, Okçuluk, Voleybol, Sutopu ve Yelken gibi dallarda yarışma yapılacak; 


Akdeniz Oyunlarında ülkemizi temsil edecek olan sporcu kafilemizin giyecekleri elbiseler erkek sporcular için lacivert ceket, gri ve açık pantolon,. bayanlar için lacivert ve gri etek olarak tespit edildi. 

SERBEST GÜRES VE 
BAYAN VOLEYBOL TAKIMIMIZIN 
DERECEYE GİRMESİ BEKLENİYOR 


Beden Terbiyesi Genel Müdür Vekili Ergun Aymergen Akdeniz Oyunlarında takım halinde serbest güreş ve bayan vo- 


leybol takımımızın dereceye (o girebileceklerini söyledi. 


Aymergen ayrıca Judo ve Halterde de kişisel başarıların beklendiğini sözlerine ekledi. 


ULUSLARARASI 
HAKEM SEMİNERİ 


10-12 AĞUSTOSTA YAPILIYOR 


ANKARA (AA) 
Uluslararası 19, Hakem Semineri 10-12 Ağustos tarihlerinde İstanbul Beylerbeyi Deniz Assubay okulunda yapılacak. 


Uluslararası seminer ile ilgili olarak tüm hazırlıkları o tamamladıklarını söyleyen Merkez Hakem 


Komitesi üyesi Celal Tarhan bu seminere 172 futbol .hakemimizin katılacağını açıkladı. 


Tarhan, ayrıca bu seminerlere katılamayan hakemler için de 18 Ağustos tarihinde 6 grup 


merkezinde hakem seminerleri yapılacağını söyledi. 


Örnekspor 


bugün sezonu açıyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul İkinci Amatör Küme takımların- dan Örnekspor yeni sezonu bugün açıyor. 


Yeni sezon hazırlıklarma 27 Haziran 2 Ağustos tarihleri arasında Gemlik 'Büyükkumla'da başlayan örnekspor 4 Ağustos tarihinde Maltepe Stadında yapılacak törenle yeni sezona girecek... 


Önümüzdeki futbol sezonunda kulübün neler yapabileceğini açıklayan Kulüp Başkanı ve Futbol Şubesi Teknik Direktörü Mehmet Bener "4 yıldan bu yana sürdürdüğümüz tabana yönelik çalışma- 


' i 


QOJ 


DR. DONİKE: Bu soruya evet ya da hayır diyemem. Bu, hangi maddelerin kontrol edildiğine bağlıdır. Teorik olarak benim laboratuvarımın kapasitesi sadece stimulanzien kontrol edecekse sene- de 40.000 tahlil yapmaya elverişlidir. Anaboli- ka kontrolünde bu sayı belki 1000'e inebilir. 

SORU: Konuşmalarımız esnasında çok sık olarak o Kortikosteroiden'in geleceğin en büyük doping tehlikesi olarak belirttiniz. Acaba bu maddenin tahlilinde hangi noktadasınız? 

DR. NİKE: Tıp adamları bü tehlikenin farkında ve Dünya Bisiklet o Federasyonuna ilk olarak ve taħ zamanında (o Kortikosteroi- de'nin doping listesine alınması için uyarıda bulundular. Biz tahlilciler ise henüz bu maddenin kontrolünde pratik ve geçerli bir tecrübeye sahip değiliz. Fa. 
kat sanıyorum en geç 6 
ay içinde gerekli bilgilere sahip olacağız. 

SORU: O zaman, bu durumda denilebilir ki kontrolörler bu maddeleri tam olarak tespit etmeden doping suçluları bu: maddeleri kullanarak başarı şanslarını artırabilecek durumdalar, e Söyledikleriniz- 


larımız sonunda, bu yıl Minik ve Yıldız Takımlarımızdan gelen ve Genç Takımımızda olgunlaşan futbolcularımızla, İstanbul Amatör Gençler Liginde başarılı olacağımıza inanıyorum. 


Kadromuzu oluşturan 
18 sporcu, geçen 4 yıl içinde defalarca şampiyon olan Minik, Yıldız ve Genç takımımızdan geldiler. Bu futbolcularımız- dan 12'si İstanbul'u Minik *ve Yıldız Karmaların- da temsil etmişlerdi. 


Bu yıl da amacımız İstanbul'u Türkiye Amatör Gençler Şampiyonasında temsil etmek olacaktır." 
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den böyle bir sonuç çrkıyor mu? 

DR. DONİKE: Bizim durumumuz kanun koyucuların durumundan farklı değil. O da genellikle kanunlarıyla suçluların ardında topallaya topallaya gider. Ama her zaman değil, İnanmayacaksınız, fakat benim dolabımda şimdiye kadar hiç kullanılmayan tehlikeli maddeler için kontrol maddeleri var, Sporcular bu maddeleri henüz keşfetmediler. Sanıyorum bu durum değişecek. O zaman da polis hırsızdan önce vukuat yerine varınca suçlular çok şaşıracaklar. į 

SORU: Sizinki Almanya'nın tek resmi tahlil labaratuvarı olarak tanınıyor. İlgi alanınınızın genişliği ne kadar? 

DR. DONİKE: 1978 
yılında Almanya'daki olimpiyatlarda yarışan 
22 kuruluşumuzdan 10 
tanesi doping kontrolü yaptırdı. Bu yılın sonunda sayının 15'e çıkacağını tahmin edi-, yoruz. 


— 
YARIN: Doping araştırması için nihayet daha çok para ayrıldı. 


ai i lk sk sl ük mma. 


(Baştarafı 1. Sayfada) Devrimci Yol örgütünden Celal Mengüç, Yüksel Ateş ve Dev-Sol orgütün- den Cihan Yıldırım olduklarını bildirdi. 


Komutanlığın açıkla. 
masında bu örgütlere ait, bir adet Klaşinkof bir adet Map, bir adet, Berat- ta marka uzun namlulu otomatik silah ve dört tabanca, bunlara ait şarjör ve mermiler ile 75 adet dinamit kapsülü ve bir adet teksir makinasının da ele geçirildiği ifade edildi. 


EYLEMLERİ 


Sıkıyönetim Komutan lığı, yakalanan kişilerin 
1978 vılı içinde Elazığ 
İl merkezinde! giriştikleri evlemleri ise şu şekilde belirtti, 


"1. Aksaray Mahallesinde Ulusal Kurtuluş Ordusu ile Halkın Kurtuluşu örgütlerinin müştere. 
ken yaptıkları eylem sonucu Mustafa Korkmaz'ı öldürmek ve Sait Babasan'ı varalamak. 


"*“2- Istasyonaltı semtinde Elazığ Lisesi öğrencisi Murat Buldaç'ı öldür mek. 


3. Elazığ Devlet Hastanesi civarında Halkın Kurtuluşu ile Dev-Sol illegal örgütleri... arasında çıkan silahlı çatışmada Nurettin Güler adlı şahsı öldürmek 


"4- Mustafapaşa Mahallesinde Yavuz Pilot'u öldürmek. 


"5. Cezaevi karşısında ki İzzet Çetin'e ait kahvehaneyi silahla tarayan Niyazi Akay'ı öldürmek ve Kasım Akyol, Hüseyin Özpolat ile polis memuru M. Orhan Yıldız ve Sadık Yıldız'ı muhtelif yerlerin- 


Ve koyunları... 


den yaralamak. 

. O(©- Hastane caddesi üzerinde Yüksel Yaşar'ı öldürmek ve kardeşi Necati Yasar'ı yaralamak. 


“7. Faytoncular Sokağında belediye tahsildari Kazım Yıldız'ı öldürmek. 


"8. Fevzi Çakmak Mahallesi Yeşildere Sokak'ta Taksi soförü ve öğrenci olan İsmail ölyaç'ı oto içinde silahla öldürmek. 


"9. Kazım Karabekir caddesinde Yaşar Kara" ya ait kahvehaneyi silahla tarayarak, Yaşar Kara, Abdullah Işık ve Fahrettin Tuncay'ı çeşitli yerlerinden yaralamak. 


"10— Yenimahalle'de bakkal Ebubekir Aytar'ı tabancayla yaralamak. 


“11. Ticaret Lisesini, Yenimahalle Zafran caddesindeki 61 numaralı evi, sehir içinde motosikletli iki kişiyi silahla taramak, ayrıca tren istasyonunda bulunan vagonları yine silahla tarayarak içinde bulunan koyunları öldürmek. 


"12..Mornik caddesin. 
deki bir evin balkonuna, Yenimahalle Zafran caddesi Çimen Sokaktaki 46 
numaralı eve Zafran caddesindeki bir fırına çeşitli tarihlerde patlayıcı madde atmak, Yenimahak le Alaca Sokakta 31 numaralı eve patlayıcı madde atmak ve silahla taramak, belediye itfaiyesi arkasındaki tenekefabrikasına üç ayrı tarihte patlayıcı madde atmak." 


Sıkıyönetim Komutan. 
lığı, yukarda belirtilen olaylara katılan diğer sanıkların da tespit edilmiş olduğunu ve Sıkıyönetim güvenlik kuvvetlerince arandıklarını açıkladı. 


BON 


19.00 HÂBERLER 


19.05 SİNBAD'IN SERÜVENLERİ 


Tüm). W 


(47. bö- 


19.30 ÇOCUKLARLA MÜZİK 

19.53 İFTARA: DOĞRU 

20.08 KARAGÖZ: "öyle Demezler" adlı Karagöz Oyununu, Karagöz Ustası Mustafa Mutlu 


oynatacak. 
20.30 HABERELR 


21.15 RAMAZAN SOHBETİ 
2130 GECEMİZ; Enis Fosforoğlu, eğlence 


vrogramınm perşembe 


günleri yayınlânacak 


olan bölümlerinde sunuculuk yapıyor. Programın bu! bölümünde Savaş Başar'ın dramatize ettiği bir öyküden sonra Saz Eserleri ekrana getirilecek. Aynur Gürkan, Sibel Egemen, Yaşar Özel programa ikişer şarkıyla katılacaklar. 
2200 COLUMBO'NUN KARISI: Dizi filmin 
ikinci bölümünde Bn. Columbo bir polis müfettişinin işlediği cinayeti ortaya çıkarır 

22.45 HABER PROGRAM . 


23.20 HABERLER 


TRT 1 


05.00 Açılış 

05.05 Türküler ve Şarkılar 06.02 Günaydın 

07.30 HABERLER 
07.40 Sabahtan Sabaha 09.20 Fındıktan Pamu ğa 10.01 Arkası Yarın 
11.05 Türküler 

11.20 Hafif Müzik 

1 .10 öğle Üzeri 

12.55 Reklamlar 

13.00 HABERLER 
13.15 Hafif Müzik 

15.00 Türküler 

15.01 Yaşayan Hukuk 15.21 Şarkılar 

15:40 Hafif Müzik 


TRT 2 


08.00 Açılış 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Olayların İçinden 

10.00 Şarkılar 

10.30 Yaşayan Ekonomi 

10.50 Türküler Geçidi 

11.30 örneklerle Türk Edebiyatı 

12.00 İstanbul Radyosu Tango Orkestrası 

12.20 Şarkılar 

12.40 Türküler 

13.00 mai 

13.30 olayların İçinden 

14.00 Brike, Birike 

14.30 Ziya Taşkent'ten Şarkılar 

15.00 Hafif Müzik 


07.00 Açılış 
07.02 Giine Baslarken 08.00 Sabah Konseri 09.00 HABERLER 
09.03 Barok Müzik 
10.00 Piyano Soloları 10.30 Çeşitli Melodiler 10.45 Saz Eserleri 
11.00 öğleye Doğru 
12.00 HABERLER 
16.06 Sizin İçin Seçtiklerimiz 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 
A.Ş. adına sahibi've' Genel Yönetmeni 


ORAL ÇALIŞLAR 


16.05 Türküler Geçidi 16.30 Şarkılar 

16.45 Gözde Eserler 17.02 Akşama Doğru 
18.01 Çocuk Bahçesi 18.16 Laf Lafı Açar 21.00 HABERLER 
21.30 Şarkılar 

22.02 Hafif Müzik 
22.22 Türküler 

22.40 Şarkılar 

23.00 HABERLER 
23.10 Türküler Geçidi 23.40 Şarkılar 

00.04 Küçük Konser 
01.00 Kapanış 


15.30 Türküler 
16.00 Ayla Büyükataman" dan Şarkılar 
16.20 Arkası Yarın 
17.30 Küçük Konser 
18.00 Türk Halk Müziği 18.50 Hafif Müzik 
19.00 HABERLER 
19.30 Hafif Müzik 
20.00 Fasıl 
20.30 Türk Hafif Müziği 21.35 Türküler ve Oyun Havaları 
22.00 Barok Müzik 
22.30 Türküler Geçidi 23.30 HABERLER 
23.35 Hafif Müzik 
23.55 Kapınış 


13 00 Konser Saati 
14.30 Caz Müziği 

17.06 Sizler İçin 

18.00 Stüdyo FM 

19.00 Bir Kunser 

20.30 Caz Konseri 
21.00 Büyük Eserler 22.00 HABERLER 
22.06 Gecenin Getirdikleri 23.00 Perşembe Konseri 24.00 Gece ve Müzik 01.00 Kapanış 


Yazıişleri Müdürü; MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür :! 


S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN, 


Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


(Baştarafı |, Sayfada) 


zar atölyesinden sopaları aldıklarını gördüğünü belirtti. 


Saldırganların, ellerinde bayrak olduğu halde “Türkeş burada, Ecevit nerede" diye bağırdıklarını anlattı. 


YARALIYA 
HASTANEDE 
“SEN SOLCUSUN" 
DİYE BAKMAMIŞLAR 


Olaylarda, o saldırıya uğrayan ve başından yaralanan Salman Ünlügedik de tanık olarak dinlendi. Ünlügedik, Devlet Hastanesine gittiğinde bir hemşirenin "Sağcı mısın. solcu musun?" 
diye sorduğunu , solcu olduğunu söylemesi üzerine de tedavisinin yapılmadığını söyledi. 


AMCASI ÖLDÜRÜLEN 
TANIK 


Olaylarda amcası öldürülen Kudret Kudretoğlu da bir gurubun bağırarak sokakta dolaştığını, Naime Baltacı adlı bir kadı- nın bu grubu durdurarak onlarla konuştuğunu, Alevi yurttaşların evlerini gösterdiğini, amcasının evinin de gösterilen evler arasında olduğunu belirtti. 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


sabasına gelir diğinde de yine bir grup "Tek yol devrim" diye bağırınca Ecevit, "Tek yol devrim derken halka saygısızlık ediyorsunuz" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Bu halk kendi oyları ile devirdi faşizmi. 
Devrim değil, oy oy. Halkın gücüne güvenin, oyuna saygılı olun." 

Başbakan Bülent Ecevit seçim yasaklarına 48 
saat kala üç temel daha attı. 

Ecevit, Konya'nın 
Ereğli ve Karapınar İl-Çelerindeki temel atma törenlerinde yaptığı konuşmalarda, bu temellerin kendi gücümüze dayalı sanayileşme bakımından önemli bir aşama olduğunu belirtti. Ecevit, hükümetlerinin sanayide dışa bağımlılığı azaltma konusunda kararlı bir tutum izlediğini de söyledi. 

Ecevit, tarım alanında 

» kredi ve traktör dağıtımına ilişkin yeni düzeltmeler yapıldığını belirterek, bundan sonra traktör alımının illerde ve ilçeler- de kurulacak komisyonlar aracılığıyla yürütüleceğini söyledi. 

Başbakan Bülent Ecevit'in dün Konya İl Merkezinde temelini attığı karma yem fabrikası, 


GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI: 


İSTANBUL 10. İCRA 


Beyoğlu ömer Avni 


şa sokağında kain:,10 kapı 


MEMURLUĞUNDAN 
Dosya No: 1979/142 


Mahallesi, Hacı İzettin Panumaralı 86 pafta, 10 


ada, 28 parsel sayılı 195,82 m2. yüzölçümlü apart- 


manın 90/920 arsa yapi 
resinin tamamı 1 
lavı satılacaktır. 


İMAR DURUMU: 30 


. derece 


1 zemin katta 4 nolu daiipotek borcundan do- 


.5.1979 tarih ve 1371 sayılı 


İmar durumundan: 12,50 metre yüksekliğinde krokisinde gösterilen derinlik arka bahçe mesafesinde ön ve yan bahçe mesafesi olmayan Blokbaşı inşaat nizamın- da, parsel bünyesinde otopark Yapılamıyan, çatı kat- 


sız, iskan sahasında yeni bi 


TETKİKAT: Beyoğlu 


ir inşaat yapılabilir. 


Ömer Avni mahallesi, kaba- 


taş mevkii, set üstünün arkasında, Hacı İzettin Paşa sokağından ayrılan Taşlı Çıkış sokakta 10 kapı numaralı: 
86 pafta, 10 ada, 28 parselde 195,82 m2 yüzölçümlü 
arsada kurulu Yavuz Apartmanının 90/976 arsa paylı 
zemin katta 4 nolu dairesinin tamamı. Apartman 2 
bodrum, 1 zemin ve 3 normal kattan müteşekkil betonarma kargastir. Apartman dış cepheleri sıva üzerine betonitelidir Bodrum ve zemin kat pencereleri demir parmaklıklıdır. Çatısı atika duvarlı teras şeklindedir Apartman deniz manzaralıdır.Apartmana yoldan korku- 


luklu karo mazaik döşeme! 
camlı bir demir kapı ile giri 


li bir köprü geçidinden sonra ilmektedir. Giriş antresi zemi 


ni ve yan duvarlarının alttan 1 metrelik kısmı mermer 


kaplıdır Katlara Çıkan ve i 


nen merdiven mozayık basa- 


maklı ahşap küpeşteli ve demir korkulukludur. Her katta 2 daire vardır. Daire giriş kapılarının dışı cilalı 


kaplama içi yağlı boyalı 


ahşap yapılıdır. Satışa konu 


daire 1 antre, 1 (L) salon, 1 yatak odası 1 mutfak 1 
banyo 1 WC den ibarettir. Salon zemini parke, oda 


marley, diğer kısımlar 


karomozayık döşelidir.Ban- 


yoda: 1 Küvet 1 Klozet, 1 Lavabo, 1 Termosifon olup 
duvarları 11 sıra fayans kaplıdır. Mutfakta: Duvarı 3 
sıra üzeri tamamen fayansla kaplı evyeli altı ahşap ka- 


paklı 1 tezgah 1 davulum lik vardır. W.C. alaturka fa; 


Duvarlar kaplama kısı 


baz ve asma ahşap 1 tabakyans hela taşlıdır. 


mları hariç plastik badanalı- 


dır, Bütün iç kapıları buzlu camlı yağlı boyalı ahşaptır, Keza bütün camlarda yağlı boyalı ahşaptır. Dairede 


sadece kalörifer, temiz su mevcuttur. Daire yaklaşık 


KIYMETİ : Bilirkişi tai mamina 


pis su, elektirik ve havagazı olarak 60 M2.dir. 


rafından Gayrimenkulun ta- 


900.000.00 TL.Kıymet takdir edilmiştir. 


İlk açık arttırması 4/9/1979 Salı günü saat 10.00 


den 10.30 kadar İstanbu 


1 Sultanahmet'te Adliye Sa- 


rayı'nda 10 uncu İcra Memurluğunda yapılacaktır. 
Arttırma şartnamesi herkesin görebilmesi için 20.8. 


EE tarihinden itibaren 


memuriyetimizde açık bu- 


ndurulacaktır. İlk açık arttırmada teklif edilen bedel 


muhammen kıymetin % 


75'ini ve varsa rüçhanlı ala- 


caklıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacakla- 


ri mecmuunu aşmadığı 


takdirde en çok arttıranın 


taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on gün daha uzatılarak onuncu 14/9/1979 Cuma günü ayni saatlerde ve ayni yerde yapılacak ikinci arttırmada en çok arttı- 


rana ihale edilecektir. 
olunan kimse, verilen me! 


mezse namına Yapılan Ihale fesh'olunarak 


Gayrimenkul kendisine ihale 


hil içinde ihale bedelini ver-I1.i.K.nun 


133.üncü maddesi hükmü tatbik olunur. İki ihale arasındaki fark ve geçen günlerin % 10'undan hesaplanacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın alıcıdın tahsil olunur. İpotek sahibi alacaklı- 


larla diğer ilgililerin ve iri 


tifak hakkı sahiplerinin hak- 


larını, faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı 


belgelerle 15 gün içinde 


İcra dairesine bildirmeleri 1- 


cap eder. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit ol- 


madıkça satış bedelinin p 


aylaşmasından hariç kalırlar. 


Talep edildiği ve iki liralık posta pulu gönderildiğinde 


şartnamenin bir örneği g 


iönderilir. Arttırmaya iştirak 


etmek isteyenlerin arttırma şartnamesini okumuş ve münderecatını aynen kabul etmiş ad ve itibar olunacak lardır.İhaleye iştirak etmek isteyenlerin muhammen kıymetin 9610'u nisbetinde pek akçesi veya milli bir 


bankanın teminat mektu 


bunun tevdii mecburi olup, 


alıcı binde üç damga resmini ihaleyi müteakip ödeme- ye mecburdur. Fazla bilgi edinmek isteyenlerin 1979/ 
142 Dosya No.su ile Memuriyetimize müracaatları ilan 


olunur. 18.7.1979 


(Basın-5664-771) 


TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ÇAĞRISI 


Sendikamızca aşağı 


wda ünvan ve adresi yazılı 


işyerlerinde çalışan üyelerimiz adına işyerleri seviyesinde toplu işsözleşmesi bağıtlanacaktır. 
275 Sayılı yasa gereği duyurulur. 
DEV. MADEN-İŞ 
Devrimci Maden , Madeni Eşya ve Makina Sanayii İşçileri Sendikası 


İŞYERLERİ: 


1- Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. Silahtarağa-Alibeyköy Yolu No:31 


Silahtarağa—İSTANBUL 


2— Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. 


Çelik Radyatör ve M Alibeyköy, Kemerbu: Mevkii 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İstanbul 
Tel: 26 52 44 
İdare Tel: 26 54 37 
Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst. GÜNTUR Dağıtım: GAMEDA 


ekanik İmalatı Fabrikası. 
rgaz Yolu. Çobançeşme Silahtarağa -İSTANBUL 

(Basın: 5704-772) 


BÜROLAR 


ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 
İZMİR: Özgüler İşhanı, 452. Sok. 25/3, Konak 

Tel: 13 1090 — 25 25 54 
ADANA: Atatürk Cad. 113. Sok. Sefer İşhanı, Kat: 3No:16 


TRABZON: Cumhuriyet Mah. Kasım Sok. 27/10 Tel: 39 00 


Ecevit... 


Konya çevresindeki hayvancılığın yem açığını kapatma amacını güdüyor. 

Ereğli İlçesinde temeli atılan Ereğli Şeker Fabrikasının ise Konya çevresinde özellikle son yıllarda geliştirilmesine çalışılan pancar üretimini teşvik edilmesi bekleniyor. 

Karapınar İlçesinde temeli atılan Tarım Alet ve Makinaları Fabrikası da Türkiye Zırai Donatım Kurumu tarafından kurulacak ve özellikle pancar ürünlerini işlemekte kullanılan tarım alet ve makinalarını üretecek. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp de Ereğli Şeker Fabrikasının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 
10 adet yeni şeker fabrikasınmn (o yatırımlarının yürütülmekte olduğunu söyledi: Şeker fabrikalarının yüzde seksenden fazlasının yerli imalat olduğuna işaret eden Alp, "Hedefimiz bu fabrikaların tamamını yerli imkanlarla yapmaktır" şeklinde konuştu. 

1983 yılında hizmete 


açılacak olan fabrika günde 6000 ton pancar işleyecek. 


ÖNGÜT DE BUGÜN MALATYA'DA 
TEMEL ATIYOR 


Ulaştırma Bakanı 
Güneş Öngüt de bugün bir temel atacak. 
Bir de açılış yapacak. 


Uçakla Malatya'ya gidecek olan Öngüt, orada Malatya yük ve vagon fabrikasının temelini atacak. 

Daha sonra Van'a geçecek olan Ulaştırma Bakanı orada da Van 
PTT santralinin açılışını yapacak. Van PTT santrali şehirlerarası otomatik şebekeye bağlanıyor. 


Seçim hazırlığı başlamadan bakanlar Ege’ ye çıkartma yapıyor 


İZMİR (ÖZEL) 

13 Ağustos Cuma günü 

başlayacak seçim yasakları öncesinde CHP'li bakanlar Ege'ye çıkartma yapıyorlar. Manisa, Muğla ve Aydın'da yapılacak seçimler dolayısıyla bu illerde dolaşan bakanlar her gün bir temel atma ya da bir açılış törenine katıl yorlar, 

Ali Topuz, Hasan Feh. 
mi Güneş, Ziya Müezzinoğlu, Ahmet Taner Kışlah'dan sonra Teoman Köprülüler de önceki gün Ege'de dolaşmaya başladı. Köprülüler Avdın'da bir pirinç tabrikasının açılışını yaptıktan sonra Muğla'ya geçti. 

Taban fiyatlarının yüksek tutulması için çok gayret Ssarfettiklerini söyleyen Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler Aydın'a giderken, Tariş işletmelerinden çok sayıda işçinin de otobüslerle Aydın'a gönderildiği görüldü 


KAYIP — öğretmen kimliğimi kaybettim hükümsüzdür. 

İsmail BENEK 


Mağazalarda 2000 lira- nın altında fiyat görmedikleri için pazarlar- dan alış-veriş yapmaya başlayan dar gelirliler, “inse inse ne kadar iner" diye soruyorlar. 


Mevsim sonu indirimli satışlar başladı 


İstanbul'da resmi izinli 


Yüksek Askeri Şura terfileri görüşmeye başlıyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Yüksek Askeri Şura, Silahlı Kuvvetlerin üst kademelerindeki terfileri görüşmek üzere bugün toplanıyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde toplam 63 general, amiral ve albayın- terfi edeceği öğrenildi. Şuranın bugünkü toplantısına başkanlık etmesi beklenen Başbakan Bülent Ecevit 


ise Konya'daki temel atma töreni nedeniyle Ankara dışında olaca- 


ğından, toplantıya Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren başkanlık edecek. 

Kara Kuvvetlerinde sırası gelen 8 korgeneral- den Genel Kurmay Harp Tarihi ve Stratejik Etüd Başkanı Osman Fazıl Polat ile Genel Kurmay Plan Prensipler Başkanı Sedat Güneral'in orgeneralliğe terfileri bekleniyor. Öğrenildiğine göre, Osman Fazıl Polat Harp Akademileri Komutanlığına,Sedat Güneral ise Brüksel'deki 


NATO Karargahı Komutanlığına tayin edilecekler. 

Orgenerallik bekleyen diğer korgeneraller ise şunlar: Süreyya Yüksel, Kemal Gökçe, Hasan Sağlam, Celal Bulutlar, Şahap Vardımoğlu Hasan Varımlı. 

Bu generaller, terfi etmemeleri halinde emekli olacaklar. ' 

Ayrıca beş tümgeneralin korgeneralliğe, tuğgenerallerden 11'inin tümgeneralliğe, 20 albayın da tuğgeneralliğe yükseleceği öğrenildi. 

Deniz Kuvvetlerinde ise oramirallik kadrosu dolu bulunduğundan en yüksek terfi koramiral. 
lik düzeyinde yapılacak. 
Öte yandan iki tümamiralin koramiralliğe, üç tuğ amiralin Otümamiralliğe, beş albayın da tuğamiralliğe yükseleceği belirtiliyor. 

Hava (Kuvvetlerinde ise 15 yüksek rütbeli subay terfi edecek. Bunlar- 


“Kıbrıs'tan... 


(Baştarafı 1. Sayfada) yazıyor. 

.Buna benzer hazırlıkların İngiliz, Dikelya üssünde de yapıldığını yazan gazete, "Dikelya üssünde bulunan kanal uzun süreden beri kullanılmadığı halde son günlerde kullanılmak üzere ikmal edilmiştir. Aynı zamanda askeri güçlerin park etmesi için elveriş- li alanlar da son zamanlarda hazırlanmaktadır" 


diyor. 


Öte yandan Kıbrıs'ta yayınlanan Rumca gazeteler, bir ABD resmi sözcüsünün ABD'nin Kıbrıs' ta yeni üsler kurmaya niyetli olmadığını belirttiğini yazıyorlar. 


Rum basınına göre, 
ABD sözcüsü, U-2'ler için Kıbrıs'ın o kullanıldığını, fakat bunların hiç bir askeri fonksiyon taşımadığını öne Sürüyor. 


Sahte solcular... 


(Baştarafı 1. Sayfada) kibi valizin ucuna ip takarak içinde bomba olup olmadığını anlamaya çalıştı. Bu arada valizi biçakla parçalayan bir görevli valizin içinden bir teyp, piller, patlayıcı maddeye benzeyen küçük bir kutu ile ip çıkartti. 

Halkın nefretini toplayan sahte sòlcuların bu eylemi bir buçuk saat sü- 


reyle trafiğin aksamasına neden oldu. 

öte yandan köy Meydanında nan bir grup "Kurtuluşçu" "Faşist cinayet şebekeleri MHP ve ÜGD kapatılsın-Kurtuluş" imzalı bir pankart astılar. 

Olaya müdahale eden polis ve jandarma 15'i erkek 6'sı kadın olmak üzere toplam 21 Kurtuluşçuyu gözaltına aldı. 


Alibeytopla- 


Silahtarağa’ da 1 kişi 


bıçaklanarak öldürüldü 


İSTANBUL (THA) 
İstanbul Silahtarağa Ordu caddesinde sağ görüşlü olduğu ileri sürülen Mehmet Alus adlı bir kişi dün akşam bıçaklanaral. 
ağır yaralandı. Alus hasneye kaldırılırken yolda öldü, 
Eyüp SSK Hastanesine 


kaldırılın Mehmet Alus' un karnından bıçaklandığı ve bağırsaklarının deşilerek öldürüldüğü öğrenildi. 


Olayla ilgili soruşturmaya ve saldırganların aranmasına başlandığı açıklandı. 


Lütfü Doğan din görevlilerinin tarafsız olmalarını istedi 


EDİRNE (AA) 


Bakanlığı ile ilgili kuruluşlarda denetlemeler- de bulunmak amacıyla Edirne'ye gelen Devlet Bakanı Lütfü Doğan verdiği demeçte,din görevlilerinin tarafsız olmaları gerektiğini söyledi. Edirne'ye, Ramazan içinde özellik kazanan din hizmetlerini yerinde görmek ve din görevlilerinin çalışmalarını izlemek üzere geldiğini belirten Lüftü Doğan şöyle dedi: 


“Din görevlileri Türkiye'de iüm düşünce ayrılıkları karşısında birleştirici, yaklaştırıcı, hoşgörü, sevgi ve saygıyı oluşturucu bir çalışma içinde olacaktır.” 

Bakan Lütfü Doğan, daha sonra din görevlilerinin hizmet içi eğitimi- ne hız verildiğini, ayrıca 
633 sayılı yasanın öngördüğü şekilde görevlilerin görev ve sorumluluklarına ilişkin yönetmelik hazırlıklarının da tamam-' landığını belirtti. 


İSTANBUL (AA) 


mevsim sonu indirimli satışları dün başladı. 


İstanbul Ticaret Odası yetkilileri, 110 firmanın indirimli satış yapmak üze re izin belgesi aldığını söyledi. 1 Ağustos- 31 Ağustos tarihleri arasında yapı lan indirimli satışların denetleneceğini söyleyen yetkililer, satışa sunulan mal lara etiket konulması, etikette alış ve indirimli satış fiyatının belirtilmesi gerektiği, ayrıca İstanbul Ticaret Odasından alınan izin belgesinin vitrine konul masının zorunlu olduğunu açıkladılar. 

İzin belgesi almadan satış wpan firmalara, önce uyarıda bulunulacağı. 
buna uymayanlara 200-1000 lı - arası para cezası verileceğini belirten Ticare! 
Odası yetkilileri, mevsim sonu satışlarında mesleksel karara aykırı davranan firmalara, odadan çıkarma ve kapatma cezaları uygulanacağını söylediler 


YURTDIŞI 
Burgstr. 78 
6 Frankfurt 


Tel: 103 42 Tel: 


ALMANYA | 


/M 60 | 75017 Paris 
0611 437 595 


BÜROLARI 

FRANSA 

' | 95 Rue de la Jonguiere, 


BELÇİKA 

188 rue 
Josaphat, 

1030 Brüxelles 
Tel: 6472 120 


İSVEÇ 

Gürgün, 
Duvgrand S/A, 
1 tr. 17236 
Sundbyberg, 
Tel: 08/296 628 


HOLLANDA 


Bildstr. 53, 
Utrecht 
Tel: 
314761 


Tel: 


İSVİÇRE 


Ch. des Cotes | 
1020 Renens 


342172 


dan biri orgeneralliğe, ikisi korgeneralliğe, dördü tümgeneralliğe ve 8'i tuğgeneralliğe (o yükselecek. 

dandarma Genel Komutanlığında da bir tuğgeneral o tümgeneralliğe, bir albay da tuğgeneralliğe terfi ediyor. 


Erzurum da... 


(Baştarafı 1, Sayfada) 


Yaşar Güngör, İsmet Aydın, Nevzat Koçak, Rwa Kocak, Şeref Sönmez ve Ziyaettin Aydın. Ölenlerden birinin kimliği henüz tam olarak saptanamadı. Olay sırasında yaralanan kişinin de Ce- 


lh jandarma erinin kimliği açıklanmadı. 

Güvenlik görevli soruşturmanın sürdüğünü ve aralarında Sekman köyü muhtarı Ali Rıza Koçak'ın da bulunduğu 
27 kişinin gözaltına alındığını bildirdiler. 

Öte yandan bundan 
15 gün kadar önce sözkonusu köylüler arasında ot biçme yüzünden bir kavga daha çıkmış 
oiaylarla ilgili olarak 16 
kişi gözaltına alınmıştı. 


“Topluca... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


yi ve karışıklığı artırmayı planladıkları o haber veriliyor. 

Apocuların Siverek'te yukarıdaki bildiriyi da-Gıttıkları saatlerde, Celal Bucak'ın evini kurşunlamaları, bu çetenin Doğu ve Güney Doğuda bazı kışkırtıcı faaliyetlere hazırlandıkları o şeklinde değerlendirildi. 

Bu arada Diyarbakır Devlet Hastanesinde tedavi edilen AP Milletvekili Celal Bucak'ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Celal Bucak'la birlikte yaralanan diğer ev sakinleri de tedavi ediliyor. 

Bucak ailesine karşı girişilen saldırı Hilvan'da da büyük tepkiye yol açtı. 
İlçedeki siyasi partiler ve çeşitli kuruluşların yöneticileri saldırıyı kınadılar. 


rüvenciliğin” başını “serüvenci"" 


rını izleyenler bilirler. 


leri suçluyor ve*savaş nuyordu. 


İsmail Bilen’ i yanlış anlamışsınız! 


[Aydinlik 7| 


(Baştarafı 1, Sayfada) 


Burada dikkat çekici olan, bugüne kadar "'seçeken |, Bilen'in birdenbire suçlaması ile ortaya çıkmasıdır. 
Sahte TKP'nin .adyosunu ve çeşitli yayınla- 


İç savaş siyasetinin piya- 


saya sürülmesinden buyana, bu yayınlarda sürekli olarak suçlananlar, daha sinsi ve daha ihtiyatlı bir tutumu savunanlardı. İsmail Bilen, bunlara demediğini bırakmıyordu. Daha kısa bir süre önce bir bildiri yayınlayan sahte TKP Merkez Komitesi, "sağ sapmacılar"' adını verdiği sinsi- 


örgütleri" siyasetini savu- 


Dünkü yazıda da belirttiğim „ibi, Moskova', 


daki efendinin İ. Bilen'in kulağını büktüğü anlaşılıyor. Niyetlerini apaçık ortaya koymaları, Türkiye'de onların hesap edem »dikleri kadar 


güçlü bir tepki yarattı. 
yet Elçiliği mensupları, hep ayn sorularla 


Her yere grip çıkan Sog kar- 


şılaştılar. Yukardan aşağı devle: içine sızma çizgisi izleyen Moskova, sahte TKP'nin boş- 


boğazlığı yü gitmediğini görmeye 


ünden işlerin eskisi kadar kola 


P] 
başladı. Şu "zayıf hali 


ka" teorisi ve savaş örgütleri lafları, artık Rus- 


ya'nm karnını ağrıtıyordu. 

İ. Bilen de bütün kuklalar gibidir. Şu ipi çekersen iki büklüm yere eğilir, diğerini çekerse: takla atar. Son zamanlardaki radyo yayınları incelerken iplerinin çekildiğini tespit ediyorduk. Çünkü sahte TKP ağız değiştirmeye başlamıştı. "zayıf halka”, 


“savaş örgütleri" .vb. bü- 


tün bunlar yanlış anlaşılmış. Meğer onlar böyle 


demek istememişler. 
Oysa "zayıf halke 


" teorisi, laftan ibaret de 


değil. Bir de ortada uygulaması ar. Demir Döküm işçisi Adem Toygan'ın pusu kurulup öldürülmesi, Samandağ'da "İGD savaş alanında" naralarıyla katledilen 12 yaşındaki Suzan, basılan sendikalar, dövülen insanlar, TIKP binalarına yöneltilen saldırılar, İGD'nin gençlik içinde azgınlaşan zorbalığı ve silahlı saldırıları, DEV-SOL, MLSPB, Acilciler, Eylem Birliği gibi terör yuvâlarının perde arkasından yönlendirilmesi; bütün bunlar da mı acaba yanlış anlaşıldı? Olsa olsa bunları da sahte TKP'nin içine sızan İngiltere 


hizbi yapıyordur! 


Peki bu İngiltere hizbi nedir, sahte TKP'nin bir parçası değil midir? Üstelik başlarında sahte TKP'nin ileri gelenlerinden biri bulunmuyor 


mu? 
Bu sorunun cevabı sesinden açıklanır. 


da yakında İsmail Bilen'in İngiltere'dekiler CIA'nın 


adamlarıdır. "Zayıf Halka" teorisini ortaya süren ise, İ. Bilen değil, doğrudan doğruya CIA' 


dır. 


Bekleyin, böyle bir. açıklamanın eli kulağın- 


dadır. 


MAHKEME ELİYLE ALDIĞIMIZ TEKZİPTİR 


Aydınlık Gazetesinin 26.6.1979 günlü nüshasında münteşir 250 milyonluk yolsuzluk iddiası, hayal mahsulü olup, tümü ile gerçek dışı ve gene tümü ile yalandır. 


Şöyleki; 

O sırada İstanbul Toplum Zabıtasında Müdür Muavini bilahareRize Emniyet Müdürü olan Yusuf Aksu isimli kimsenin İstanbul İli özel İdaresine ait Florya'daki tamamı 29552 m2 den «ibaret gayrimenkulün tahminen 
2370 metrekaresini tecavüzen işgal eltiği, vasati 
100 metre karelik kısmına gecekondu yaptığı, bakiyesinide bahçe ola- 


rak kulland. 1971 yılı içinde kesinlikle Özel İdare Müdürlüğünce tespit (o edilmesi rine; 


mütecavizin tecavüzünün defii hususunda tüm kanuni işlemler tevessül edilmiş ve şagil Yusuf Aksu aleyhine Bakırköy 
1. Asliye Huk, Mahkemesinde 12.1.1972 tarihinde 972/18 sayılı dosya üzerinden müdahelesinin meni ve yapmış olduğu gecekondusununda yıkılması için muktaz dava açılmıştır, İkame edilen ve aralıksız takip edilen bu davada halen serbesttir 

Bu nedenle yolsuzluk iddiası yalan olduğu gibi, yıllar önce idarece el konup kanuni gerekleri kesinlikle ifa olunan ve adli mer cilere intikal ettirilen hadisenin İl Genel Meclisi CHP grubu Başkan Veki li İsmail Deniz ve grubu tarafından ortaya çıka rıldığı iddiasıda gene ha 


Gök inşaat Yapı Sanayiinde 
100 işçi 
direnise geçti 


BİLECİK (AA) 


Osmaneli o yakınların daki Gök İnşa Yapı Sa nayi: Fabrika bi çalı şan işçiler, 7 arkadaşları nın işten çıkarılması üze 


rine direnişe gec tuler 


ABONE ÜCRETLERİ 


Yurtiçi 

3 aylık 450 TL 
6 aylık 900 TL 
1 yıllık 1800 TL 


Yur tışı 

3 aylık 675 TL 
6 aylık 1350 TL 
1 yıllık 2700 TL 
Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre uçak postası ücreti eklenir. 


berin kendisi gibi tümü ile yalandır. 

Memurun partili olamayacağı yasalar da açıkça gösterilmiş. 

Tarafsızlığımı da her dönemde aynı görevi, aynı yetkiler içinde uzun yıllar aralıksız ifa etmem açıkça teyit etmektedir. 

Özel İdare Müdürleri, İl Genel Meclisi Başkanı degillerdir. Sıfatları Valiler emrinde muhasebe müdürü olmaktan ibarettir. 

Her türlü kanuni önlemlerine (zamanında tevessül edilmiş bulunan hadisede, yolsuzluk ve 


istenen bir durum bulunmadığı 


örtbas edilmek gibi... mütecavizin tecavüzünün def'i hususunda tüm kanuni işlemlere zamanında tevessül olunduğu İl Daimi Encümeni Kararları ve mahkeme dosyaları ile sabittir. 
Kaldı ki tecavüzün va- 


ki olduğu sırada da Özel İdare Müdür veya Özel İdare Müdür Vekili de değildim. 

Bu nedenlerle yazının tamamı kasıtlı ve tümü ile yalandır. 

İbrahim ARISAN 
İst. Özel İdare Müdür V. 


TPAO... 


(Baştarafı 1. Sayfada) şacağını kaydetti. 
İskenderun Körfezin- de bir İsveç firmasıyla ortaklaşa petrol aranacağını söyleyen Baykal, hunun bin kilometre karelik bir alanda iki kuyu açılması şeklinde yürütüleceğini söyledi. Burada petrol bulunması halinde petrol giderlerini İsveç firması ödeyecek. 


Doğu Anadoluda bulunan petrolün akışkan olmadığına değinen Bakan Dodan bölgesinde bulunan doğal gazdan yararlanılarak akışkanlığın sağlanacağını açıkladı. 


1974 yılının ilk alti 
ayının sonunda, ham petrol üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 oranında artlığını söyleyen Baykal, bu yıl VPAO)'nun ilk kez 5 bin metrenin alina inme konusunda calışmalar yaplığını, Sürt'te Boylucal adıyla anılan kuyunun bu uygun planlandığını belirtti 


amaca 


Koç grubunun petrol aramak istemesi konusuna da değinen Baykal, “Koç grubu petrol aramak isterse bundan memnunluk duyarım" dedi: 

Koç'tan şu ana kadar kendilerine bu konuda bir başvuru gelmediğini söyleyen Baykal, teklifte özel şartlar bulunursâ, bunu da değerlendirip, kararlarını bildireceklerini açıkladı. 

——————— 


Ecevit... 


(Baştarafı 1. Sayfada) Merkezi tarafından açıklandı. 

Demecinde "“komünizm, bölücülük, mezhep ayrılıklarını kışkırtma ve sömürme konularına kesinlikle karşı koyan tutum ve tavır içinde olmayı kabul ettiği takdirde CHP ile hükümet olābileceklerini" o söyleyen Türkeş, bu şartı kabul eden her partı ile ortakhğa hazır olduklarını ifade etti. 


ADRES DEĞİ ŞİKLİĞİ İLANI 


Partimiz Karşıyaka İlçe Örgütü 216 Sok. No: 


32 Çay Mahallesi Karşıyaka adresine taşınmış- 


tır. 


İLÇE 


İLAN TARİFESİ 


2.4.6. sayfalar (Sütun/snt.) 250 TL 3.5.7. sayfalar (Sütun/snt.) 300 TL Yayın İlanı (Sütun/snt.) 100 TL 

Doğum, Evlenme, 
Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


TİKP KARŞIYAKA 
YÖNETİM KURULU 


Ölüm (5 sütun/snt.) 500 TL 


22340-494 


© Müdahale birliklerimiz, bölge ordumuz, deniz kuvvetlerimiz hakkında bilgi sağladık.Deniz kuvvetlerimizin hareketleri ve denizdeki ararna faaliyetlerimiz teknik bölümümüz tarafından gün gününe dinleniyor, elde edilen bantlardaki bilgiler 


Lİ ğa i ot i n ! 
harıta üzerine işaretleniyor ve bana ulaştırılıyordu 


Bu anılar, gerçek bir hayat hikayesinden derlenmiştir. Olay, bir Orta Doğu ülkesinde yaşanmıştır. 
Ünlü bir istihbaratçı olan üçüncü adamın, kendisini savunmak amacıyla kullandığı ifadeler, CIA'nın bölgedeki faaliyetlerinin içyüzünü açığa vurmaktadır. Amerika'nın ülkelerin iç işlerine nasıl pervasızca müdahale ettiğini ortaya koyan bu 


bulundurulması müdaha 


AZETELERDE katliam davasından söz ediliyor. Misilleme, silahlı taarruzlar birbiri ardından devam ediyor. 
Burası iyice kalabalıklaştı artık. Gençlerle konuşurken istihbarat metodları- nın neredeyse ortaokul -ocuklarına kadar yayıl-Ma hayretle görüyorum. Böyle bir ortamda: meseleyi ilmi olarak ele 


almanın lüzumu ortaya çıkıyor. 
Uluslararası işlerde, 


herhangi bir ipucunu de- 


gerlendirirken metodu tahlil etmek en başta gelir. Servislerin yıllar 


ya uygulayarak ekol haine getirdikleri metodlar vardır. Bir işe bakıldığı zaman, ufak tefek ipuçları bile perde ardında hangi servis bulunduğunu ortaya koyar. O servise has planlar, damgasını basmıştır bu hadiseye. Çocukların anlattıklarını dinleince de, istihbarat okuunda verdiğim dersler aklıma geliyor. Oradakiler, bir mesleği seçtikleri için oldukça ciddi davranıyorlardı şüphesiz. Birçoğu cinayet suçlusu olmasına rağmen, buradaki çocuklar bir macera filmi yaşıyor gibiler. Bir kısmı tıpkı başıma bu hadiseyi saran Siyasal Okul mezunu mason gibi macera, şiddet ve konspirasyon heveslisi. 
OĞRUSU hadise oldukça iyi planlanmıştı. Teşkilatın mühim bir yetkilisini bu derece açmaza düşürmek, ancak o adamın kafasından çıkan bir entrikaya dayanabilirdi, Bütün hareketlerimin takip edildiğini, beni belli bir noktaya doğru sürüklemek istediklerini, baştan engellemeleri mümkünken son ana ka: 


dar beklediklerini yeni anlıyorum. 
Bir cumartesi günü 


Teşkilat merkezine getirilerek gözaltına alındım. 
Başka zamanlar odamın yanına yaklaşmaya cesaret edemeyenler, hemen makamıma gidip arama yaptılar. Orada ne bulacaklarını biliyorlardı şüphesiz. Ordu dairesindeki kader arkadaşları daha önceden getirilmesini istediğim dökümanların listesini evvelden onların ellerine teslim etmişler. 

UNLAR kara, hava 

ve deniz birliklerimizın durumu, müdahale kuvvetlerimizin (o dağılımıyla ilgili bilgiler ve haritalardı. Teşkilatta askeri durumla ilgili bilgilerin 


E 


—Akşam Uso'yla Yağo'yu alıp gelesin 


le döneminden itibaren 


başlamıştır. Aslında sivil bir kuruluş olması gereken Teşkilat, uzun yıllar askeri idare uygulanması yüzünden orduyla yakın bağ içinde gelişmiştir. 
Darbe, döneminde Teşkilat'la ordunun istih barat kuruluşu arasında çok sıkı irtibal kuruldu Ordu istihbaratıyla ilgili konularda bizlerin yet kisi arttı. Müdahale sırasında ordu istihbaratının çok yetersiz kaldığı görülünce, devreye tamamen Teşkilat girdi. CIA yla müşterek çalıştığı için Teşkilatın teknik imkanları ve tecrübesi oldukça fazlaydı. Bu dönemde harekatla ilgili bütün bilgiler, asker arkadaşlarımızın şahsi temaslarıyla bana geliyor, ben bunların değerlendirmesini yaparak brifingler düzenliyordum. 
ENDİ askeri durumumuzla ilgili bilgileri, yasal olarak almamız mümkün değildi. Fakat arkadaşlarımızın, bunları temin etmelerine kimse mani olmuyordu. 
O günlerden kalan harita ve krokiler hâlâ odamız- da durmaktadır. Bunlar üzerinde zaman zaman yeni durum işaretlenmiştir. Rakip kuvvetlerin degerlendirmesini yapabilmemiz için müdahale birliklerimizi, rakibin yığınağını ölçebilmemiz için bölgedeki ordumuzun durumunu, onların deniz kuvvetlerini bilmemiz için kendi deniz kyvvetlerimizi bilmemiz gerekirdi. Deniz Kuvvetlefimizin hareketleri ve denizdeki arama faaliyetlerimiz Teknik Bölümümüz tarafından günü gününe dinleniyor, elde edilen bantlardaki bilgiler harita üzerine işaretleniyor ve bana ulaştırılıy ordu. 
E sene önce müdahale birliklerimizin personel sayısını Öğrenmekte büyük güçlük çektik. İlgili yerlerdeki asker arkadaşlar, insan sayısıyla ilgili bilginin gizlilik açısından çok önemli olduğunu sandıkların- dan belirgin bir tedirginliğe düştüler, Bu konudaki güçlüğü de, Amerikan heyetinden A bir yöntemle çözdük. Yine şahsi temaslarla birliklerimizin masraf çizelgesini elde ettik. Bunun üzerine yaptığımız hesaplamalarla personel sayısını kesin olarak çıkarttık. 
Komşu yöneticinin ra- 


/ İN ROMANI 


desenler: sevinç altan 


elde etmesini suğludım 


© C/A için ilginç olan, Teşkilatın üçüncü kademesinde bulunan benim gibi bir yetkilinin, pek fazla çaba da 


poruyla ilgili o dokumanı da, basında çıkan haberlerin doğru olup olmadı ğını tahkik etmek için hazırlatmıştım. Bu rapor hakkında Teşkilatın ve istihbarat bölümünün her hangi bir bilgisi yoklu yi ilişkiler bakımın an ihtiyaç hissettiğimiz bu istihbaratı mutlaka elde etmemiz gerekiyor du. 

Masamın gözünde ve karteks dolabında bulu nanlar bunlardan ibaretti Ayrıca, pasaportum, uçak biletlerim ve bir miktar dolarla sterlin vardı. 
Bu sonuncuları dış gezilerim sırasında temin el. 
miştim. 

Karşı casus ve arkadaşı, bütün bu belgeler hakkında zabıt tutup, delil olarak savcılığa vermişler. 
Mevkileri benden çok düşük olan, biri siyasal diğeri iktisat mezunu bu iki kişi, okuduklarını de- e bilgiye saip degildi halbuki. 

Teşkilat yönetimi, bu belgeler hakkında görüşü sorulunca bir kısmının delil mahiyetinde olduğunu ileri sürdü. Oysa grüldüğü üzere, bütün dökümanlar birbirleriyle benzerlik ihtiva etmektedir. Birbirlerini tamamlamaktadır. O halde nasıl oluyor da, bir kısmı delil 


38) 


— m gg va 


Ararat'tan 


göstermeden tüm istihbarat sistemini değiştirebilmesiydi 


de diğerleri değil? Bunun açıklanması kolaydır. 
Çünkü, ben kendilerine defalarca konuyla ilgili kıymetlendirmeler sunmuşumdur, harita üzerin-' de durumu arzelmişimdir. Hatta, kendisinden rica ederek eksik olan bilgilerin tamamlanması için yardım istemişimdir. 
Ve onun gereken bilgilerin sağlanması için ordu- ya yazdığı bir yazı mevcultur. Bu yazının altında imzası bulunmaktadır. 
Benim ordumuzun durumuyla ilgili ayrıntılı bilgiye sahip olduğumu bilmektedir. Yabancı servis mensuplarıyla sürekli temas halinde bulunduğumu da tabii ki bilir. Geçmişteki usülsüz durumda kendisinin de sorumlulugu vardır. Bunun a masamın gözündeki dökümanların delil mahiyetinde olup olmadığı sorusunu yuvarlak cevaplarla geçiştirmektedir. 
NTERESANDIR, daha yakalanmaz- dan bir gün önce beni yakalayan şahıslarla birlikte yöneticilere ortak birifing vermişizdir. Bu britıngde kullandığımız dökümanlar da ordudan 


şahsi temaslarla elde edilmiştir. Eğer şahsi temas metodu suç olarak görülüyorsa, bu suçun sorum- 


Dağıstan Bey öfkelendi, öfkesinde dudaklarına diş geçirdi 


lusu hepimiz olmalıyız. 
En azından, diğerlerinin de suçlu olmadıklarını ispa için kesin belirtiler ulunmalıdır. Öyle gelenekler, öyle kolaylık metodları uygulanmaktadır ki, bu durumda bütün personelin bilgi satma imkanı ve böyle ihtimaller mevcuttur. 


AKIM kararı ve hükümet onayıyla, Teşkilatta bir arama yapi olsa öyle belgeler ulunacaktır ki, bunlar kuruluşumuzu da, hükümeti de oldukça zor bir duruma sokar, İç güvenlikle ilgili kayıtlar ve kişisel bilgi fişleri bir yana, personel tarafından bilinmesi uygun olmayan her türlü askeri ve diplomatik bilgi dökük saçık durumda saklanmaktadır. Evrak bölümünde yetkili olarak çalışan personel, buraya yasal durumu uygun olmamasına rağmen nüfuz ticareti yoluyla getirilmiştir. Önceden destekleyici eleman olarak kullanılanların personel statüsüne getirilmeleri yasak olmasına rağmen, böyle kişiler önemli köprübaşlarındadır. Daha bunun gibi pek çok misal sayılabilir. Bu durumdaki bir kuruluşa değil dost. müttefik ve anlaşmalarla bağlı olduğumuz CİA, iste- 


—Lafı kişnetme lo, kimin çaldığını 


Memdız, dedi. 

Osmanlının çobanı kızgın ayrıldı. Beye haber iletmeye acele ederlerdi. Türkmenin ise yüzü gülüyordu. Kuş gibi hafif ağıllara vardılar, Oradan da Tepeli'ye... 

Memdız, güneş almayan bir dalda aradı, bulunca da, uzandı. Kaçırdığı uykuyu kovalamaya gözlerini kapattı. 

Akşama yakın uyudu. Karanlık kendilerinden evvel girdi köye. Gök konağın kandilleri titrerdi. Memdız, ikirciklendi. 
Gidip gitmemek arası bocaladı. Kuşkulu vardı, durdu kapıda. Yüreği kendinin değildi. Göğsünde kocaman bir kaya yuvarlanırdı, patırtılı, hayın. 

— Misafirimiz vardır, dedi Hacer Hanım konuk odasını gösterdi. Kim olduklarını sormadılar. Bey, rispileri, Osmanlı Paşasıyla bir, iki adamı oturuyordu. Kapiya yakın, dizlerini kırıp, bacaklarını altlarına toplayıp oturdular. ` 

Bey, Uso'ya, Yağo'ya hal hatır sordu, Memdiz'ı atladı 

Memdız'a 

—E,de anlat, dediklerini Dağıstan Bey de duysun, dedi, 

Gündüz anlattığı gibi anlattı. Sözünü bitirdiğinde Dağıstan Bey, 

—Demek köyüme getirirlerdi, dedi kızgın. 

—Öyle... 

—Rüya görmeyesin, 

-Rüya değildir. 

Dağıstan Bey sustu. Adami Şah İsmail yaranmaya, 

—Beyimizin haberi olmadan toprağımızdan kuş uçmaz. Türkmen sana yaman oyun oynamış arkadaş. Ya da hayal görmüşsün, Bu yörede Türkmenden başkası hırsızlık yapmaz. Eskiden kervanlar da ya- 


göçmek Zorunda kalan koperler, Osmanlı Dağıstan Beyin elinde bulunan düzlüğe yerleşirler, Düzlük asın- da Türkmene aittir. Dağıstan Bey, Kürt. 
leri Türkmene karşı kullanmayı düşünür , Hacı Osman Beyle dostluk kurar, Kendi kızını ona vermek, Hacı Osman Beyin kızı Kevok'u da kendisine atmak niyetindedir. Kevok, başçoban yiğit Memdiz'ın nişanlısıdır. 
Hacı Osman Bey, Kevok'u Memdiz'a berduş" tur diye vermeyeceğini Ris pilerine açıklar. Karısı Hacer Hanımın ve Rispilerin tepkısıyle karşılaşır, Memdız'la Kevok'un arası soğumuştur. 
ai ape rm aim 


pardı, ama gün doğusuna giderlerdi. Vurguncu Tatar ise, gündüz gözüyle cebren yapar. Lakin, düze inmezler. Sen herhal hayal görmüşsün. 

Memdiız, belli belirsiz gülümsedi. Sopasını alıp dikildi, 

—İzninizle... 

Ardından sessizlik birakarak gitti. Uso, sessizliği kurcaladı, Memdiız'ın lafını doğruladı. 

Dağıstan Bey, öfkelendi, öfkesinden dudaklarına diş geçirdi. 

—İftiradır, dedi. 

—Öyledir, dedi Hacı Osman Bey, sözü: nü doğruladı. 

“ Uso, utanca battıysa da ses etmedi. 

Bey, rispi Safo'ya dönüp, 7 

—Apo yüzünü karalamışsın, sebebi nedir, deyince, : 3 

, —Karalamışım, dedi... Çünkü benim bildiğim, bütün Araratlının da bildiği Memdiz, ne yalan söyler ne de kimseye iftira eder. Elimizde büyüttüğümüz Memdız dara çekilse, yemin-billah, doğruyu söyler. 

—Osmanlı mi çalmıştır? 

—Bilemem... 

—Neyi bilemezsin? 


ben nerden bilirmişim... 

—Apo Memdız Türkmenle sevişir, on- dan iftira eder. 

—Memdiz iftira etmez Bey! 

Sakalı titredi, yaman öfkelendi, tütün kesesine sarıldı. Bey bozulmuş döndü. 
Dağıstan Beyle sohbete daldı. Araratlı lafa uzaksız, gereksiz kaldı. Beylik üstüne konuşurlar, geçmişi rivayet ederlerdi. Araratlı çekilince, Türkmen üstüne bela kurdular. Bela tartışıldı. Ağırı arandı. 
Buna Memdiz'ı seçtiler. Hacı Osman Bey biraz yumuşamaya razı geldi. Memdiz' la konuşmayı sonraya bıraktılar. 

Türkmenden gelen iki atlı, köyün ortasında atlarını durdurdular, Yaşlısı bağırdı: 

—Araratlı kardaşlarım, yakın gelin. Size diyeceklerimiz vardır. Belayı ucuz deflemişsiniz, geçmiş olsun. Beyimizin, can dededimizin selamını getirdik. Beyimiz dedi ki: Kürt arkadaşlarıma selam tabi olup, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. 

Selamı, başımız gözümüz üstüne... 


Getirenler sağ olsun, dedi Araratlılar. 


Türkmen bağırdı: 

—Onların avradı, kızı dünya ahret bacımız olup onlara da selam tabidir. 

Uzak duran kadınlar, 

—Hiıde jı razı be (Allah razı olsun) dediler. i 

Türkmen bağırdı: 

—Beyimiz dedi ki: Onların Memdiz adlı yiğidi, Türkmenin namusunu kendi namusu bildi ve de biz de öyle biliriz. 

—Öyledir, dediler. 5 

Türkmen bağırdı: 


(DEVAM EDECEK) 


I 


en her istihbarat örgütü olaylıkla sızabilir. Avru- a ülkelerinde çok sayıda Dogu Bloku ajanı yakalanırken, aynı türden bir çalışmayı memleketimizde de gösteren rakip servislerden kimsenin yakalanmaması bu hakikatin bir ifadesidir. 

ETICE olarak ben 

casusluk suçuyla hüküm giymiş bir yöneticiyim. Oysa mesela dışişlerinin elçilerle kurduğu haberleşmenin şifreleri senelerdir elimdedir. Benden çok daha düşük mevkidekiler bile bu bilgilere sahiptir. Bütün birliklerimizin o haberleşme kodları ve diğer gerekli anahtarlar da elimizde mevcuttur. Tatbikatların senaryosunu da istediğimiz zaman elde edebiliriz. Bu kanuni olmayan usuller o kadar gelenekleşmiştir ki, askeri makamlar bizden bu konularda yardım isterler. 


SKERI istihbarat, 

stratejik istihbarat ve muharebe istihbaratı olmak üzere iki dalda mütalaa edilir. Birincisi uzun dönemli askeri bilgileri, ikincisi ise bir çarpışma ve savaş dönemiyle ilgili kısa vadeli bilgileri ihtiva eder. Silahlı Kuvvetler, muharebe istihbaratı yapmak için Teşkilattan yardım almıştır. Yaptığımız hizmetlerin belgeleri ellerinde bulunmaktadır. Bunu müteakip, çabalarım sonucu devletin en üst yetkilileriyle Teşkilat arasında bir toplantı yapılmış, burada gerekli istihbaratın aramızda değiş-tokuş edilmesi karara bağlanmıştır. Benim de katıldığım bu toplantıyla ilgili protokol da bir belge olarak her an bulunabilir. Suçlanmayı kabul ederim, fakat suçlama bütün bu hakikatler de belirtilerek yapılmalıdır. 
Evet, bu protokol sayesinde bilgi kaynaklarım çoğalmış, bu yüzden yabancı servislerle ilişkilerim güçlenmiş ve itibarım artmıştır. Fakat üst kademedeki yöneticilerin hata ve ihmallerinin bu nahoş durumlara yol açtığı da belirtilmelidir. 

Uygulamalara getirdigim başka bir yeniliği daha açıklamak isterim. 
Teşkilatın yapı ve görevleriyle ilgili kanun, düş man tarafın imkanlarını ve yeteneklerini bilmemiz için kendi birliklerimizin durumunu da bilmemiz gerektiğini ortaya koyuyordu. Fakat kanunda, askeri istihbaratla ilgili herhangi bir kayıt bulunmamaktaydı. o Üst yönetimin izniyle, İstihbarat Bölümümüz için bir görev talimatı hazırladim ve buraya askeri istihbaratta (o bulunabileceğimiz hakkında bir madde de koydum. Bu durumda, kanun ve görev talimatı birleşince kendi ordumuz içinde istihbarat yapma hakkımız kendiliğinden doğuyordu. Bir yerde, ordu istihbaratının yerini almış oluyorduk, hatta avantajlı durumumuz nedeniyle onların bir üst organı rolünü oynamaya başlamıştık 

ÖYLE bir re-organizasyon yabancı servis elemanlarının şüphesiz takdirini kazandı. 
Çünkü anlaşma gereği, Teşkilat'tan rahatça bilgi alabiliyorlardı. Üstelik, bu bilgileri en geniş şekilde elde etmek için Teşkilatımızla yakın temas halindeydiler. Onlar için ilginç olan, Teşkilatın üçüncü kademesinde bulunan benim gibi bir yetkilinin, pek fazla çaba da göstermeden tüm istihbarat sistemini değiştirebilmesiydi. 


— arın: 


CUNTA 


@''Darbeden sonra... 
yönetimin en üst katlarından kaynaklanan asker- sivil karması bir ekip doğdu. ."' 


Haziran 1976 günü A- 
30 nayasa Mahkemesi, 

MHP'ye, "Yurt dışındaki örgütlerini kapat'' diyordu. 
Aksi taktirde MHP kapatılacaktı. 28 Temmuz günü MHP, Anayasa Mahkemesine yurt dışındaki örgütlerini kapattığını bildiriyordu, Ancak MHP'nin yurt dişındaki faaliyetlerini izleyenler bu bildirimden sonra örgütlenmenin durdurulması bir yana,daha da hızlandığını tespit ediyorlardı. "Ülkücü"' adıyla ortaya çıkan kuruluşların sayısı 1978 yılında 64'e çıkmıştı. Ve Alman İçişleri Bakanlığı geçenlerde ' "Bu dernekleri MHP'nin yönettiğini'' açıklıyordu. 


MHP'nin yalancılığı 


HP'nin yurt dışı faaliyetleri 1976 yılında kamuoyuna yansıdı, MHP yöneticileri her olayda yaptıkları gibi önce bunu da yalanlamaya çalıştılar. 26 Şubat 1976 günü MHP Genel Sekreteri Osman Albayrak Anka ajansına verdiği demeçte “yurt dışında hiç bir ülkede teşkilatımız yoktur" diyordu. 
MHP yöneticileri, Türkiye'de kamuoyunu ve yüksek yargı organlarını yanıltmak için yalan söylerken Avrupa'daki faaliyetlerini açıkça sürdürüyorlardı. 

MHP Almanya Teşkilatı Merkez Danışma Kurulu üyesi Osman Nuri Kurt, Alman Anayasası ve Alman kanunlarının verdiği yetkilere dayanılarak MHP' nin kuruluşu Almanya'da yapılmış... MHP ve Türk Ocakları olarak tüm Avrupa'da kuruluşunu yaptığımız örgütler göreve başlamıştır'' diyordu. (Hürriyet Almanya baskısı 17 Şubat 1976) MHP yöneticilerini bizzat yurt dışındaki yöneticileri yalanlıyordu 

Sonra bir bir belgeler ortaya çıkıyordu. MHP Almanya Yürütme Kolu Başkanı imzalı çeşitli kişilere verilmiş 'MHP Görevli Belgesi"' kartları, üzerinde yurt dışındaki örgütlere kayıtlı olduğunu gösteren 'MHP Hüviyet Cüzdanları"' ve aralarında 'MHP Almanya Yürütme Kurulu", MHP Almanya 3. bölge, 5. bölge vs. gibi adlarla yaptıkları yazışmaların belgeleri bulunuyordu. 

MHP'nin Almanya'daki faaliyetleri Alman parlamentosunda tartışma konusu oluyor ve milletvekilleri hükümeti, yasalara aykırı bu faaliyeti durdurmadıkları için eleştiriyorlardı. 17 Mayıs 
1976 günü Alman İçişleri Bakanı bir soru önergesi üzerine şu açıklamayı yapıyordu: 

"Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ismini taşıyan Türk partisi Almanya'da partiler yasasına göre değil dernekler yasasına göre... yabancı bir dernek olarak Kempten Algau'da müracaat edilerek kurulmuştur." Kempten Algau şehri yöneticileri MHP' nin 9 Nisan 1973'te kurulduğunu açıklıyorlardı. Ve MHP yöneticileri "Bunlar yalandır bizim teşkilatımız yoktur" demeye devam ediyorlardı. 

Tercüman gazetesinin Almanya baskılarında boy boy haberler, fotoğraflar çıkıyordu. 'MHP Almanya'daki işçilere oy hakkı istiyor. MHP Almanya'yı 6 bölgeye ayırıp bölgelerin kendi temsilcilerini seçmesini benimsedi" Haberle birlikte bir de fotoğraf: MHP 4. bölge kongresinde seçilen yönetim kurulu üyeleri. 
(19 Ağustos 1975 tarihli Tercüman). Bir başka haber başlığı daha: 'MHP Münih Teşkilatı açıklama yaptı"' ve yanında Teşkilat Başkanı Kemal Yıldıray'ın resmi (27 Aralık 1975 tarihli 


öyküyü, bir ibret belgesi olarak okuyucularımıza sunuyoruz. 


Aydınlık 


itiraflarla bir cinaye 


şebekesinin içyü 


“Almanya daki 


dernekleri 
MHP yönetiyor 


Yıl 1976...Anayasa 


Mahkemesi MHP'ye yurtdışındaki örgütlerini kapatmasını,yoksa MHP'nin 


kapatılacağını bildirdi. 


MHP teşkilatlarını kapattığını açıkladı. 


Tercüman), Bir başka haber: 'MHP Avrupa Küçük Ku- 


rultayı toplandı. Toplantıya Hollanda, İsviçre, Fransa, Avusturya ve Almanya'daki yöneticiler katıldı” Ve kurultaydan fotoğraflar (31 Aralık 1975 tarihli Tercüman). Kurultaylar toplanıyor, kararlar alıyorlardı; 'Bundan böyle MHP Avrupa Merkez Teşkilatı parti merkezinin ve genel başkanın emrinde disiplin içinde çalışmaya devam edecektir" diye... Bir yıl önceki kurultayın bizzat Türkeş'in başkanlığında toplandığı ortaya çıkıyordu. Ve MHP yöneticileri *Bunlar da yalandır" diyorlardı. 
Ancak Anayasa Mahkemesi,önüne konan belgeleri inceliyor, kararını veriyor ve MHP yöneticilerine ‘Yurt dışındaki teşkilatlarınızı kapatın'' diyordu. O zamana kadar bütün dünyanın önünde yalan söylemekten çekinmeyen, "bu iddialar yalandır" diyen MHP yöneticileri bu karar karşısında "tamam kapattık" diyorlardı. Ve aynı gün Almanya'daki teşkilatları da resmen müracaat ederek faaliyetlerini durdurduklarını bildiriyorlardı, 


1976'dan sonra MHP’ 


nin yurtdışındaki faaliyetleri 


MA MHP kocaman bir yalan daha söylemişti. Hem de yüksek yargı organına karşı. Çünkü yurt dışındaki faaliyetlerini durdurmamıştı. Hatta MC hükümetleri döneminde MHP'nin yurt dışındaki faaliyetleri alabildiğine artmıştı. 
MHP Avrupa teşkilatlarının yerini, Türkiye'de MHP ile ilişkisi mahkeme kararları ile sabit olan Ülkü Ocakları alıyordu. 
Ülkü Ocaklarının bütün bildirilerinde bozkurt amblemi ve Türkeş'in sözleri bulunuyordu. 
Ülkü Ocakları toplantılarında MHP bayrakları, Türkeş'in boy boy fotoğrafları ve duvarlara asılmış sözleri boy gösteriyordu. 
Türkeş ve MHP yöneticileri sik sık Almanya'ya gidiyor, bu derneklerin toplantılarında konuşuyordu. Toplantılarda Türkeş'e üzerinde MHP yazan, üç hilalli bayraklar osunuluyordu. Ama MHP'lilere göre "Bu derneklerin kendileri ile hiç bir ilişkisi yoktu." EI 
MC hükümetleri dönemlerinde MHP'liler Avrupa'daki faaliyetlerini hızlandırdılar. Devlet imkanlarını kullanarak konsolosluklara, çalışma ateşeliklerine yuvalanan MHP'liler, buradan sağladıkları imkanlarla güçlerini artırmaya çalıştılar. MHP'liler bu dönemde Milli Eğitim Bakanlığından sağladıkları imkanlarla, kültür kurumlarına da sızarak açıkça MHP'nin propagandasını yaptılar. Yazı işleri müdürlüğünü,seçimlere MHP ada- 


yı olarak katılan Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun yaptığı "İleri Yavrutürk'' adlı çocuk dergisi Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılıyor ve Almanya'da konsolosluklardan resmi yazılarla bu kitabı öğrencilere bedava dağıtmaları isteniyordu. Bu kitaplardan birinin adı "'Ülkücü Ali"' idi. Sözde çocuk romanıydı. Oysa dergilerde kan, ölüm ve öldürmeden başka bir şey yoktu, Ve bu MHP propagandası devlete tam 23,5 milyon liraya.maloluyordu. 

MHP'lilerin yurt dışında en fazla istismar ettikleri konular- dan birisi de "'din"'di. İslam dernekleri kuruyorlar ve bu amaçla kurulmuş derneklere sızıyorlardı. Sonra camilerde vaazlar veriliyordu; ''Bir komünist öldüren cennete gider" diye. Bildiriler dağıtılıyordu, İslam dernekleri adına. İçinde “Bir gün Berlin'de de ezan sesleri minarelerden afakı yırtarcasına arşa kadar yükselecek.. komünistlere, Yahudilere dinsizlere karşı savaş açılıp büyük Türkiye yaratılacaktır'' diye yazan bildiriler, Ve yurt dışındaki binbir zahmetle çalışan işçilerin verdikleri (o paralarla kurulan camiler ülkücü militanların barınma yerleri haline getiriliyordu. 

Her şey apaçık ortadaydı. 
1978 yılında MHP'li katiller yakayı ele verdikçe MHP ve yurt dışındaki ilişkileri daha sık duyulur oldu. "Türkiye'de aranan katiller Almanya'ya kaçıyor, "MHP liler Almanya'dan sığınma hakkı istediler"' gibi haberler hatırlardadır. Bu arada Türkeş daha sık Almanya'ya gitti, Buradaki dernekleri ile toplantılar yaptı. 3 Mayıs 1978 günü Almanya'nın Ulm şehrinde yapılan ve Avrupa'daki bütün MHP yanlısı teşkilatların katıldığı toplantıda Türkeş de boy gösteriyordu. 


Alman içişleri Bakanlığının raporu 


Alman İçişleri Bakanlığı, geçen sene hazırladığı ve Almanya'daki dernekleri MHP'nin yönettiğini açıklayan raporu ile MHP yöneticilerinin üç sene önce Anayasa Mahkemesine söyledikleri yalanı ortaya koydu. 

Alman İçişleri Bakanlığının, Anayasayı Koruma örgütüne hazırlattığı 1978 raporunda MHP hakkında şunlar söyleniyordu: 

“Almanya'daki aşırı sağcı kişilerin sayılarının artması, Avrupa Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonunun çeşitli dernekleri birleştirmesi sonucu oldu. Bu dernekler aşırı milliyetçi MHP tarafından kuruldu... 
Türkiye'de hükümetin değişmesinden sonra MHP ve onun etkisinde olan örgütler Batı Almanya'da, parti çizgisi etrafında, daha aktif faaliyetlere girişti, Türkeş'in 27 Nisan, 4 Mayıs ve 28-29 Ekim 1978'de Almanya ye gelmesinden sonra, gizli ve açık birçok toplantılar yapılarak buradaki faaliyetler hızlandırıldı. 
Türkeş ve parti ileri gelenleri, 
çeşitli dernekleri birleştirerek 18 
Haziran 1978'de ADUTDF'yi kurdurdu. Bu örgüte MHP yanlısı 100 demek e katıldı. 
ADÜTDF'nin kurulmasından sonra bu dernekler ajitasyona ve anti-komünizm yönünde mücadelelerine hız verdiler. 29 Ekim 1978'de Dortmunt kentinde bir toplantıda konuşmacılar şunları söyledi; "Ecevit, alçakların en alçağı ve katil bir kişidir''. "'Mutlaka kan dökülecektir"'ADUTDE üyelerine MHP ile ilgili yerlerde provokasyon yapılmaması ve sol örgütlerle çatışmaya girmemelerini söylemesine rağmen, bu milliyetçi Türklerin (o evlerine yapılan baskınlarda yaralayıcı ve vurucu silahlar bulundu.” 

Alman İçişleri Bakanlığının bu raporu MHP hakkında hazırlanmış yeni bir iddianamedir. 
Bakalım üç sene önceki gibi MHP'nin yakasına yapışılacak 


= Yarın: 
Toplu katliamlar, büyük siyasi cinayetler ve MHP 


